"OLAYLARIN SORUMLUSU MHP VE KONTRGERİLLADIR” 


BELÇİKA RADYOSU yorumunda katliamı MHP'nin ve Kontrgerillanın kışkırttığını söylerken, Sovyetler Birliği'nin ve yabancı gizli servislerin olaylardan habersiz olmadığın 


belirtti. 


İSVEÇ RADYOSU: Olaylar ,Kontrgerilla örgütü tarafından askeri bir darbe gerçekleştirmek amacıyla tezgahlandı” İsveç radyosu yorumunda, Türkiye'deki karışıklıkların ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki mücadelenin bir yansıması 


olabileceği de belirtildi 


ALMAN RADYO TELEVİZYONU (ZDF): "K.Maraş olayları, aşırı sağcıların halka ve sol yanlılarına saldırısıdır” DANİMARKA RADYOSU, LE MONDE , LIBERATION, FİNANCİAL TİMES, AFTONBLADET GAZETELERİ VE İSVİÇRE BASINI DA Kahramanmaraş katliamının sorumlusunun MHP ve Kontrgerilla olduğunu belirttiler 


FRANKFURT'TAN AYDINLIK BÜROSU, BRÜKSEL'DEN HADİ ULUENGİN, STOCKHOLM'DEN ÖZER YAVUZ , LUND'DAN BİL-GEN TUFAN, KOPENHAG'DAN KEMAL KOÇ, PARİS'TEN ÇİĞ-DEM KÖMÜRCÜOĞLU. LOZANDAN GÜNSELİ ÖZDEMİR BİLDİ- 


RİYOR 


Basın K.Maraş katliamının sorumlusunu gösteri 


| İŞARETLİ — 


* Maskeli kişilerin yönettiği gruplar ~ 

"Komünistlere ölüm!, Müslüman Türkiye” diye bağırarak binaları yaktılar , \ ve evleri basarak çek kizi: c dürdüler 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Alamazsın tezkere... 


Nuri ÇOLAKOĞLU 


Dün TBMM'nde 13 ilde sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurlu kararının onaylanması görüşülüyor. Kürsüde İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı Maraş olayları hakkında bilgi vereceğini söylüyor: 

Bir sinema bombalanıyor, iki öğretmen öldürülüyor, “aşırı sol fraksiyonların tahrikiyle" cenaze merasimi için bir grup toplanıyor, “Kahramanmaraş için “gerçekten üzücü, sol fraksiyonların sloganları atılıyor" bunun üzerine "Sunni vatandaşlar" galeyana geliyor, Cenazeler camiye sokulmuyor. "Alevi yurttaşların işyerlerinin camları kırılıyor, eşyaları tahrip ediliyor" bu arada "CHP İl Merkezi"'de tahrip oluyor. 

Sonra üç Sunni yurttaş, "yörede iyi tanınmayan katil suçundan yatmış biri tarafından" öldürülüyor. Bunların cenazelerini almak üzere Sunni yurttaşlar toplanıyor. Bunlar "ufak bir tahrikle" Yürükselim mahallesine doğru yürüyüşe geçmek üzereyken, mahalleden ateş açılıyor ve birkaç kişi ölüyor. 

Özaydınlı'nın konuşmasında ortaya çıkan manzara şu: Aşırı sol tahrik etti, Sunniler galeyana geldi. Ama bu kadar da ( yapmamalıydılar. 

Durum gerçekten böyle miydi? 

Özaydınlı'nın mensubu olduğu partinin grup başkan vekili Altan Öymen, Çiçek sinamasını bombalayanların MHP'liler olduğunu, bu konu- 


da ellerinde kanıtlar bulunduğunu açıkladı. 
(Devamı Sa, 7, Sü, 9'da) 


sonra da binayı yakıp kaçmışlardı. 
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) Olaylar sırasında ateşe verilen çok $a- 

.yıdaki binalardan biri de, içinde o TİKP'nin (Türkiye İşçi Köylü Partisi) bulunduğu apartmandı. Saldırganlar içeriye girerek eşyayı kırıp dökmüşler 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Kahra- 
Je Ern ilginç bir'rastlantı vardı. Üzerinde MHP-ÜGD veya “Üç hilâl” yazıları bulunan dükkânlar tahrip edilmiyorşu. Bu benzinci de onlardan biriydi. Benzin pompalarının üzerinde MHP ile “Ülkücü Gençler Derneği - ÜGD" yazıları yazılıydı. Pompalar sapsağlam kalmıştı. Kahramanmaraşlılar, güvenlik önlemi Için dükkânların Mata evlerin çoğuna Sahipleri tarafından bu yazıların yazıldığını söyvardu TaRAdla 


ÖĞRETMEN ÖMER BABACAN: "Bir faşist elebaşı, öldürülecekleri gösteriyordu” 


A 


Kuruluş yılı: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


K.Maraş katliamının sorumlusu 
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Evler, dükkânlar a yakılıp yıkılırken, \ 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Katliamın başlamasına neden olan Çiçek Sineması tertibiyle ilgili olarak 


ÖZAYDINLI: "Elimizde bomba olaylarıyla ilgili belgeler var, hesabını soracağız” 


| YERLER: 


Bazı maskeli kişilerin yönettiği toplulukların, kentin altını üstüne 

tirirken, üzerinde “3 hilâl” amblemi bulunan ve “Allah için savaşa” yanis larının yeraldığı dükkânlara © dokunmadığı 


bazılarına hiç birşey olmaması, bazi dükkânlara hiç dokunulmaması dikkati çekiyor. 
Neydi bu dükkânların güvencesi, artık içtenlikle mi, yoksa paçayı kurtarmak için mi bilinmez, , bunların güvencesi vitrinlerine kocaman kocaman çizdikleri üç hilaldi.. Çumnui 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cdinrlnik 28, 
ARALIK 1978 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


< MHP SUÇ gizleme telaşı 


© Yetkililer, "kapıları kapatıp, oturun” diyerek, bizi ölüme mahkum ettiler 


AYDINLIK 
MUHABİRLERİ - 

"Olaylar iki öğretmenin öldürülmesinden sonra başladı. Öğretmenlerin cenaze namazını kıldırmadılar. Sonda da din el- den gidiyor diyerek saldırdılar. İlk gün işyerleri tahrip edildi. Sonra yağma başladı. Üçüncü gün evleri yaktılar, katliama giriştiler." 

Maraş olaylarında yaralanıp Adana Numune Hastanesine getirilen İbrahim Ergücer ve Server Ergücer olayları anlatma- ya söyle devam ettiler: 

(Devamı Sa.7, Sü. 9'da) 


SALDIRGANLAR KAÇIYOR: Beş gün süren Kahramanmaraş katliamında saldırganlar yüzlerce 1 
yurttaşı katletti. Saldırganlar zaman zaman güvenlik kuvvetlerince kovalandılar. . . 


KATLİAMINA 
TEPKİLER 


DEVAM 
EDİYOR 


300 KURUŞ 4. sayfada 
——---— 


HABER MERKEZİ e BANA ME Al a i a m K.Maraş katliamının ~ tertipçisi ve uygulayıcısı MHP, suçunu örtbas et mek için devrimciler hakkında iftiralara başvurmaya başladı. MHP, Başbakan, Bakanlar ve çeşitli CHP yöneticilerinin açıklamalarıyla, basında yer alan haber ve fotoğraflarla gözler önüne serilen suçunu gizlemenin telaşı içinde. 

MHP yöneticileri ve taraftarı basın şimdi kendi cinayetlerini başkalarının üzerine yıkıp, nefes almak için bir kampanya başlattılar. 
K.Maraş'ta sözde inceleme yapan MHP'li miletvekilleri tertipin ''Maocu Aydınlık grubu" tarafından o gerçekleştirildiğini öne sürdüler. TBMM'de konuşan MHP Mill etveki- li Sadi Somuncuoğlu da aynı doğrultuda iddialar ortaya atti. Bu arada MHP yayın organı Hergün dünkü sayısında gazetemizi ve devrimcileri hedef alan geniş bir yayın yaptı. Hergün, gazetesi gazetemizin daha önceki sayılarında açıkladığımız MHP'nin K.Maraş'ta tertipler hazırladığı şeklin- deki açıklamaları iddialarına mesnet olarak göstermeye Çalıştı. Tercü- 

(Devamı Sa.7, Sü.4'de) 


Yeni mahkemelerde, eski sıkıyönetim mahkemelerinde 

görev yapmış hakimler bulunmayacak 


ANKARA (ÖZEL) Sıkıyönetim o Mahke. 
melerinin kurulması hazırlıklarına başlandı. Bu arada sıkıyönetim ilan edilen 13 ilde görev yâpa cak olan Sıkıyönetim Mahkemelerine toplam 
54 askeri hakim, savcı ve 
adli müşavir atındı. 13 il- deki davalara bakmak üzere 6 ilde Sıkıyönetim Mahkemesinin kurulacağı daha önce açıklanmıştı. 
Edinilen bilgiye göre bu 6 mahkemeye bugüne kadar Sıkıyönetim Mah kemelerinde görev almış hakimlerin atanmaması kararlaştırıldı. Bu kara rın geçmişteki uygulamalar nedeniyle tepki çek- 
(Devamı 52.7, 5ü.3'de) z 


CHP'liler Özaydınlı’ nın K.Maraş’ta saldırganları koruyan konuşmasına tepki gösterdi 


KAHRAMANMARAŞ 
(ÖZEL) 
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın Meclisteki sıkyönetim görüşmeleri sırasında saldırganları koruyan ve gerçekleri Çarpıtan konuşması CHP Kahramanmaraş Örgütü tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Kahramanmaraş il ve ilçelerin- deki CHP üyeleri arasında partiden toptan istifa etme görüşü yaygınlaştı Ancak, OHP'liler daha sonra Özaydınlı'nın bu tutumunu (o değiştirmesi için mücadee etmenin 


(Devamı Sa.7, Sü. 8'de) 


Doğu Perinçek “Partimiz MHP ve Rusya'nın kışkırttıkları ge- 
* rici iç savaşa ve mezhep kavgalarına karşı mücadele ediyor.” 


TİKP 
Başkanı 
PERİNÇEK 


“Kilit mesele” 


“Hükümet 

cinayetlerin kaynağı MHP'yi hedef almalıdır” 


© "Hükümet bugün anarşinin kaynağına yönelmediği için, sıkıyönetime karşıyız ” 

© "Hükümete açık kapı bırakıyoruz. Kararsız, dengeci ve uzlaşmacı siyaset düzeltilmelidir” 

© "MHP, bıçağı halkın ve CHP hükümetinin kemiğine dayayarak, hesaplaşmak istiyor” 

e “MHP ve Moskova, Partimize iftira yönelterek kendilerini ele veriyorlar” 

© "Partimiz, onların kışkırttıkları gerici iç savaşa ve mezhep kavgalarına karşı mücadele veriyor” 

e'Türkiye yeni bir 12 Mart'a gitmiyor, 
12 Mart'tan kurtulmanın sancılarını yaşıyor” 

5. SAYFADA 


SIKIYÖNETİM İÇİN NE DEDİLER: 


HALİL TUNÇ: "Sıkıyönetim hak ve 


özgürlüklere yönelmemeli” - ©— 


ORHAN APAYDIN: “Kahramanmaraş 


katliamının tertipçilerinden hesap sorulmalıdır” 


———  ——0—— 
SAKIP SABANCI: "Sıkıyönetim kakarı zamanında alınmıştır” 
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yde ne yapayım 


Çocuklara da işkence 


İzmir, Şirinyer Çocuk Islah Evinden yazan arkadaş; 

Mektubunun aynen ve adın. 
la yayınlanmasını İstiyorsun,kusura kalma ben adını yayınlamayaca ğım, çünkü son zamanlarda ceza€vlerinden yazı gönderip derdini anlatanlara etmediklerini komuyorlar.. 
Sen çok haklı olarak, "bütün bunlar bitsin " diyorsun, biz de “bütün bunlar bitsin” diye sizlerin mektuplarını yayınlıyoruz,ama ne yazık ki ilgililer bu yazılardan yararlanmak yerine, yazanları cezalandırmak yolunu seçtiler. Gelelim anlattıklarına: 

“Size şu cezaevindeki durumu ve karakollarda solan olayları apaçık yazıyorum. Ve AYDINLIK gazetesinde yayınlanmasını Aydınlık gazetecilerinden rica ederim." 

“Benim suçum  'silahla yaralama'. Ben suçu yapmadım. Karako- la (Alaşehir karakolu) geldiğimde Sucu vaptın mı" dediler, Yapma dım' dedim ve beni falakaya yatır.. 
dılar. Ve 'Yaptımde' dediler. Ben Yaptım "'dedim. 
Halbuki ben böyle bir suç yapmadım. Sonra bir de dediler ki 'Sen hangi partiyi tutuyorsun?' Ben de 'Devrimciyim' dedim, Böyle deyince 'Seni falakaya yatırırız, faşist ol' dediler. Ben de "'Yatırın,ben devrimden ayrılamam' dedim. Beniyi- ne falakaya yatırdılar. Karakolda 
7 gün bana işkence yaptılar. Eğer 
biz din kardeşiysek neden vatandaşlara iskence yapıyorlar? Sonra güzel Türkiyemizi nicin Rusya, Sonra 


bi 


ANADOLU BASINI 


VİRANŞEHİR gazetesi sahibi 
Eyüp Zeyrek: 


"Basın Yayın 


Genel Müdürlüğü, 


MO 
Armağan Anar 


TUMAD-DER GENEL BAŞKANI Amerika'ya açık tutuyorlar? Biz vatanımıza içten ve dıştan gelen kötülüklere karşıyız. Emperyalist ülke nin önünde eğilmek ne oluyor?.Onlar bizim önümüzde eğilsinler. Ecevit, senin önünde eğilsinler. 

İSKENCE KARAKOLDAN SONRA CEZAEVİNDE SÜRÜYOR 


"Şirinyer Çocuk Islah evinde gardiyanlar ve savcı bize karşı kin dolu. Bir gün başgardiyan Sizin yediğiniz yemeğin içine s...cağız, yeniden yedireceğiz ' dedi. Biz buna karşı çıkamadık. Size yazıyoruz. 
Böyle şeylere karşı çıkanlara işkenca yapıyorlar. Sade işkence ile kalsalar yine iyi, anamıza, bacımıza küfür ediyorlar. Siz bunları yayınlayın ki bütün bunlar bitsin. Bitsin ki kardeş olalım. 

GÜNDE üÇ FASIL DAYAK 

"Bir gün bir arkadaş sigara içerken Yakalandı. Neler neler yaptılar. 
Yakalandıktan sonra başgardiyan- dan yediği dayak yetmiyormuş gibi hücreye atıldı. Her Allahin günü hücrede sabah, öğlen, akşam dövülüyor, işkence ediliyor. Türkiye'de hangi tüzükte yazıyor hapishaneler. 
de işkence yaptır, dayak atılır, küfür edilir diye. Bunların güzel Türkiyemizden kalkmasını diliyorum. 

Bu mektubumun AYDINLIK gazetesinde yayınlanmasını istiyorum. 
Saygılar ve sevgiler. 24.11.1978" 


İzmir, Şirinyer Çocuk Islah Evi (adı bizde sallı) 


bu güne kadar nasıl kağıt temin ettiğimizi bile sormamıştır” 


Muhabirimiz Viranşehir gazetesi sahibi Eyüp Seyrek'le Anadolu basını sorunlarını konuştu. Eyüp Seyrek muhabirimizin sorularını cevaplarken kağıt, mürekkep, personel ve haber kaynaklarının sınırlılığı ile Basın-Yayın Genel 


Müdürlüğünün Anadolu basını karşısındaki ilgisizliğini açıkladı. 
Viranşehir gazetesi sahibi Eyüp Seyrek'in sorularımıza verdiği cevaplar ay 


nen aşağıdaki gibidir: 


—Anadolu basını olarak, senelerin verdiği uğraş bile kafi gamediği gibi kağıt sorunumuz da bitmeyecektir. 
Varlığımızdan bile haberleri bulunmayan, sadece yayınlanan gazetelerimizi göndermekle bizlerin varlığın. 
dan haberdar olan Basın Yayın Genel Müdürlüğü, nereden ve nasıl kağıt temin ettiğimizi bugüne kadar sormamıştır. 


Oysa, İstanbul, Ankara, İzmir Beediyeleri hudutları dahilinde yayınlanan gazetelerin günlük kağıt kırpıntısı bizim aylık kağıt sarfiyatımı. 
zı karşılarken, SEKA'ya yaptığımız yazışmalar bile cevapsız kalmaktadır. 
Bu da küçük tirajlı gazete oluşumuzun ve ekmek mücadelemizi göz nurumuzla verişimizin aciz bir mükafatidir. 

Aslında, mahalli gazetelerin etkinliği bölge için büyüktür. Ama bu mücaddelerin: gerçekleşmesi için elbette elde malzemenin: bol -olmasına bağlıdır. Ayda 3500 adet gazete baskıya alırken, karaborsanın verdiği fahiş fiyat bizleri yıprattığı gibi azim- li mücadelemizde de savutma vermektedir. Önecdikle Anadolu basını- nın kağıt sorunu mutlaka çözümlenmeli ve gerekirse, yerel basına çok daha geniş imkanlar tanınması lazımdir. 

—Araç gereç sorunumuz gerçekten de bir problem ve çıban başı haline gelmiştir. Yöremizde meydana gelen bir olayın takibi veya böl- 


» gemize gelmiş bulunan hir hükumet 


yetkilisinin gezilerini takip elime cihetine gidersek, devletin hiç bir araç ve gerecinden faydalanamıyoruz. Başvurularımızda bile "gidin kendiniz bir araç temin edin" sözcüğü verilmekte. 
Bu da Anadolu basınına karşı kullanilan kısıtlı haklardan doğmaktadır. 

—Resmi ilanlar sadece bölgemizde (il-ilçe) dahilindeki ilanlarla geçin- 


' mekteyiz. Basın-İlan Kurumunca biz- 


lere ilanların gönderilmemesi veya gazetemizde yayınlanan ilan bedellerini de ödenek yokluğundan alamadığımız apaçıktır. 


Yıllık gelirimiz, giderimizi bile karşılamamakta. İlan, Basın Kurumunca Anadolu basınına ilanların kaydırılması şarttır. 


—Mürekkep sorunu da başlıca bir problem. Ofset tesislerimiz bulunmadığından ancak, mürekkep Satan bayilerden teminine gitmekteyiz. O da ya var ya yok der, bir iki gün bekle, daha sonra da üzerine "ZAM" geldi diyerek karaborsaya düşürür, ihtiyaç duyduğumuzdan mecburen alırız. 


—Klişe sorunumuz bir çıban başıdır. Günlük gazetemizde bir resmin yayınlanması asla mümkün değildir. 
Ankara-Adana veya İstanbul'a gönderdiğimizde, aylardan sonra klişeler elimize geçer o da zaman kaybından kullanılmadan bir rafa birakilir. 


—Basın suçlarının affı şarttır. Gazeteci gerçekleri yansıtmalı ve gördüğünü aynen kamuoyuna açıklamalıdır. İşkence. keyfi nezarethanelerde bekletilenlerin hakkı. basın kanalyla dile getirilmeli ve kişinin işkence gördüğünü kanıtlayıcı haberle ilgilileri uyarmalıdır. Ama böyle bir haber yayınlandığı takdirde, bir katil kadar suçlu görülüp mahkeme kapılarında sürünmek basinin etkin olmadığını göstermektedir. 

—Anadolu basını olarak personel sorunumuz Vardır. Günlerce emek verdiğimiz harflerle haşır neşir olurken, personel yetersizliğinden çoğu kez gazetenin çıkmasına engel olmaktadır. Yörede hiç olmazsa,Halk Eğitim nezdinde kurslar açılarak personel kifayetsizliğinin ortadan kaldı. 
rılması için çaba göstermek gerekmekte, 

—Gestel olarak karşılaştığımız güç- haber Kaynaklarından haber alamamazlığımız. İlgili mercilere yaptığımız başvurularda, ya vali ya da il alay komutanı haber verme selahiyetindedir denilmekte. Bu da ge ne olarak karşılaştığımız sorunların başında yer almaktadır. 


lük 


Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonunu selamlıyoruz! 


13 Aralık 1978 tarihli basında , Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonunun o kurulduğu açıklandı, DGBF'nin kuruluşu en başta gençlik kitleleri olmak üzere bütün halkımız açısından sevinç verici bir gelişme dir. Çünkü DGBF bir ihtiyaçtan doğmuştur ve bir ihtiyaca cevap vermektedir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar gözönün- de tutulursa, DGBF'nin hangi ihtiyaçtan doğduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Bugün yaratılan anarşinin kaynağında iki süper devletin Sovyetler Birliği ve Birleşik Amerika'nın ülkemiz üzerindeki hegemonya mücadelesinin olduğu bilinmektedir. Bu emperyalist kuvvetlerin uzantısı revizyonist ve faşist mihraklar maceracılığı da alet olarak kullanıp, gerici, bir iç savaş peşinde koşmaktadırlar. 
Gençliği bu gerici emellerine çekmek için toplumumuzda korkunun egemen olduğu bir ortam yaratmak istiyorlar. 

Gençlik içerisinde düşmanlığın körüklendiği, dostluk ve kardeşlik ortamının kaldırıldığı, farklı fikirler üzerinde zorbalığın uygulandığı şartlarda yaşıyoruz. 
Anarşi kaynaklarının kanlı cinayetlere, teröre ihtiyacı o vardır. Artık okullarda sağ, sol diye ikişer kapı açılmakta, kimin neyi savunduğu bu toz dumanı içerisinde kaybolup gitmektedir. Sol adına gençlik üzerinde faşizm uygulanmaktadır. y; 

„Gençliğin en geniş gdes mokrasiye susadığı, dost- 


‘luk ve kardişlik ortamı- 


nın özleminin duyulduğu, farkli fikirlerin en geniş demokrasi ortamın- da tartışıldığı, kimin neyi savunduğųynun belli olacağı bir ortamı gençlik talep etmektedir. 
DGBF bu talebin savunucusu olarak ortaya çikmakta, emperyalizme ve gericiliğe karşı boyun egmemiş yiğit Türkiye 


HALKIN SESİ 


Sakarya'dan AP li ve CHP'li Belediye Meclis Üyeleri 


Erkan Önsel 


İYDGD Eski Genel Sekreteri 


LE me ara RE EMMA) RMA ARGAN SAMED ARC AIMMAMEREEERAAANE BEER, 


gençliğinin onurlu sesini temsil etmektedir. 

Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu, Milli Kurtuluş Savaşında mandacılığı reddeden genç tıbbiyeli Hikmetlerin, Menderes-Bayar diktatörlüğüne direnen Turan Emeksizlerin, Ame rika'ya karşı mücadele sembolü olmuş Vedat Demircioğulları ve Taylan Özgürlerin, kendini halka adamış sayısız gençlik kahramanlarının mücadelesinin o devamcısı olarak ortaya çıkmıştır. 

İşte bu gerçeklerden dolayı, DGBF'nin kuruluşu gençliğimiz ve halkımız için sevinç verici bir gelişmedir. 

Öte yandan: bugün, sonlarında "federasyon" ismi olan ,bazı gençlik (o tekkeleri de vardır. Bunların gerçek yüzlerini görmek için geçmişlerinin ne olduğunu bilmek gerekir. 1974" lerde yükselen gençlik hareketlerinde yer alan ve bir dönem İstanbul Yurtsever, Devrimci Gençlik Derneği (İYDGD) Genel Sekreterliği yapan bir devrimci olarak, bu tekkeden sözetmeyi, bu tekkelerin ardından giden devrimci arkadaşların gerçekleri görmeleri için, görev sayıyorum. 

12 Mart faşizmine teslim olan maceracılığın kuvvetleriniği etrafında o toplâmak* isteyen TSİPŞirevizyonizmin kara bayrağını yüksel terek gençliği etkilemeye Çalıştı, Gençliği sosyalemperyalistlerin boyunduruğuna Sokmak için yaygın bir teslimiyet rüzgarı o estirdiler. Halkın yükselen mücadelesiyle birlikte Halkın Sesi dergisi bu revizyonist rüzgarın karşısına o dikildi. 
Onların sosyal-emperya- 


lizme teslimiyet teorilerini yerle bir etti. 


Bu devrimci atılım, gençlik saflarında yankısını buldu. Gençlik teslimiyet değil, mücadele istiyordu. İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneği (İYÖKD) bu mücadeleye sahne oldu. Rusya'nın Beşinci Kolu bu mücadele ile açığa çıkarildi. Rusya'nın Beşinci Kolu İYÖKD'den ayrılıp İGD adlı tekkelerini kur- 


dular. Peşlerinden İbra. 


him Kaypakkaya'nın görüşlerini savunan tasfiyeciler ayrıldı. TSİP revizyonistleri, GSB adlı gençlik o tekkelerini o dönemde açtılar. 


İYÖKD yönetimini elinde tutan bugünkü Devrimci Sol (Devrimci Yol'dan ayrılan grup, diğer adıyla Askıcılar) sosyal-emperyalizme karşı mücadelenin önüne zorbalık ve saldırganlıkla çıkmaya çalıştılar. Bugünkü saldırganlıklarının tohumu o dönemde atılmişti. 

Devrimciler gençliği bölen Brejnev kaynaklı revizyonizmin karşısına gençlik kitlesinin birlik talebini savunarak çıktılar. Bütün okullarda demokratik seçimler yoluyla tabanda birliği esas alan tek kitle örgütü şiarını yükselttiler. İGD ve GSB'nin gençliği birleştirmek gibi bir meseleleri olmadığından çağrılara cevap bile vermediler. } 

Maceracılar ise gönçlik kitlelerindeki güçlü birlik isteğinin karşısına açıkça oçıkamadıkların- 
*dan, sözde bu çağrıyı kabullendiler. Fakat alttan alttan bölücü faaliyetlerini yürüttüler. İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılacak seçimlerde yönetimi kaybedeceklerini anlayan bugünkü "Dev- 


rimci" Solcular, Ankara'daki kafadarlarıyla, (Devrimci Yol) alelacele Dev-Genç 'i kurdular. 


İGD ve GSB'lerin ardından maceracılar da ayrı tekkelerini kurmuş oldu. 

Bu ayrılıklardan son-- ra İYDGD Gençlik Kurultayı düzenleyerek kuruldu. Birlik isteğiyle yola çıkmayan ve devrimci harekete düşmanlık te melinde gelişen Üçlü oportünist blok (Halkın Kurtuluşu, Halkın Birli. 
gi, Halkın Yolu), kısa zamanda İYDGD'yi ' tekke 


"menfaatlerinin o çarpıştığı 


bir alana dönüştürdüler. 
AYDINLIK, bu blokun halka ve gençliğe verdiği zararları, tespit ederek onlara bir daha bellerini doğrultamayacak darbeler indirdi, İdeolojik mücadele ile üçlü oportünist' blok çöktü. 
Biz Halkın Yolu tekke sini terkederek devrimci saflara katıldık. Geri- de kalanlar, kendi aralarında birlik sağlayamadilar. Şimdi o Halkın Kurtuluşu, Halkın Birliği, her biri ayrı tekkeler açmış bulunuyorlar, 

Yüreklerinde hiç bir zaman birlik isteği taşımayan bu başıbozuk tekkelerin, 1974'ten beri izledikleri yol, anahatları ile yukarıda anlattıklarımızdır. Onlar hiç bir zaman doğru, görüş etrafında birlikten *Yâna,, olmadılar. o Etkiledikleri insanları o devrimci! düşünceden uzak tutmak için özel çaba harcadılar. 

Geçmişi revizyonizm ve maceracılık olanların gençliğe düşmanlık ve bölücülükten başka verecekleri bir şey olabilirmi? 

Bugün isimleri "federasyon" olan bu tekkeler gençliğin birliği & 


si 


de yıkılması gereken birer engel haline gelmişlerdir. 


Şimdi bu "federasyon"larda Türkeş'in "davadâiı döneni vurun" yasası işlemektedir. Şeflere biraz muhalefet mi ettiniz, devrimci fikirleri savunmaya ya da tartışma- ya meyil mi gösterdiniz, binbir türlü iftira ve karalamaya hazır olmalısınız. Biraz daha ileri giderseniz "fiili eleştiri" gündemde demektir. 

Bu tekkelerde gönüllü birlik yerine zora ve baskıya dayanan bir "birlik" hüküm sürmektedir. Tekke şeflerinin dışında farklı bir görüş öne süremezsiniz. Brejnev revizyonizmine yakınlığa göre, bu tekkelerde sosyalfaşizm derece derece artar. Onlar sınıf mücadelesini, katı gerçeklere göre tutum belirlemedikle- 
“nden hayat onları binbir kez bölünmeye mahkum etmiştir. Bu yüzden gelecekleri yoktur. 
Ve şimdiden dağılma ve çürüme içindedirler. 

Diğer yandan, 1973' ten beri gerileme süreci- ne giren ve bütün kanlı faaliyetleri açığa çıkan MHP ve Kontrgerillanın gençlikte yuvalanan üsleri Ülkücü Gençlik Dernekleri halka ve gençliğe savaş açmışlardır. 
Bunların Türkiye'de yakın gelecekleri dahi yoktur ve hesap vereceklerdir. 

Gençliğe saldırı ve zorbalık uygulayan bütün bu başıbozuk çetelerden gençlik nefret etmektedir. 

İşte bugün Devrimci Gençlik Birliği Federasyonu 4-5 yıldır bu zorbalara karşı mücadelede oluştu. 

Halkımızın "işte benim gençliğim" diyerek sevgiyle bağrına basacağı gençlik olmanın onurunu taşıyarak emperyalizme ve  sosyal-emperyalizme karşı gençligin birliğini temsil eden Devrimci Gençlik Birliği Federasyonunu yürekten selamlıyorum. 


“HÜKÜMET, MHP VE KONTRGERİLLANIN ÜZERİNE YÜRÜMELİDİR” 


Fadil Bağna (AP'li): "Kontrgerilla meselesi ortaya çıktığından bu yana ne Ecevit, ne de Demirel bu konu için bir açıklama yapmadılar. 
Gazeteer Türkiye'deki olayları o folokopileriyle açıklıyorlar. Gerek Kontrgerilla, gerekse vol suzluklar olsun. Bunun 


karşısında gazetelere taz- 


minat davası açıyorlar. 
Bu çok yanlış ve terstir. 
Kanunsuzlukların hepsinin hesabını, bu halk 


mutlaka sorar. 

AYDIN- 
LIK gazetesinin bunu açıklaması çok iyi. 
Kontrgerillanın mahiyetini herkesin öğrenmesi gerekir. Hükümet bu konunun üzerine kararlılıkla 


MSP Milas ilçe Başkanı Nihat öner: 


Hükümet, Kontrgerillayı halka açıklamalıdır 


Aydınlık'ın Kontrgerilla yayını çok faydalı oldu. Her şeyden önce şunu belirteyim, halktan gizli olan her şeye karşıyım. Emperyalist güçler, gözünü Türkiye'ye dikmiş, içten böl mek istiyorlar, Bölücü güçlerden biri sırtını Amerika'ya, diğeri Rusya'ya dayamış, onun dümen suyunda gidiyorlar. İkisini de istemiyoruz. Milleti ve gençliği birbirine düşürücü her şeyin karşısına çıkmak lazım. "Böl, parçala ve yut” emperyalistlerin siyasetidir. Birbirimize düşman gözüyle bakmak onların işine yarar. 

Türkeş'in kurdurttuğu karınların da karşısındayım. Suç işleyen herkes cezasını. çekme lidir. Hükümet kendine çeki düzen-vermdi Kontrgerilla denilen gizli örgülü halka açık- 


lamalıdır. Açıklamaları halkın bilmesinde yarar var. 


gitmeidir. 
dan hesap sorulmalıdır. 

AhmetKurtuluş (CHP li): "Kontrgerillanın hərşısına dikilmeliyiz" 


Orhan Bilgili (CHP'li): "Aydınlık gazetesi var oları bir gerçeği dile getirmiştir. Türkiye'de Kontrgerilla faaliyetleri vardır. Bu faaliyetler Tür- 


Kontrgerilla- 


kiye halkını bölmeye parçalamaya matuftur. 
Kontrgerilladan hesap sorulsun diyorum. 


Enver Bayraktar (CHP' li), “Halkını seven bir yurtsever olarak, Aydınlik'ın Kontrgerilla y ayınını benimsiyor, Aydınlık hakkında dava açılmasını nefretle kınıyorum." 


Tarsus'tan Yeşilkuyu ve Çataltepe köyü muhtarları: 


"Hükümetin, halka güvenmesi gerekir" 


İsmail Öztürk 

Mehmet Ender "Bugin iktidarda olan CHP muhalefette olduğu günlerde anarşinin kaynağı olarak gösterdiği devlet içerisindeki gizli güçlerden hesap soracağını vaadetmişti, bugün iktidardadır ve bunların yakasına yapışmak zamanı gelmiştir. Bunca zamandır birçok insanın canına kıyan bu zebanilerin artık ipliği pazara çıkmış- 
'tır. Bizler CHP'liyiz ve hükümetin de biz halka güvenmesi gerekir, Hükümetin. haklı mücadelesinde her zaman yanında olacağız. 


"Sivas'ta, Elazığ'da, Malatya'da kanlı tertiplerin baş sorumluları Kontrgerilla ve MHP' dir. Halkı Alevi-Sünni 


diye ayıran bir zihniyetin daha sonraki günlerde neler yapacağını kim kestirebilir. 


"Sonuç olarâk Kontrgerilla ve MHP'nin işlediği cinayetlerin hesabı gün geçirilmeden sorulmalıdır. *Meselenin üzerine gidilmedikçe ne dökülen kanların, ne de devrimcilerin uzerine atılan onca olayların ardı arkası kesilmeyecektir." 


Yusuf Akar (CHP'li): "Kontrgerilla hakkında tahkikatın başlamaması çok acıdır. Kontrgerilladan hesap sorulsun. " 


SOLDAN SAĞA: 


1) Ürgüp ve Göreme civarında bulunan, tepderinde genellik» * le bir kaya parçası olan koni tarzındaki tepdere denir. 2) Bir bakanlık - Evcil 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İnsanlar uyanıyor 


Bunlar olacak tabii. 

İnsanlar uyanacak, halklar ayaklanacak, ülkeler karışacak, yeryüzü sarsacak. .. Ve bir çağ kapanacak, yeni bir çağ açılacak. 

Tarihin akışı durdurulabilir mi? Durdurulamaz elbette. 

Durdurulamaz ama her devirde birtakım sivri akıllar ortaya çikar.bu doğal akışı durdurmaya kalkar! 

Bırakınız durdurmayı hatta tarihi akışı tersine doğru akıtmak için çaba harcar. 

Ama tarih durmaz. Tarihi akışın önüne çıkmaya kalkan; akıntıya kapılır boğulur, gider. 

Şimdi bakın İran'da son zamanlarda sürekli olaylar oluyor. Halk Şah'a başkaldınyör. 

İranlı sel olmuş, taşmış; bendini aşmıştır. 

Hangi görüşten olursa-olsun milyonlarca İranlı yürüyor, 

Bu ayaklanış, bu yürüyüş niye? | 

Tüm bu olanlar Rusçu Tudeh Partisi'nin tertibi veya birkaç anarşistin marifeti olarak açıklanabilir mi? Açıklansa dahi inandırıcı olabilir mi? j 

“yle ya ne Sam amca'nın desteğindeki Şah ve ordusu ne de başka bir güç durduramıyor bu ayaklanışı. .. 

Milyonlarca insana ateş açılıyor; insanlar ölüyor, ortalık kan gölüne dönüyor ama yine de taleplerinden ` vazgeçmiyor. yürüyor insanlar. 

Böylesine bir savaşım bir amaca dayanma- dan yürütülebilir mi? 

O halde İran halkının ve bütün dünya halklarının niyetine peki? 

Bizim bazı kalemlerimize bakarsamz: cereyan eden olaylar hep komünistlerin marifeti! 

Şah niçin dewrilecekmiş? Dünya niye degisecekmiş? Değişirse yerine ne gelecekmiş? 
Falan, filan. . , 

Bunları söyleyenlerin gözleri kör olduğu kadar, kulakları da sağır galiba? 

Basınımız da böylesine kısır düşünenlerin İranlı dini lider Homeyni'den alacakları o kadar çok ders var ki... 

Onlara göre Şahların sömürüsü sürsün; halklar ezilsin, inim-inim inlesin yine de sesini çıkartmasın. Oh ne âlâ! 

Ne var ki ne yapsalar, neye başvursalar durduramazlar tarhi. 

Emperyalizme karşı halkların gözü açılmıştır bir kez, k 

Şah, Şah'lık tıpkı Padişahlık gibi tıpıktıpış gidecektir. i Lami cimiyok bunun. 


| PSS 
ABBAS AKKOÇ 


1952-1978 
Partimizin değerli üyesi, sevgili arkadaşımız, ABBAS AKKOÇ'u acı bir kaza sonucu kaybettik. Ailesine, yakınlarına ve bütün halkımıza “ başsağlığı dileriz. 
Abbas arkadaş, senin fedakarlık, disiplin, bağlılık, alçak gönüllülük, canlılık, yiğitlik ve halk sevgisiyle yoğrulmuş proleter devrimci kişiliğin bize her zaman ö mek olacaktır. 


o *TİKP 
Istanbul Il Örgütü 


leştirilmiş et yiyen haytanların boynuna takılır. 4) Herhangi bir alanda o ana kadar ulaşılmış en yüksek sonucu elde etmek - Düşünçe. kanaat. 4) Yabani hayvan, kuş ya da balık tutma işi - Verme (eski dil) - Bir şeyin ve özellikle kemiklerin toparlak ucu. 5) Yenme, yengi - Matematikte daire çevresinin çapa oranlanmasıyla elde edilen 3,14... sabit sayısının adı. 6) Klasik Türk müziğinde bir çalgı - Teni 19 uncu yyda yaşamış olan Polonyalı ünlü klasik müzik bestecisi - Bütün canlılarda her biri o canlının belli bir özelliğini sifrdeyen, kalıtımı bağlayıp hücre çekirdeğinde bulunan dev molekil gruplarına verilen ad ya da geniş. 7) Eskiden, çoğu dinsel amaçla kurulmuş olan tekkeder ve bunların öğretileri - Kimyada radyum elementinin simgesi 8) Kınama, hiciv - Kuşların uçma organı, 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Güney An:erika'da bir ülke. 2) Alet anlamına gdip genelikle âlet sözcüğüyle yan yana kullanılır. 3) Tersi kışın yağar - Uluslararası trafikte Türkiye'nin kısa yazılışı. 4) Birleşmiş Mületlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütünün kısa yazılışı - Tersi zenginlik. 
bolluk. 5) Bı vitamini eksikliğinde görülen daha çok derisi koyu İnsanların yakalandığı, tehlikdi bir hastalık. 6) Bir hayvan - Kar. fırtınası. 7) Tersi iki dağ arasında kalan dere boyu, vadi. 8) Ced, dede - Tersi bir kişi ya da kuruluşun özel mührü. 9) Bir duygunun, güzelliğin ya da olayın kişiyi etkileyen anlatımı - Kimyâda tantal elementinin simgesi. 10) Sıcaklık, hararet 11) Tiyat ro ve müziğin bileşiminden oluşan sanat dah ve oyunların oynandığı bina. 12) Çeşitli zararların karşılığı olarak yapdan ödeme. 
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DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


28 Aralık 1978 


Nikaragua'da 
ABD'nin arabuluculuk girişimleri sonuçsuz kaldı 


© Somoza, arabulucuların halk oyuna başvurma önerisini 


'geri çevirdi 


kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdiler 


WASHİNGTON / 
MANAGUA 
Nikaragua'da diktatör Somoza ile muhalefet arasında arabuluculuk görevini üslenen ABD'nin uzlaştırma çabaları sonuçsuz kaldı. Somoza, ABD heyetinin halk oyuna baş vurma önerisini yeri çevirdi. 
ABD dışişleri Bakanlığı, arabuluculuk girişimlerinin "'ciddi bir ye- 


dı. Bakanlık, üç kişilik heyeti danışma için Washington'a çağırdı. Söz konusu heyetteki üyeler şunlar: William Bowdler, ABD'nin Managua Büyükelçisi Mauricio Solaun ve Güney Bölgesi Komutanı General Dennis Maccauliffe. 


SANDİNİSTA GERİLLALARI 


öte yandan Kosta Rika'da üslenen Sandinista 


© Sandinista gerillaları, son aylarda Somoza 


Ulusal Kurtuluş Cephesi- ne bağlı gerillalar, Somoza diktatörlüğüne karşı mücadelelerini sürdürmektedirler. Gerillalar, son aylarda vur - kaç saldırıları ile sınırdakı askeri mevzilere ağır kayıplar verdirmişlerdir. 

Bu arada bir açıklama yapan Somoza'nın Dışişleri Bakanı; Pazartesi gününden beri Koska Rika sınırını kapattıklarını bildirdi. 


gilgiye' uğradığını açıkla- 


Em = 


Obreros Campesino: y estudiantes Por la hilbberlod de kos Reo’ 


S andinishe 


Nikaragua'da halk, Somoza diktatörlüğünün yıkılması için mücadele ediyor. 
Halk, zindanlardaki tüm siyasi tutukluların da serbest bırakılmasını istiyor. 
Managua kentindeki bir sokakta duvara şöyle yazılmış: "İşçiler, köylüler ve öğrenciler siyasi tutuv klularm özgürlüğü için mücadele edelim" “Sandinisiler" 


RAGIP DURAN 


Cezayir Devlet Başkanı BUMEDYEN öLDÜ 


CEZAYİR 

Bir aydan beri komada bulunan Cezayir Dev-N Baş kanı Huari Bum edyen Pazartesi gecesi ölü. 

Cezayir Devrim Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Bumedyen'in 51 yaşında olduğu ve çok ender görülen bir kan hastalığından kurtarlamadığı açıklandı. à 

BUMEDYEN'İN HAYATI 

Bumedyen 1924 yılında Cezayir'in Tunus sınırı yakınındaki Guelha kentinde doğdu. Cezayir ve Tunus. okullarında Arap edebiyatı okuyan Bumedyen, daha sonra Kahire'deki El-Azhar Üniversitesine gitti. 

Bumedyen öğretmen olarak Kahire'de bulunduğu sırada Cezayir Kurtuluş Hareketinin önderi Bin Bella ile tanıştı. Ve 1954 yılında Fransız sömürgecilerine karşı verilen savaşa katıldı Cezayir Kurtùluş Kuvvetlerinin Genelkurmay Başkanlığına getirilen Bumedyen, sekiz yıl süreyle Fransa'ya karşı savaştı. 

1962 yılında Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasından sonra Bin Bela'yı destekleyen Bumedyen Savunma Bakanlığına getirildi. 

Bumedyen 1965 yılında Bin Bela'yı kansız bir darbe ile devirerek iktidarı ele geçirdi. 

Bumedyen önceleri uzun bir süre Bloksuzluk siyaseti izledi. Bu olumlu siyasetin bir parçası olarak 1975 Nisanında BM Hammaddeler Konferansının toplanması için çaba harcadı. Bu Konferansın Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen mücamedesinde önemli bir yeti vardır. 

Daha sorraki yıllarda ise Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler içine giren Bumedyen, bölgede ve Arap dünyasında Moskova'nın siyasetlerine yakın bir çizgi izlemeye başlamıştı. 


Vietnam, Çinli göçmenleri kovuyor 


Bugün Vietnam'da yaşayan Çin asıllı insanların durumunu ele ala- 


lim. 

Bu yılın 8 Ağustosunda yapılan Çin Vietnam görüşmelerinde Çin Heyetinin Başkanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Ço Si-tong, 1975 yılna kadar iki ülke arasındaki ilişkilerde, göçmenler sorununun esas olarak olumlu bir seyir izlediğini belirtti. Nitekim 1955 yılında Çin Komünist Partisi ile Vietnam Emekçiler Partisi (Bugün Vietnam "Komünist” Partisi) arasında, Kuzey Vietnam'da Yaşayan Çinli göçmenler ile ilgili olarak bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bu bölgede yaşayan Çin asıllılar, Vietnam vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olacaklar, isterlerse de Vietnam uyruğuna geçebileceklerdi. Güney Vietnam'daki Çinlilerin sorunu ise, kurtuluştan sonra iki ülkenin yöneticileri arasında görüşmeler yoluyla hal: ledilecekti. İki halkın, iki ülkenin rig olan doğru tutum da zâten 

u idi. 

Ne var ki, Hanoi yönetimi ABD emperyalizminin işgalinden kurtulduktan sonra, 1976 yılının Şubat ayından itibaren Vietnam'ın güne- ya yaşayan Çin asıllılara ii 

askı uygulamaya başladı. 195 
anlaşmasına aykırı olarak birçok inli zorla Vietnam yurttaşlığına alındı. Direnenler ise işlerinden ve 


e Hanoi yönetimi, ikili görüşmelerde sorunun tartışılmasını ve bir çözüm bulunmasını engelledi 


“ANLAŞMASINI 
İHLAL ETTİ 


Sri Lanka'da gelişmekte olan ülkelerin petrol zammından 


muaf tutulmasını istemişti 


Sudan petrol üretmeyen 


yoksul ülkelere yardım edilmesini istedi 


© Numeyri, bir yardım fonunun kurulması için, 


Arap Birliğine 


başvurdu 


HARTUM 

Sudan, petrol üretmeyen, gelişmekte olan ülkeler için bir yardım fonunun kurulmasını istedi. Sudan Devlet Başkanı Numeyri, bunun için Arap Birliği örgütü- ne başvurdu. 

Daha önce de Sri Lanka Hükümeti, petrole yapılan son zamdan Bloksuz ülkederin muaf tutulmasını istem işti. 

Bloksuz ülkder Konferansı Dönem Başkanı olan Sri Lanka Dışişleri Bakanı A.C.S. Homed, OPEC Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı Maneh Said Otaıba'ya başvurarak, lişmekte olan ülkelerin petrol zammından etkilenmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasını istemişti. 

Pakistan'ın Karaşi kentinde yapılan İslam ülkderi Sanayi ve Ticaret Odaları toplantısında da, gelişmekte olan ülkelere petrol zammından etkilenmemeleri için yardım yapılması öngörü müştü. 


e ğ ge İran'daki muhalefet hareketi halkın bütün kesimlerini kapsayarak gelişiyor. 


İşte 
: ; H anoi 
Çin — Vietnam sınırı 


Vietnam temsilcilerini ikna etmek için sonuna kadar uğraştılar. Íki ülke ve iki halk arasında düşmanlık yaratmanın sadece siiper devletlere yarar getireceğini defalarca belirttiler. 

Ancak Vietnam tarafının yalandolan temelinde inşa edilen saldırılarda diretmesi üzerine Çin heyeti bu yalanları tek tek teşhir etti. 
Çin'in hegemonyacı olduğunu iddia eden Vietnam heyetine cevap veren Çong Si-tong, Çin Halk Cumhuriyetinin kendi toptakları dışında hiç bir yabancı ülkede tek bir asker bulundurmadığını belirtti. Başka ülkelerle ilişkilerinde her zaman eşitlik ilkesine bağlı kaldıklarını açıkladı. 
Liman kolaylığı, üs isteme, ekono- 


mik baskı yapma gibi yöntemlerin, sosyalist ülkelerin siyasetinde ve uy- 


De iğini 
Kızıl nehrin Vietnam REEN «yakasından kovulan iran göçmenler Çin'in Cinli TA unnan eyaletine H 
A 4 göçmen geçiyerlar. ailesi 


mallarından oldular. Üstelik kimlik - leri de ellerinden alındı. Hanoi yönetimi, kendi halkı içinde Çin düşmannan yaymak için propagandaya hız verdi. Çinlilerin, ülke ekonomisini tahrip eden burjuvalar olduğu iddia edildi. "Sosyalist kamulaştırma" adı altında Çinli göçmenlerin mallarına elkondu. Bütün bu baskılar yetmiyormuş gibi, bir de büyük bir Çinli avı başlatıldı. Daha önce Vietnam tabiyetine geçmiş 0- lan eski göçmenler de dahil olmak üzere özellikle Hanoi'nin milli eritme politikasına karşı çıkan Çinliler, hiçbir neden gösterilmeksizin sınır dışı edildiler, Bugüne kadar tüm mallarına el konup sınırdışı edilen Çinlilerin sayısı 160 bini aştı. Hanoi rejimi, Çin-Vietnam görüşmeleri sürerken bile, bir yandan Çinlileri kovmaya devam ediyordu. Bu "Vietnamzedelerin" *büyük bir kısmı, Yeuyi ve Tongsing sınır kapılarına bırakıldı. Oradan da Çin'in Kuangsi bölgesine geçmek zorunda kaldılar. 


Çin sorunu barışçı yoldan çözmekte israr ediyor 


Çin Halk Cumhuriyetinin yöneticileri, diğer ülkelerle aralarında çıkan anlaşmazlıklar konusundaki tutumlarını çeşitli kereler şu şekilde açıkladılar: "Biz, doğrudan saldırıya uğradığımız durumlar dahil, her 


Á 
Pİ 


Çin - Vietnam (o görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti Heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Çong Sitong başkanlık elti . . 


türlü anlaşmazlığı ilk önce masa başında, görüşmeler yoluyla çözmeye ya oruz. Çin, küçük ve orta büyüklükteki ülkeler arasında anlaşmazlıkların daha da artmaması için her zaman barışçı çözümü savundu ve uyguladı. İki süper devletin , özellikle Sovyet sosyal-emperyalistleri- nin kışkırtmalarına ve bölücü çabalarına karşı ancak bu yöntem bâşarı kazanabilir.” 

Nitekim, Çin 1961 ile 1963 yılları arasında komşuları Birmanya, Nepal, Moğolistan, Pakistan ve Afganistan'la "arasında var olan sinir anlaşmazlıklarını görüşmeler sayesinde çözdü ve anlaşmalar yaptı. 
Çin, aynı şekilde, göçmenler sorunu konusunda da ve Tayland'la görüşmeler yoluyla herhangi bir pürüz 


doğmd$ını engelledi. 

Vietnam'ın son 3 yıldan bu yana Çin asılı göçmenler üzerine baskı uygulaması karşısında da Çin yöneticileri aynı ilkeli tutumlarını sürdürdüler. Dışişleri Bakanlığı yapılan her baskıyı somut olarak kamuoyunda teşhir ederken bir yandan da, bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için Hanoi rejimine sürekli olarak görüşme çağrısında bulundu. 

1977 yılînın Haziran ayında Çin 
Halk Cumhuriyeti ve Çin Komünist Partisinin daveti üzerine Pekin'e gelen bir Vietnam hükümet ve parti heyeti, ilişkilerin bozulmaması için Çin yöneticileri tarafından uyarıldı. 
Ancak gerek sınır ihlalleri, gerekse göçmenlere uygulanan baskılar son bulmadı. Aynı yılın Ekim ayında sınırdaki, Kuangsi özerk bölge devrim komitesi, Vietnam Başkonsolosluğuna bir mektup yazarak, saldırılara son verilmesini istedi. 1978 
yılının Şubat ve Mart aylarında Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Yunnan bölgesi Devrim Komitesi Dışişleri Dairesi, Vietnam Büyükelçiliğini ve Koueming'deki Vietnam Başkonsolosluğunu uyardı. 
Ancak bu uyarılarda bir sonuç vermeyince, Çin tarafı protesto notaları ile her somut olayı ayrıntılarıyla teşhir etmeye başladı. (26 Mayıs, 
19 Temmuz, 8 Ağustos, 26 Ekim 
tarihli notalar). 


Vietnam'ın inatçı saldırganlığı 


Hanoi kliğinin, Çin'in barış isteği ve uyarıları karşısında ne tutum aldı? Vietnam yönetimi, ilk başta mektuplara cevap vermeyerek vakit kazanma siyaseti izledi. Daha sonra ise kendi lehinde bir kamuoyu yaratmak amacıyla one karşı doğrudan saldırıya girişti. Geniş bir yalan ve iftira kampanyası başlattı. Özellikle, 8 Ağustos'ta Hanoi'de Çin'in isteği üzerine başlayan görüşmeler, meseleye bir çözüm aramaktan çok, Vietnam tarafının Çin'e karşı bir saldırısı şeklinde geçti. 17 çalışma toplantısı yapılmasına rağmen Vietnam, göçmenler ve sınır sorununun somut olarak tartışılmasını ve bu sorunlara bir çözüm bulunmasını engelledi. Hatta öyleki, Vienam yönetimi, Çin'in göçmenlerini sağ salim ülkesine getirebilmek 'için gönderdiği gemileri bile haftalarca Haipong ve Ho Şi Min kent limanlarında bekletti. 

Görüşmelerde Vietnam heyetine başkanlık eden Digipen Bakan Yardımcısı Hoang Biş Son, sürekli olarak Çin'i hegemonyacılık ve yayılmacılıkla suçluyor, ancak karşı taraf sorduğunda hiç bir somut kanıt gösteremiyordu. 

Çin Heyeti.ise bu görüşmelerde, 


gulumasında yeri olmadığını vurguladı., Çin Heyeti Başkanı hükümetinin dünya çapında ve bölgesel alanda erkeği karşı sonuna kadar mücadele edeceğini sözlerine ekledi. 

ong Sitong konuşmasında Çin'in bu tutumunun, Sovyet sosyal-emperyalistlerini rahatsız ettiğini belirtti. 

Çin Heyeti Başkanı daha sonra da somut örnekler vererek Vietnam'ın bölgesel hegemonyacılık peşinde koştuğunu açıkladı. Çong Si-tong, Laos'u kastederek şunu söyledi; 

"Vietnam bir komşu ülkede asker bulundurmaktadır. Vietnam, Kamboçya'nın bir toprağı olan Way adasını işgal etmiştir. Vietnam, uzun bir süredir sürekli olarak Kamboçya'ya karşı 'askeri saldırılar düzenlemekte, sınırı sürekli ihlal etmekte, sınır köylerinde katliamlar yapmaktadır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Vietnam ASE-AN ülkelerinden de saldırılarını desteklemelerini istemektedir." 

Çin'in bütün çabalarına rağmen, Vietnam bugün hâlâ Çin düşmanlığına ve Kamboçya'ya saldırmaya devam ediyor. 


Yarın 


Çin'in Vietnam a Yaptığı yardımlar; 


İran” da üniversite öğretim üyeleri de direnişe geçti 


© Şah'a bağlı askerler, dün de 50 kişi 


öldürdüler 
RAN şah rejimine ve emperyalizme karşı göste rilerin sirdüğü İran'da, ordu birliklerinin ateş açması üzerine dün de 50'den fazla insan öldürüldü. Tahran, Tebriz ve Meşhed'deki gösteriler- de halk, silahlı birliklerin saldırısına uğradı. 
DİRENİŞ YAPAN BİR PROFESÖR 
ÖLDÜRÜLDÜ 


Tahran Teknik Üni- 


versitesi öğretim üyelerinden Profesör Kamran Nöjatullah, Şah'ın askerleri tarafından öldürüldü, 
4 gündür direnişte olan 
78 kadar profesörün bulunduğu üniversite binası ordu birliklerinin silahlı saldırısına uğradı. 
Profesörler, Şah'ın tahttan çekilmesi ve hal- 
‘ka yapılan saldırıların son bulması için bir direniş düzenlemişlerdi. 
Üniversite binasına bir baskın düzenleyen Şah'ın askerleri Nejatullah'ın ölümünden sonra 70 profesörü de tutukladılar İRAN'DAKİ HUZURSUZLUĞUN 
NEDENİ ŞAH RIZA PEHLEVİ'DİR 
Muhalefet liderlerinden Ayetullah Hüseyin Ali Montezeri, Şah ve yönetimi iktidarı ellerinde bulundurduğu süre ce İran'da huzursuzluğun devam edeceğini söyledi. 
Şah tarafından tutuklanmasına rağmen halkın baskısı sayesinde Ekim ayında serbest bırakılan 


Ayetullah Hüsey in-Ali Montezeri, muhalefet liderlerinden Ayetullah Homeyni ile görüşmek 


üzere Paris'e gitti. Fransız "Le Monde" gazete sine bir demeç veren Montezeri “İran halkı, tüm kurumların değişme sini istemektedir, şimdiki kurumların hepsi ülkenin ABD tarafından yönetilmesini sağlamak üzere 
kurulmuştur" dedi. 56 
yaşındaki muhalefet lideri odemecinde şunları belirtti: "Teme değişiklikler getirmeyen bir sistemin kurulması halkın tep kisi ile karşılanır." 

Petrol rafenerilerinde işçilerin Şah rejimini protesto etmek için başlattıkları grevin giderek büyümesi nedeniyle İran' ın günlük petrol üretimi 
600 bin varile düştü. Normal üretim kapasitesi 6,5 miyon varil olan İran; bu durum karşısında büyük bir enerji sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. 

Şah rejimi içine düştiğü bu güç durumdan kurtulmak amacıyla bir hükümet heyetini Kuveyt'e gönderdi. 

Kuveyt yetkilileri daha önce yaptıkları bir açıklamada "yeterli stekları olmadığı” gerekçesiyle, İran'a petrol sa- 


lamayacaklarını açıklamışlardı. 
—— — 
KAYIP: Protokol defte rimi kavbettim. - Hüküm süz dür 


Diş Tabibi 
M. Alp Hamuroglu 


Rİ 


BREJNEV” iN 
AFYONU Reha Akbay 


Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Ali Sirmen, geçtiğimiz günlerde, Çin ve ABD arasında diplomatik ilişki kurulmasını konu alan bir yorum yazdı. 

Ali Sirmen, yazısından anlaşıldığı kadarıy- 

la, bu gelişmeye karşı çıkıyor ve ABD'nin Tayvan'dan çekilmesi temelinde gerçekleşen ABD-Çin diplomatik ilişkisinin, “Pekin'in son yıllarda izlediği Batı ile flört politikasından" dolayı kimseyi şaşırtmadığını söylüyor. 
. Nedir, Sirmen'in "kimseyi şaşırtmadığını" ileri sürdüğü olay? Bakalım, bu olay gerçekten "Batı ile flört politikasının ürünü olmak" yakıştırmasını hak ediyor mu? 


1972 yılından bu yana süren görüşmelerin 
son aşamasında, geçtiğimiz günlerde, ABD Tayvan'dan çekilmek zorunda kaldı. ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında resmi diplomatik ilişki kuruldu. 30 yıllık bir dönemi kapayan bu gelişme ile, Çin'in bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması doğrultusunda büyük bir adım atılmış oldu. Rusya, Tayvan ve İsrail" den başka hemen hemen hiç kimsenin karşı çıkmadığı bu olay, bütün bir dünya tarafından sevinçle karşılandı. İşte Ali Sirmen'in paylaşmak istemediği sevinç budur. 

Pekiyi, ama neden? Çin halkı, 1949'dan bu yana bunun mücadelesini vermiyor muydu? Dünya halkları böyle bir sonucun özlemini duymuyorlar mıydı? Ve hepsinden önemlisi, "böl ve yönet" politikasını Halk Çin'inin burnunun dibinde uygulamaya girişen ABD nin bu konuda pes demesi, kimin yararınadır? Elbette ki, proletaryanın ve hegemonyacılığa karşı mücadele eden dünya halklarının. 
Bunun kuşku götürür bir yanı var mı? 


Şımdı, Ali Sirmen'in bütün bu gerçeklere gözünü kapaması ve hegemonyacılığa karşı mücaddenin somut bir zaferi olduğu gün gibi aşikar olan bu gelişmeyi hoşnutsuzlukla karşılaması, gerçekleri değiştirmeye yeter mi? 

Cumhuriyet yazarının bu tutumu, Moskova'nın etkisinde kalmış birçok insan, hatta bizzat Ali Sirmen için uyarıcı olmalıdır: Revizyonizm öyle bir illet ki, bir kere musallat oldu mu, insanın geçmişinde olumlu ne varsa, hepsini alıp: götürüyor. Ve bu örnekte de olduğu gibi, Ali Sirmen'i, bir anda, şimdi- ye kadar karşı çıktığını iddia ettiği Tayvan gericilerinin yanına düşürüyor. 


İnsanın aklına ister istemez şöyle bir soru takılıyor: Bu durumda, "emperyalizmle uzlaşma"' damgasını yememek için ne yapılmalıdır? 
Cumhuriyet yazarının ınantığından çıkan sonuç şu: Tayvan'daki ABD işgaline göz yumulmalıdır. Küçücük bir adaya sıkışıp kalan gayrimeşru bir yönetim, Tayvan yönetimi 800 
milyon insanın temsilcisi olarak tanınmalıdır. Tayvan'da yaşayan halk Çan Kay-şek gericilerinin sultasına terkedilmelidir. . 

Işte, Sirmen'in bugün sürüklendiği nokta budur: Otuz milyon Çinliyi anavatandan koparan Çan Kay-şek'in yarında, hegem onyacılığa ve emperyalizme karşı mücadele eden bütün bir ezilen dünyanın karşısında yer almak. 


Ali Sirmen bu fikirlerini güçlendirmek için başka yollara da başvuruyor. ABD'nin 1850' lerde Çin'e afyon satması ile Çin'de Coca 


' Cola fabrikası kurulması olayı arasında ben- 


zerlikler kurmaya çalışıyor. 


Yazar, şunu demeye getiriyor: 19. yüzyıl- da afyon satarak Çin halkını uyuşturan ABD, aynı halkı, şimdi de Coca Cola satarak afyonlayacak! 


Evet, ortada bir afyon ve bununla uyuşturulmak istenen birileri var. Ama bu, Rusya' nın hegem onyacılığına ve Brejnev'in "Barış ve Yumuşama" ninnilerine karşı mücadele eden Çin halkı mı; yoksa, bu ninnilere sarılan, Tayvan örneğinde olduğu gibi, hegemonyacılığa karşı mücadeleyi baltalayanlar mı? 


Çin halkı, Sovyet hegemonyacılığına karşı Avrupa'nın birliğini savunuyor. En tehlikeli düşmana karşı, İkinci ve Üçüncü Dünya arasında ilkeli bir birliğin kurulması için çalışıyor. Bunun somüt bir ifadesi olarak, Avrupa ülkderiyle ilişkilerini geliştiriyor. Üçüncü Dünyanın hegemonyacılığa karşı verdiği mücadelenin en: ön safında yer alıyor. Böylece savaşın esas kaynağını tecrit ediyor ve savaşa karşı geniş bir cephe kuruyor. Bu tüm dünya halklarının ve proletaryanın yararına değil midir? 


Bu: ırşılık, siz ne yapıyorsunuz? Çin'in ve diğer tist ülkelerin bu politikasına her fırsatta karşı çıkıyor, bunu "Batı ile flört politikası" diye karalamaya Çalışıyorsunuz. 
Üçüncü Dünyanın birliğini değil, parçalanmışlığını savunuy orsunuz. 

Bütün bunlar, afyonu kimin yuttuğunu göstermiyor mu? 


FRANSA RADYOSU 


«Halkın mücadelesi yükseldikçe, Kremlin'in kuşkusu artıyor» 


© "Moskova'nın Şah'la iyi ilişkileri vardır” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İran'daki Sovyet yatırımlarında çalışan Rus "uzmanları" gruplar halinde ülkeyi terkediyorlar. Moskova yanlısı revizyonist Tudeh Partisi, halkı "sikunete" çağırıyor. Fransa radyosunun Moskova muhabiri, Sovyetler Birliği-İran iliş kilerini 27 Aralık bülteninde şöyle yorumladı: 
"İran'da ayaklanma hareketleri başlayalı 6 
ay olmasına rağmen Sovyetler hâlâ kuşkulu bir tarafsızlık içindeler. Tahran'da ve ülkenin diğer kentlerindeki gösteriler karşısında Moskova oldukça sessiz. Kremlin'in bu tulumunun nedenleri nasıl açıklanabilir? Bir kere, Moskova' 


nın Şah'la son derece iyi ilişkileri vardır. Bu iliş kiler siyasi ve iktisadı alanda kurulmuştur. 
İran'dakı Sovyet yatırımları. Rusya'nın Ìran’ 


dan alıy Batı Avrupa'ya satuği doğal gaz en iyi örneklerdir. 


"İkincisi, Sovyetler Birliği'nin Güney smirim- da (Azerhavean önemli bir Şii azınlığı vardır. Kremlin Vönelimi bu yüzden dini bir harekeli desteklemix ois Cünkü Moskova iki 

rasmda kamili. Bir vanda Şiiler öte yanda  dermeiivr Moskena'yı tehdit ediyor Onun için Kremlin şınıdilik. ‘bekle gor siy ase- 


Wu izliyor * 


Gazetemize bir demeç veren TeksifGenel Sekreteri Vahap Güvenç: 


"Uşak'taki lokavt uygulamaları genişliyor” 


o Teksif Genel Sekteri, lokavta uğrayan işçilerle grevdeki işçilerin haklarını koruyacaklarını bildirdi 


© Toplusözleşme anlaşmazlığına tekstil işverenlerinin 


asgari ücretle çalışan işçilere düşük zam teklif etmelerinin neden olduğu belirtildi 


ANKARA (ÖZEL) 
'Vekşif Sendikası Genel Sekreteri Vahap Güvenç, Tekstil İşverenleri Sendikası'nca Uşak'taki bazı işyerlerinde uygulamaya başlayan lokavtın gittikçe ( gertişletildiğini bildirdi. Gazetemize Uşak'taki tekstil işyerlerinde yürütülen grevler ve lokavt uygulamaları hakkında bir demeç veren Vahap Güvenç, Teksif üyesi işçilerin mücadelele rini sürdürmeye kararl olduklarını da belirtti. 
İŞVERENLER 
LOKAV'I 
GENİŞLETİYOR 


Teksif Genel Sekreteri Güvenç'in (o açıklamaları şöyledir: 

— “İşverenler lokavtı gittikçe genişletiyorlar. Şu anda lokavt nedeniyle işten çıkarılan işçi sayısı 500'ün üzerine çıktı. Bini bulacağını tahmin ediyoruz. Bütün işyerlerinde 


MEŞE AŞ, 
Tariş te sözlesme görüşmeleri başlıyor 


İZMİR(THA) 

DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası Tariş İplik Fabrikasında 1800 işçi adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerine bugün başlıyor. 

THA muhabirinin edindiği bilgiye göre Tekstil Sendikasının Çiğli'de kurulu Tariş İplik Fabrikasında toplu iş sözleşme yapma yetkisi kesinleşti. 
Tekstil Sendikası Ege Bölge Temsilcisi İsmail Şentürk, yetkinin kesinleşmesi üzerine Tariş İplik Fabrikası Müdürlüğüne gerekli çağrının yapıldığını bildirdi." 

Şentürk, enflasyon hızı ve fiyatların günden güne artması dikkate alınarak bu iş yerinde geleceğe yönelik toplu iş söz- 
-leşmesi imzalama kararinda olduklarını söyledi. 


Limter-İş ve Liman Dok Sendikası üyeleri, omuz omuza verdi 


Çelik Tekne işçileri direnişte 


@ İşçiler sürekli işçi atılmasını protesto ediyor atılan arkadaşlarının 


alınmasını istiyorlar İSTANBUL (ÖZEL) Çeliktekne Tersanesinde işverenin 8 işçiyi atması üzerine 90 işçi direnişe geçti. İşyerinde yetkili olan Limterİş Sendikası dışında, 40 ü- 
“ yesi bulunan DOK-GEMİ 'İŞ Sendikası işyerinde direnişe katıldılar. 
Daha önce de Limter-İş Sendikasının örgütlenme çalışmaları karşısında işveren önce 16 işçiyi, iki gün sonra da 8 işçiyi atmıştı. İşçilerin 3 günlük direnişi sonucu atılan işçiler tekrar alınmıştı Çeüktekne Tersanesinde çalışan 90 işçi, atılan arkadaşlarının işbaşı yapacakları güne kadar direnişlerine devam edeceklerini belirttiler. 


çalışan işçi sayısı 1100". 
dür. 

"Biz Teksif Sendikası olarak grevdeki arkadaşlarımıza ne muamele yapıyorsak, lokavttaki arkadaşlarımıza aynı muameleyi yapacağız. Lokavtın anayasal bir hak olmadığını da: geçmişten beri söylüyoruz. Fakat ne yazik ki kanunda yeri olduğu için uygulanıvor." 


ANLAŞMAZLIK 
ÜCRET VE SOSYAL YARDIMLARDA 


Vahap Güvenç ayrıca Teksif Sendikası ile U şak taki tekstil işverenle ri arasında toplu sözleş: me anlaşmazlığının ücret zammı ve sosyal yardımlar konusunda olduğunu belirterek şöyle dedi: 


“Anlaşmazlıkların hepsi 12-13 madde civarındadır. Anlaşmazlıklar ücretler ve sosyal yardımlardadır. Genellikle en büyük o uyuşmazlığımız ücretlerde. İşverenler, ücret zamları konusunda çok düşük teklifler debulunuyorlar. Birinci ve 
ikinci yıllar için ` 6060 
teklif ediyorlar. Bunu bu hayat şartlarında kabul 


etmiyoruz. Zaten bu işyerlerinde işçi ücretleri genellikle asgari ücret seviyesindedir. Bu teklifi çok az buluyoruz." 


İŞÇİ SAĞLIĞI KONUSUNDA HİÇBİR TEDBİR YOK! 


Güvenç, ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bu iş yerlerinde alınmış hiçbir tedbir olmadığını sözlerine ekleyerek işçilerin hak ve menfaatlerini koruyacaklarını belirtti. 

Uşak'ta halen grev ve lokavtların sürdüğü işyerleri daha çok küçük işyerlerinden oluşmaktadır. 1 Arlık 1978 tarihinden bu yana grevdeki işyerlerinin Sirgeli Mensucat, Dülgeroğlu Kollektif Şirketi, Birlik Mensucat, Süret Yün İplik Fabrikası olduğu, 18.12.1978'den sonra lokavt uygulanan işyerlerinin ise Paşalar Yün, Kısmet Yün, Özemek Mensucat, Ziya Bozoğulları, Baygın Yün İplik, Fevzi Dülgeroğlu, Kemal Karakaş, Sağlam 


Dokur, Federal Birlik, Karaoğullan ve Doğan” Yün İplik Fabrikaları olduğu bildirildi. 


baren geçtiler. 


fabrikanın 


Fakat işçiler gütlendiler. 
ileri 


yokluğunu 


kullanacağını söyledi. 


Peles patronu, işçilerin sendikalaşmak istediğini Öğrenince, Metal-Sen adlı bir sendikaya işyerine sokmak istedi ve işçilerin haberi olma- dan, isimlerini bu sendikaya verdi. 
patronun sendikayı kabul etmeyerek bağımsız Tüm Maden-İş Sendikasında ör- 


22 Aralık günü işçiler işbaşı yaptiktan az sonra, patron hammadde sürerek fabrikayı kapattığını ilan etti ve işçilere, fabrikayı terketmelerini söyledi. İşçilerin çıkmaması üzerine, patron jandarma çağırdı. Gelen yüzbaşı, Kendisine emir verildiğini, gerekirse zor İşçiler şama doğru fabrikayı terkederek, kapı önünde direnişe geğtiler. 


İşçiler sendikalaşınca patron lokavt ilan etti 


PETES İŞÇİLERİ, SENDİKALAŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN DİRENİŞE GEÇTİ 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul Oto sanayiinde kurulu Petes işyerinde çalışan işçilerin sendikalaşması üzerine, patron kanunsuz lokavt ilan ederek fabrikayı kapattı. 
İşten alılan işçiler, 22 Aralıktan iti önünde direnişe 


hakkımızdır. 


mesi 


işimiz hakkımız, önerdiği 


liyorlar: 


ak- 


Petes işçileri kendileriyle görüşen muhabirimize şunları anlattılar; "Sendikalaşmak bizim Anayasal 


dolayı, işverenin bize lokavt ilan etkanunsuzdur. 
den beri bir boğaz tokluğuna soğuk- ta, karda, üstümü: cıplak bir şekilde çalıştık. Uzun bir dönem sigortasızdık. Hâlâ sigorlasız daşlarımız var. 
ağırdır. 
iş ve can güvenliğimiz yok. Yaptığımız işlerde hiç bir tedbir alınmamıştır. 
man da bir hak 


Petes'te çalışan 40 civarındaki işçi, kendilerini bu kış günü işsizliğin ve soğuğun pençesine atan işverenin kanunsuz uygulamasına karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeyi kararlı olduklarını belirtiyorlar ve ek- 


"Üzerimizdeki sömürü ve zulüm. 
tüm Türkiye işci sınıfının üzerindedir. Bizler mücadelemizle bu sömürü ve zulüm zincirini kıracağız." 


Sendikalaşmamızdan 


Bizler seneler- 


çalışan arka- 
Dö küm yapıyoruz, 
Hiç bir sosyal 


Kaza olduğu zaiddia edemezsin." 


TES-İŞ DİRENİŞİ KALDIRDI 


© TEK'de 8 Aralıktan beri süren yasal eylem sona erdi 


ANKARA (THA) 


Tes -İş Federasyonu 
8 Aralık tarihinden beri 
uygulamakta olduğu yasal direnişi (kaldırdı. 
Bilindiği gibi Tes -İş Federasyonu birikmiş sözleşme farklarının ödenmemesi üzerine bazı iş- 


yerlerinde yasal direnişe geçmişti. 

Tes-İş Federasyonu Başkanı Orhan Erçelik yaptığı açıklamada TEK, DSİ ve İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün sözleşmelere uymamakti” Hald ısrar ettiklerini bildirdi. 
Erçelik “açıklamasında 


Kamu yöneticilerinin işçilerin gösterdiği anlayışı paylaşarak sözleşme- den doğan işçilerin yasal haklarını teslim etmelerini istediğini belirtti. 

Erçelik direnişi milli bütünlük ve rejime inanç'” nedeniyle kaldırdıklarını da sözlerine ekledi; 


Erdemir işçileri, çiğerlerini çürüten 


sinter tozunu anlatıyor 


© RAMAZAN 
CAKIROĞLU 


Sinter tozunun içine Fabrikaya. 
Durumu bir de yerinde görmek istiyoruz. Üniteler toz içinde, Sinter toşçilerden Ali 
Sercan sinter tozunun arasında şunları anlatıyor: 


gidiyoruz, 


zu bu! 


40 YA 
BULSAK 


INI 
İLE... 


"Sinter tozunun sağlı- 


ğımıza çok zararlı oldugu, sakıncalı olduğu inkara gelmez. Hele genç işçiler. En verimli çağlarında her yönüyle sömürülüyorlar. Ciğerleri demir tozlarıyla dolmuş bir kişi, Sinekli olsa daha ne kadar yaşayabilir? Bence burada çalışanlar yavaş yavaş ölüme terkedilmiş 


“Sinter işçisi deyince doktor kırmızı işaret koyar” 


kişiler. Yaş ortalaması 
25. Hiçbirimizin yaşları- nın 40'ı bulacağını sanmıyorum. 40 yaşına varsak bile hayatımızın sonunu yaşıyor e 

Ali Mercan sözlerini sürdürüyor: 

"Bundan önce durum- la ilgili Emniyet Şefiyle görüştük. Emniyet Şefi, 200-300 işçinin 'hibe edilmesi hiçbir değer ifade etmez diye konuşuyor. Yani bu fabrika, canlarını 'hibe' etmiş bu işçilerle böyle çalışıp gidecektir iyor. ncak şartlar ve anlaşılan ne olursa olsun biz mücadeleyi bırakacak değiliz." 


SİNTER TOZUNDA ÇALIŞMAK İNTİHAR DEMEKTİR 


Bulunduğumuz ünite- de çalışanların ortak bir özelliği hemen dikkati çekiyor. Hepsi zayıf ve 


kuru. Yüzlerinde kan yok! Sapsarılar. Sinter tozundan hasta oldukları her hallerinden belli. 
Mehmet Erol. bakın bunu nasıl açıklıyor: "Yaşım 27'dir. Fabrikaya gireli beş yıl oldu. 
Girdiğimde 76 kiloydum. 
Şimdi zorlukla 60 kilo geliyorum. Normal uyku ve yemek yok. Sinter tozu yüzünden. Hepimizin ciğerlerinde toz var. Neden olmasın, günde 8 saat tozun içindeyiz. Yemeğimizi bile bu tozun içinde yiyoruz, Çalışanların korunması için tozla ilişkisini kesecek şekilde önlem alınabilir. Ama bu yapılmıyor. Şimdi maske veriliyor. o Kullanamıyoruz ki, Maskenin bir faydasını görmüyoruz. 
"İşverene tozdan şikayet etsen, 'İşine gelirse çalışırsın, işine gelmezse çalışmazsın' deyip çıkıyor. Bir hafta aynı yerde 


lela bitiyoruz. 
Şu anda bile bu çalıştığımız yerde bulunmak intihar demek. Çünkü şimdi sistem çalışır vaziyette. 
Ama girip çalışmak 20- rundayız. Bir de şu var. 
Sinterde çalışan işçilerin çocuk sahibi olmaları mümkün değil. Sinter tozunun kısırlığa yol açtığı artık kesinleşti.” 


SİNTER İŞÇİSİYİZ DEYİNCE DOKTOR KIRMIZI İŞARET KOYUYOR 


Abdullah Dereli adlı işçi ise arkadaşının sözlerine eklemek istedikleri olduğunu söylüyor ve şöyle diyor: 

"Tozlu yerlerde çalışmak bizi psikolojik olarak da mahvediyor. Sürekli hasta olacağız korkusuyla yaşıyoruz. Tabi buraya her gelen mutlaka hasta oluyor. Yarın bir 


gün arkadaşlarımız gibi aynı hastalıklara yakalanacağımızı biliyoruz. 
Şimdiden belirtileri de var. Çok çabuk yoruluyoruz. Biraz çalıştıktan sonra nefes yollarımız tıkanıyor, Bakın işte görüyorsunuz. Biz zamanın- dan önce ihtiyarladık. 

"Müracaat yaptığımız makamlar bizle ilgilenmior. Bir sonuç alamadık, biz bugünkü hükümeti bizim hükümetimiz sanıyorduk. Yanılmışız. Oda sorunumuzla ( ilgilenmiyor,İşveren de mücadelemizi baltalamaya çalışıyor. Bizi bölmeye uğraşıor. 

"Doktorlara geu mizde sinterde çalıştığımızı söyleyince önce kırmızı kalemle bir işaret koyuyor. Yani buradan belli, ciğerlerimizin ne durumda olduğu. İşin diger yönü, bizim sinter tozundan etkilenmemiz, bir maden işçisinin ciğerleri kadar bizi yıpratıyor. Ama, yılda sadece 21 gün izin veriyorlar. Oysa maden işçileri yılın 6 ayı çalışıp, 6 ayı dinlenebiliyorlar. Bizim izinlerimizin de artırılması gerekir." ' 

Mehmet Ali Mercan yeniden söz alıyor : 

"Bilindiği gibi yeraltı işçilerinin bazı hakları var. Bizlerde onlar gibi ve hatta daha da beter şart- 


ij larda açıkça zehirleniyo- 


Erdemir işçileri sağlıklı bir işyeri ve sağlıklı bir hayat istiy orlar. 


ruz. Fakat hiçbir hakkımız yok. Vergi muafiyeti, kısa sürede emeklilik gibi haklar bize de tanınmalıdır. Bunlar en doğal hakkımızdır. Çalışma saatlerimizin de kısaltılması gerekir. Ücretlerimizden eksilmemek şartıyla." 


*** 


Erdemir'de sinter tozuna karşı mücadele işçi- den yana olanlarla olmayanlar bir kere daha be- 


| lirleyecek. 


Yetkililerin işçiyi ve işçi sağlığını ne kadar düşündüklerini hep birlikte göreceğiz. 


ANKARA (ÖZEL) 
Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç, Turk-iş Ge 


nel İdare Kuruluna baş- _ larken yaptığı açıklama- ` 


da sıkıyönetim konusunda geçmişte açı deneyler yaşandığına dikkati çekerek "Anayasa ve yasalarda hak olarak tamnan hareketler sıkyönetim gerekçesiyle de dl- sa anarşik olaylardan sayılmamalıdır"' dedi. 


Tunç bugün ülkede toplumu güvensiz birzkan müesseseleri itibarsızlaştıran, sorumsuzluk ların, sah tekarlıkların kaxşısına cesaretle çıkılması gerektiğini belirtti. 

Tunç, Türkeş'i kaste 


ORHAN APAYDIN: 


derek "bugün toplumun bu hale gelmesinden hiç kusuru yokmuş gibi bazılarının seslerini yükselttiklerini" belirterek şöyle devam etti, 

"Büyük (o vüzsüzlükle büyük pişkinlikle toplumun huzuruna çıkıp onlar da bizler gibi bugüne gelişten şikayet etmekte hatta bizlerden daha fazla seslerinin tonunu yüksel tm ektedirler. Bunlar büyük bir kumandan, 


kahraman edasıyla piya- 


sada görünmektedirler." 

Son olarak, sıkıyönetime değinen Tunç bu konuda şöyle konuştu: 

“İşçinin tek yasal hakkı olan grev yapılabilmesi. köylü ektiği ürü- 


“Kahramanmaraş katliamının tertipçilerinden hesap sorulmalıdır” 


Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, sikyönetimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ço-Bulcu demokratik düzeni koruma doğrultusunda çalışmaların Oo sürdürüleceğine inanıyoruz. Sr kıyönetim, toplumumuzun demokratikleşme sürecini engelleyen suş odaklarının üzerine git me durumundadır" dedi. 

Apaydın: sıkıyönetimin teme hak ve özgürlükleri durdurmak, askı- ya almak ya da sninamak amacını tasımadığı nı Söyleyerek, görüşle 


MHP'Li OKUYAN: 


rini şöyle ifade etti. 

"Kahramanmaraş katliamı ile odaklaşan terörün tertipçileri için bir hesap verme dönemi başlamaktadır. Bu toplu kırım vahşetinin tertipçileri, kışkırtıcıları ve terör eylemlerini ikti dar tutkuları için kullanmak isteyenler, hukuksal ve siyasal sorumluları tim kanıtları ile birlikte ortadadır. Bu sorumlular- dan hesap sorulmalı, geçici sıkıyönetim önlemi beliHi süresi içinde amacına ulaştırılmalıdır." 


“Hükümet, sıkıyönetim ilan edeceği 


' © ANKARA (ÑA) 
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan, "iktidarın birçok hassas ili sıkıyönetim uygulamasının dışında bırakmakla yanlı olduğunu gösterdiğini" iddia etti. 
Kendilerinin öteden beri sıkıyönetimin ilanını istediklerini belirten Okuyan şöyle dedi: 


TEPKİLER 


KAHRAMANMARAŞ KATLİAMINA 


şehirleri seçerken, yanlı davrandı” 


i "Sıkıyönetime karşı çıkanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine yıllardır 


'Kontrgerilla, işgalci faşist' diye dil uzatmaya kalkışanlar Türk devletini yıkmayı, Türk vatanını parçalamaya ve Türk milletini bölmeyi amaçlayan zihniyetleri tescilli kimselerdir." 


SÜRÜYOR 


Ankara Barosu: «Seçilen yöntem ve sloganlar, katliamın suçlularını ortaya koyuyor» 


HABER MERKEZİ Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz hafta m eydana -geden ve çok sayı- da yurttaşımızın ölümü ve yaralanmasına sebep olan katliama, çeşitli kuruluşlardan tepkiler 


sürüyor. 
Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Kahraman- 


maraş olayları ile ilgili oarak yayınladığı bildiride kısaca şu görüşlere yer verdi: 

"Kahramanmaraş katliamında, seçilen yöntem ve kullanılan sloganlar, katliamın gerçek suçlularının belirlenmesine ve bu gibilerin gerçek amaçlarının saptanma; sına olanak sağlıyor. Şiddeti seçenler faşizme özgü sogan ve yöntemler- le silahsız masum yurttaşların canına kıymış, insanlık; suçu işlemişlerdir," 


TİKP ADANA İL 

BAŞKANLIĞI 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Adana f Baş'kanlığı olayların başını MHP Maraş Milletvekili Yusuf Özbaş'ın çektiğini 

bildirdi. 


Ote yandan TİKP Diyarbakır İl Örgütü, de katliamı protesto eden bir açıklama vaptı. 


Kahramaninaraş Olaylarıyla ilgili TİKP Elazığ İl Yönetimi de basına 
bir açıklama yaparak 500 
yurttaşımızın katledilmesini Okınadı, 


MSP GRUP BİLDİRİSİ 

MSP Grup Toplanti sından sonra yayınlanan bir bildiride, " Kahramanmaraş olaylarının çıkmasına ` sebep olan kızıl tahrikçilerin bir an önce yakalanması" şek-Hade bir istekte bulunul- 


İKTİSADİ VE TİCARİ İMLER 
AKADEMİLERARASI 
KURUL 
İktisadi ve Ticari İlim ler Akademilerarası Ku rul dün bir bildiri yayın layarak, Kâhramanmaraş ta meydana gelen olayla rı kınadı ve tüm örgütleri birlik oluşturmaya ve barTışa Cağırdı. 
İSTANBUT.'DA Bayrampaşa Belediyesinde çalışan işçi, memur tüm personel dün Maraş olaylarını protesto eden bir toplantı düzenledi. 


Dün öğle yemeği arasında Bayrampaşa Belediyesinde çalışan müdür, işçi ve memurlar öğle yemeği arasında toplanarak Kahraman Maraş katlilamını MHP'nin yarattığını açıklayan konuşmalar yaptılar. Tüm personel olayı yaratan MHP ve Kontrgerilladan hesap sorulmasını isteyerek iş başına döndüler. 


rifer işi 2490 s: çıkmadığından 


4— E rosunda görülebilir. 


belirtilen ve usulüne kredi olanaklarını açı ransı, teknik p: 

dar buna benzi 


geyi dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5. Bö arı) eksiltmeye girme belgesi: 


nundan alacaklı, 


ksiltme Ankara'da Dı 5.1.1979 günü saat 11.00'de yapılacaktır. 
ksiltme şartnamesi v 


SIKIYÖNETİM HAKKINDA NE DEDİLER 


Halil Tunç: “Sıkıyönetim hak ve özgürlüklere yönelmemeli” 


©Türk-iş Genel Başkanı: “Anayasa ve yasalarda hak olan hareketler, sıkıyönetim gerekçesiyle anarşik olaylardan sayılmamalıdır” 


niin gerçek değerini a'abilmek için sesini çıkarabilmdi, öğrenciler de silah olmamak kaydyla daha iyi eğitim 


[Aydinlik] 


olanakları Oiçin mücadele edebilmdidir. Te menni ederiz ki sıkr 


yönetim amaç dışında kullanılmaz." 


Sakıp Sabancı: “Sıkıyönetim kararı zamanında alınmıştır” 


Türkiye Sanayi Odaları Birliği Başkanı Sakıp Sabancı, sıkıyöneti - min ilan edilmesi ile | ilgili "olarak yaptığı açıklamada ülkenin bütünlüğünün 


Yozgat'ta jandarmayla silahlı çatışmaya giren iki komando 


tehlikede olduğunu savundu ve sıkıyönetim kararının zamanında alınmış bir karar olarak niteledi 


yakalandı 


HABER MERKEZİ 
AA'nın o bildirdiğine göre Yozgat'ın Çayıralan ilçesi cezaevinden kaçan iki faşist, Çokradan kasabasında güvenlik kuvvetleriyle giriştikleri silahlı çatışmadan sonra Bdedi- ye Başkanı AP'li Erdal Doğan'ın makam otomobilinde yakalandılar. 


Silah taşımaktan sanık oarak tutuklu bulanan Adem Şenmurat ve Nail Yazar önceki gece nöbetçi gardiyanın yardımı ile Çayıralan Oo cezaevinden 


kaçtılar. o Jandarmaların izlemeleri sonucu ilçeye bağlı Çokradan kasabasında görülen faşistler, jandarmanın "dur" ihtarına içinde bulundukları Belediye Başkanının arabasından silahla karşılık verdiler. Faşistler daha sonra çembere alınarak yakalandılar. 

Belediye başkanı AP'li Erdal Doğan'ın arabasın- da ayrıca bir av tüfeği ve altı fişek bulunduğu ve faşistlere yardım edenler hakkında da soruşturma- ya baslandığı açıklandı. 


MHP'liler Almanya'dada <- bir işçimizi ağır yaraladı 


RUSSELSHEİM'DEN MEHMET AKAY BİLDİRİYOR 


Federal Almanya'nın Russelsheim kentinde Dadaş lakabıyla anılan bir MHP'li Türkiye'li işçi İsmail İlbin'i ağır yaraladı. MHP'nin Almanya" daki elebaşılarından olarak bilinen Malatya'lı Mustafa 'nın kahvesinde meydana gelen olay sırasında işçi İsmail İlbin elleri arkasından tutularak 


bıçaklandı. Russelsheim kenti MHP'lilerin Al manya'da örgütlü bulundukları kentlerden biri. 

İşçi İsmail İlbin'in bir faşist tarafından ağır yaralanması kentteki Türkiyeli işçiler arasında büyik tepkiyle karşılandı, şçiler, bu kşilerin Almanya'da aynı zamanda ahlak dışı işlerle de uğraştıklarını bildirerek MHP'nin Türkiye ve Almanya'daki faaliyetinin yasaklanmasını istediler. 


Ankara'da komandoların 


saldırıları yüzünden bir devlet dairesi, çalışmalarına ara verdi 


ANKARA (ANKA) Ankara'da Yerel Yönetim Bakanlığına ait Muhasebe Müdürlüğü “can güvenliği" olmadığı gerekçesiyle çalışmalarına ara verdi ve tatile girdi. 


Bakanlığın Kurtuluş semtindeki Muhasebe Müdürlüğünün, çevrede 


üslenen faşistler tarafından sürekli saldırılara uğradığı bildiriliyor. 
Faşistlerin Bakanlığa ait Muhasebe Müdürlügünde çalışan personele geliş-gidiş saatlerinde saldırdıkları ve zaman zaman binanın içine de girerek memurları tehdit ettikleri belirtildi. 


Çiğli suikastının sanığı Çetin, 31 Ocakta Ağır Cezada yargılanacak 


İZMİR (THA) 
Başbakan Ecevit'e 
1977 Genel Seçimler öncesi Çiğli Havaalanında suikast girişiminde bulunduğu gerekçesi yle hakkında dava açılan toplum polisi İsmet Çetin'in yargılanmasına 31 
Ocak 1979 günü İzmir I. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak. 
Menemen Savcılığınca hakkında idam istemiyle İzmir Ağır Ceza Mahke- 


ga 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 


1— e Bakanlığı Binasında öngörülen 107. 345.-TI keşif bedelli kaloılı Yasanın 31.nci maddesi 'gere 
978 Yılı Birim Fiatları üzerindeh 
sa uyarınca ihaleye çıkarılmıştır. 

en keşif bedeli% 25 zamlı olarak 134.181 .25 TL,.dır. 

3— şişleri Bakanlığı Eksiltme Komisyonununda 


5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ; a) 19/5 yıkna ait Ticaret ve Sanayi odası belgesinin , b) Dışişleri Bakanlığı adına 7.959:--Liralık geçici teminatını, c) Müracaat dilekçesiyle (birlikte verecek 


zarfa koymaları gereklidir. 


İlan Olunur. 


ince yapılan ihalede talip % 25 zamlı olarak aynı ya- 


e diğer evraklar Dışişleri Bakanlığı Teknik. Bü- 


e ri eksiltme şartnamesinde öre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve layan mali durum bildirisi, bunu belirten banka refesonel bildirisi, taahhüt bildirisi, enaz bu işin keşif bedeli kā- bir işi- başarmış, ve Kabulfnü yaptırmış oldilklarına dair belge en Belge Komisyoni teklif mektubu ile birlikte 
6 İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 10.00'na kadar makbuz 
e eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
.. 1— Eksiltmeye girme belgesi alın i günü mesai saati sonuna kadardır. 
8— Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabil edilmez. 


ması için son müracaat tarihi 2. 1, 1979 


mesine sevkedilen sanığın dosyası incelendi ve duruşma günü saptandı. Halen Trabzon Toplum Zabıtasında görevli olan polis memuru İsmet Çetin" in idam İstemiyle yargılanacağı duruşmada olayın tanıkları olarak bazı memur ve amirlerin yanısra İzmir Toplum Zabıtası Müdürüi Fethi Gördük ile eski Müdür Ayhan özaslan'da dinlenecek. 


(Basın: 30058—1769 


28 Aralık 1978 


TİKP BAŞKANI PERİNÇEK: “Hükümet, cinayetlerin kaynağı olan MHP” almalıdır” 


e MHP ve Moskova, Partimize iftira yönelterek kendilerini ele veriyorlar” 


© "Hükümet bugün anarşinin kaynağına yürümediği için sıkıyönetime karşıyız” ©'MHP, bıçağı halkın ve CHP í hükümetinin kemiğine dayayarak hesaplaşmak 


istiyor” 
ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye . İşçi Köylü 


Partisi Başkanı Doğu Perinçek dün yaptığı basın toplantısında ilan edilen sıkıyönetim konusunda görüşlerini açıklayarak, “kilit mesele sıkıyönetime hangi siyasetin yön vereceğidir. Sıkıyönetim halkın özgürlüklerini mi hedef alacaktır, yoksa katilleri ve canileri mi?" 
dedi. 

Hükümetin hala anarşinin kaynağına yönelen açık bir siyaset tespit etmediğini belirten Perinçek, "Özaydınlı MHP' ye cankurtaran simidi atıyor" dedi. TİKP Başkanı MHP'nin halkın özgürlüklerine saldırdığı bu.ortam- da, "hükümetin anarşinin kaynaklarına yönelen berrak bir siyaseti olmadığı için ' sıkıyönetime karşıyız" dedi. Perinçek hükümetin cinayet ve katliamların kaynakları olan MHP ve onun devlet içindeki suç ortaklarıyla, Sovyetler Birliği'nin yr kıcı faaliyetlerini hedef almasını istedi. Türkeş'in ve Moskova'nın TİKP' ye saldırdığına dikkati çeken Perinçek, "bize saldırıyorlar, çünkü partimiz onların kışkırttıkları gerici iç sayaşa ve mezhep kavgalarfna karşı mücadele diyor dedi. 

Doğu Perinçek basın toplantısında şunları söyledi: 

13 ilimizde ilan edilen 
sıkıyönetimi TBMM “de onaylamış bulunuyor. 
Türkiye niçin bugüne kadar gelmiştir? Bugüne kadar sıkıyönetim olmadiği için mi? 


SIKIYÖNETİM HALKIN ÖZGÜRLÜKLERİNİ Mİ HEDEF ALACAKTIR 
YOKSA 
KATİLLERİ Mİ? 


Sıkıyönetim bir araçtır. Esas belirleyici olan siyasettir. Kilit mesele, sıkıyönetime hahgi siyasetin yön vereceğidir. Hükümet şimdi eline bir sopa almaktadır. Bu sopayı kimin başına indirecektir? Sopa mazlum halkın başına mı inecektir, yoksa zalimlerin mi? Sıkıyönetim halkın özgürlüklerini mi hedef alacaktır, yoksa katilleri ve canileri mi? 


CHP hükümeti bugüne kadar devlet içindeki gizli güçleriyle Sovyet sosyal-emperyalizminin Türkiye'deki yıkıcı faaliyetlerinden kaynaklanan gerici terörün üzerine gidememiştir. Katillerden ve canilerden hesap sora- 
«mamıştır. Bu kararsız ve uzlaşmacı siyasetin barış ve huzur getirmeyeceği açıktır. Rarış ve huzurun düşmanlarıyla mücadele etmeden, onları kedef almadan, can güvenliğini ve özgürlüğü sağlamaya imkan yoktur. 


Bu nedenlere kilit mesele, CHP hükümetinin kararsızlık, denge ve uzlaşma siyasetini terketmesidir. ' 
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ÖZAYDINLI MHP'YE CANKURTARAN 
SİMİTİ ATIYOR 
Bugün görüyoruz ki 

hükümet hâlâ anarşinin kaynağına yönelen açık bir siyaset tesbit etmiş ve hedefini belirlemiş değildir. Öyle görülüyor ki, sıkıyönetime yön vere cek olan gene uzlaşma ve kararsızlık politikasıdır. Özaydınlı'nın dün mecliste söyledikleri Acem kılıcı gibi her iki tarafı da kesiyor. Yani hem katilleri, hem de mazlum halkı hedef alıyor. Böylece katillere can kurtaran simidi uzatyor. Nitekim MHP dün Mecliste Özaydınlı" nın konuşmasına sarılarak kendini kurtarmaya çalıştı. Zaten ülkemizi bugünlere getiren siyaset budur ve bu siyaset yeni Maraşlar yaratmak- 
.tadır, başka sonuç vermez. Cinayet ve katliamların sebebi halkın özgürlüklere sahip olmasi mıdır? Tam tersine MHP halkın özgürlüklerine saldırdığı için bu noktaya gel dik. 

Hükümet bugün anarşinin kaynaklarını hedef alan berrak bir siyasete sahip olmadığı için sıkıyönetime karşıyız. Fakat Ecevit Hükümetineğene de açık bir kapı 'bırakyoruz, Hükümet siyasetini düzeltmdi, cinayetlerin ve katliamların o kaynakları MHP ve devlet içindeki suç ortaklarıyla Sovyetler Birliği'nin yıkıcı faalişleri hedef almalıdır. 
ki süper devlet arasındaki canbazlık siyasetine son verilmedi, artık Kıbrıs ve Ege'de barışiçin cesur adımlar atılmalıdır. Halka en geniş özgürlük sağlanmalıdır. Halkın özgürlüklerini hedef alan tutum, cani ve katillere yardımcı olacaktır, o kadar. 


MHP: YA DEVLET 
BAŞA YA KUZGUN 
LEŞE 

MHP, ya devlet başa ya kuzgun leşe sloganı ile bıçağı halkın ve Ecevit hükümetinin kemiğine dayayarak hesaplaşmak istiyor. CHP hükümeti ne kadar kaçınırsa kaçınsın, bizzat MHP onu böyle bir hesaplaşmaya zorlamaktadır. Katiller ve caniler hiç bir zaman kendi gönülleriyle sahneyi ter ketmek niyetinde değillerdir. 

MHP Grup sözcüsü Somuncuoğlu dün mecliste olayları bizim partimizin yarattığını söyledi. Kahramanmaraş partimizin tahrik ve kışkırtması sonucu kana bulanmış. Türkeş dün basın toplantısında iddiayı daha da ileri götürerek partimizin amacının Çatışmayı bütin yurda, yurt sathına yaymak olduğunu söyle- 


di. 

MHP'NİN ŞAHİDİ 

MOSKOVA 

Davulcunun şahidi zurnacı olurmuş. Katill e rin şahidi de caniler oluyor. Moskova Radyosu da dünkü yayınında MHP'nin iftira ve yalan- 


yi hedef 


İarına katılmıştır. 

Türkiye'deki anarşinin sorumluları partimize bir kere daha saldırarak kendilerini açığa vurmaktadırlar. Canilerin ve katillerin parmak izleri apacık ortadadır. 

Dikkat çekici olay şudur: Katliamı bizim yarattığımız iftirasına sarılanlar dün Doğan Öz'ü ve Bahçelievler'de altı genci katleden MHP'li İbrahim Çiftçi ve suç ortaklarının oyakalandıklarını gözlerden gizlemeye çalışıyorlar. 

HERGÜN, TERCÜMAN 

VE SONHA VADİS 

GAZETELE, 
KATİLLERİN .YAKALANDIĞINI GİZLEMEKTEDİRLER 

Türkeş'in ve Moskova Radyosunun yalanları yaptıkları işlerin yanında son derece masum kalıyor. Bize saldınyorlar. 
Çünkü partimiz onların kışkırttıkları gerici iç savaşa ve mezhep kavgalanna karşı mücadele e diyor ve tertiplerini açığa çıkarıyor. Ellerimiz her zaman halkın can güvenliğini o yokedenlerin yakasında olacaktır. Partimiz onların mezhep ve ırk çatışmaları kışkırtarak Türkiye halkını bölme ve ülkemizi iki süper devletin savaş alanı haline getirme emelerinin karşısına dikilmiştir. 

1 Mayıs katliamını 
gerçekleştirenler de bize saldırmışlar ve aslında kendilerini ele vermişlerdir, Katliamın tertipçileri bugün gene kendilerini ele vermektedirler. Biz onların yalan ve iftiraların- dan korkmuyoruz. 


e DENG si 
EH 
DEĞ ŞMEKTEDİR. 


Bu mücadeleden zaferle çıkan onlar değil halk olacaktır, Türkiye yeni bir 12Mart'a gitmiyor. 12 Mart'tan kurtulmanin buhranını ve sancılarını yaşıyor. 

Ülkemizde gelişmenin yönü özgürlüğe doğrudur. MHP tecrit olmak: ta güçler dengesi halkın lehine gelişmektedir. 


HERGÜN 
MUHABİRİNİN SORUSU 


Hergün muhabirinin "Maraş'ta TİKKO'cuların | ve Garbis Altmoğlu'nun da olaylara katıidıgı ba | sında yer aldı. Bu kunu- da ne diyorsunuz? şeklindeki sorusuna, Perinçek şöyle cevap verdi: 

"Dün Türkeş olsun, MHP sözcüsü Somuncuoğlu ve MHP milletvekilleri olsun, katliamı partimizin yarattığını söylediler. Şimdi de suçlama TİKKO'ya dönüyor. Ger çeğe dayanmak gerekir. 
Biz TİKKO'ya kefil olmayiz. Bu örgüt de ETKO gibidir. Garbis Altınoğlu da Ali Haydar Yangın gibi bir adamdır. Fakat olayların tek tertipçisi MHP'dir, TİKKO'nun yaptığı yerde ona da karşı. çıktık ve çıky oruz." 


Almanya Halk Birlikleri Federasyonu, MHP'den hesap sorulmasını istedi 


« FRANKFURT(ÖZEL) avrupa Türkiye Halk Birlikleri 


““derasyonu (HBF) 


manmaraş'ta 500'e yakın yurttaşımı- ilgili 
Türkiye Cumhuriyeti Cum hurbaşkanlığına, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlı- 


zın katledilmesiyle 


ğına Türkiye Cumhuriyeti Bonn Büyükeçiliğine, Federal Almanya Şam 


sölyesi 


telgraf çekti. 


Dağyeli, Federal Almanya Şansölyesi Sehimdt'e, Fransa Cumhurbaşkanı D'estanig'e, İngiltere Başbakanı Callaghan'a ve Bonn Büyükelçimiz Vahit Halefoğlu'na çektiği ise, MHP'li 
Fransa, Almanya, İngiltere'den siyasi iltica hakkı almalarının önlenmesini 


telgraflarda 


istedi. 


Heamut Schimdt'e, Cumhurbaşkanı Giscard D'estaing'e, İngiltere Başbakanı Callaghan'a birer 


Kahra- 


olarak, sın 


Fransa ter 


manmaraş olaylarıyla ilgili malarda bulundular. 

Basın toplantısına Frankfurter Allgemaine Zeitung, Die wet, Frankfur-Rundschau, dung, Bild, Stern Die Neue Welt gibi 


HBF BAŞKANI DAĞYELİ Bu arada Avrupa Halk Birlikleri Federasyonu 
Frankfurt Bürosu 27 Aralık günü Frankfurt merkez büromuzda bir batoplantısı düzenleyerek Kahra- 


(HBF) ve Aydınlık 


açıkla- 


Süddeutsche Zei- 


gazetelerin muhakirler' ile, tanınmış 


muhabirleri, katillerin 


gazetecilerden Jurgen Roth, KV ZE-TİUNG, Fahne, Sinhua Haber Ajansı, DPA, REUTER, AP, APİ Ajansları ile Hessen Rundfunk (Hessen Radyosu) 


Tanınmış yazarlardan 


Osman Tataroğlu, BBC Radyo Televizyonu, ZDF (Almanya Teevizyonu), ve daha birçok ünlü gazeteci ve 


yazar katıldılar, 


Avrupa Radyoları ve Basını: 


Olayların sorumlusu MHP ve Kontrgerilladır 


HADİ 
ULUENGİN 


BRÜKSEL'DEN 


BİLDİRİYOR 


Belçika basını, radyo ve televizyonu, K.Maraş katliamına geniş yer ayırdılar. Radyo ve televizyon üç gündür-Türkiye deki olayları birinci haber olarak verirken, Noel tatili dolayısıyla iki gündür yayınlanamayan gazeteler Salı günü çıkan sayılarında K.Maraş katliamını birinci sayfaların- dan manşet olarak duyurdular. 

Belçika Radyosu sabahki yorumunda, "Soyyetler Birliği ile 650 kilometre sınırı olan ve bir Üçüncü Dünya ülkesi olan Türkiye'de yabancı gizli servisler son çıkan olaylardan habersiz değildir" dedi. 

Radyo O sıkıyönetim ilan edildikten sonra, öğlen yayınladığı yorumda ise, Kontrgerillanın ve MHP'nin kışkırttığı kudurmuş provokatörlerin Alevileri ve solcuları katlettiğini belirtti. Radyo, yorumunda, K.Maraş Jandarma Komutanının faşist saldırganlarla iş- birliği yaparak, olayların başlamasında pasif davrandığını da açıkladı. 

Öte yandan Belçika Radyosu dün akşam Milliyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Abdi İpekçi ile yaptığı bir röportajı yayınladı. İpekçi konuşmasında, "Olaylarda yabancı parmağın bulunabileceğini"' söyledi. 

Belçika Radyosu , Brüksel Türkiye Halk Birliğinin yayınladığı bir çağrıyı da duyurdu. Bu çağrıda, Belçika demokratik kamuoyuna, parti ve örgütlerine - sesleniliyor, Türkiye hükümetinin MHP ve Kontrgerilladan hesap sorması isteni- 


Belçika basını 


LE SOİR 
Belçika'nın en büyük gazetesi "Le Soir", olayları sağcı saldırganların yarattığını belirttikten sonra, Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonunun katliamı Kontrgerilla, MHP ve ülkü Ocaklı saldırganların düzenlediğini açıklayan bildirisine yer verdi. 
LA CİTE 
"Siyasi terör, ordu içinde üslenmiş Kontrgerilla tarafından planlanmakta ve neo-aşist parti MHP'nin bozkurtları tarafından uygulanmaktadır" diyen Hıristiyan Sendikaları yayın organı La Cite, “Faik Türün'ün olaylardan bir hafta önce K.Maraş'a giderek bölgenin faşist yöneticileri ile ilişkiye girmesi anlamlıdır" dedi. 
LA LİBRE BELGİGUE Sosyal Hıristiyan Par- 
„tisine yakın La Libre Belgique gazetesi, faşistlerin Alevi vatandaşların evlerine saldırarak katlettiklerini belirterek, MHP'nin Nazizmden esinlendiğini yazdı. 
GAZET 
VAN ANTWERPEN Flamanca yayınlanan Gazet Van “Antwerpen, "Bir Türk şehrinde kan banyosu" diye manşet atarken, Salı günü yayınlanan diğer bütün gazeteler de K.Maraş katliamını geniş ayrıntılarla verdiler. Faşistlerin, CHP, TİKP binalarını tahrip ederek ateşe verdiklerini yazdılar. 


isveç Televizyonu 


S$ BILGEN 
- TUFAN 
LUND'DAN BİLDİRİYOR 


Lund'da yapılan televizyon yayınında, "aşırı sağcıların güneydoğu 


söyleyen 
500'ün üzerinde ölü bulunduğunu bildirdi. 
Muhabir, Türkiyelilerin , pasif tutumunu protes- 


çilemediğini"" 
TV muhabiri. 


İsveç'teki 
Ecevit'in 


to ettiklerini, MHP'nin kapatılmasını ve katillerin cezalandırılmasını talep ettiklerini kaydetti. 


İsveç Radvosu 


ÖZER YAVUZ STOCKHOLM'DEN BİLDİRİYOR 


Birinci kanaldan yayın yapan İsveç radvosu, Cuma gününden beri aşırı sağcıların K. Maraş'da yüzlerce insanı öldürdüğünü haber verdi. Radyo yayınına şöyle devam etti: "/sker- ler olayı üç gün sonra büyük bir çaba ile önlediler. Olaya ilişkin bir demeç veren AP'li bir milletvekili şehrin yakılıp yıkılarak harabeye’ (odöndürüldüğünü söyledi. Bugün O ülkede bazı çevreler tarafından Alevi-Sunni çatışması olarak nitelendirilen olaylar, diğer bazı çevreler tarafından şöyle açıklanıyor: Olayların siyasi nedenlerle aşırı sağcı terör örgütü Kontrgerilla tarafından tezgahlandığı belli. Bazı maceracı sol gruplarla aşırı sağcı faşist gruplar karşı karşıya getiriliyor ve hükümet darbesi için ortam hazırlanıyor. Türkiye'de çeşitli gazeteler Kontrgerilla'nın askeri bir yönetimle cunta hazılıkları içinde oldugunu açıkladılar. 

"öte yandan Kontrgerilla Alevi ve Sunniler arasında çelişki oluşturarak, K. Mraş katliamını da tezgahladı." 

Ayrıca bu kaberden sonra radyoda bir yorum yayınlandı. Yorum TV' nin "Repot ' programin- da da yer aldı. Yorumda “şöyle deniliyordu: "Son olaylar son derece iyi planlanmış bir olaylar dizisi (o görünümündedir. 
Aşırı sağ, terör yoluyla karışıklıklar (o çıkartarak askeri bir cunta kurulmasının hazırlıkları içindedir. o Karışıklık son zamanlarda, yeni hükümetin kazanmış olduğu siyasi yararları ordüya devretme tehlikesini de getiriyor. Türkiye ekonomik karışıklıklar içinde bocalamaktadır. 
NATO üyesi Türkiye son yıllarda SSCB'den en fazla yardım alan ülkeler arasındadır. Hükümet ekonomik krizi önlemek için gerekli önlemleri almamıştır. 

"öte yandan, Türkiye , boğazların kontrolünü elinde tutmaktadır. Ülkedeki karışıklıklar ABD ve SSCB arasıdaki askeri, stratejik ve ekonomik mücadelenin (yansıması olabilir." 


İsveç basını 


AFTONBLADET 
GAZETESİ 

İsveç'in en büyük gazetederinden Aftonbladet Salı günkü yorumunda şunları belirtti: 

“Askerler Türkiye'de sağın saldırısını önlemeye başladı. Türkiye'de meydana gden olay, son on yılın en ağır olaylarından Resmi kaynaklara göre 93 ölü, binlerceağır yaralı var. Hükümet sağcı grupların saldırılarını önlemek üzere askeri birlikleri görevlendirdi. Başbakan Ecevit şiddet olaylarının doruğa çıkması- nın ardından Hükümeti 


olağanüstü toplantıya çağırdı. 
“Olaylar iki sol yam 


lısı öğretmenin cenazesinin kaldırılmasında sağcıların saldırısı üzerine başladı. Sağcılar saldırılarını Cuma gecesi devam ettirdiler. Hü kümetin gönderdiği askeri birliklere sağcılar arasında şiddetli çatışmalar oldu. 
“Sağcı faşistleri protesto eden öğrenciler tim Türkiye'de gösteriler yaptılar. F 

“Ecevit iktidara geldiğinden beri huzursuzluk arttı. Sağcı saldirlarn neo-faşist MHP taraftarları tarafından örgütlendiği ve amacın ülkedeki demokrasiyi boğazlamak olduğu beirtiliyor. Şiddet daylarını artırmak demokrasiyi yoketmek ve faşist diktatörlüğün yolunu açmak istemektedirler." 


Alman Radyo Televizyonu (ZDF) 


Alman Radyo Televizyonunun (ZDF) televiz- 


yon yayınında ise, KMaraş olayları aşırı sağer ların halka ve sol yam larına saldırısı” olarak verildi. Ecevit'in 93 ölü- den ve yüzün üzerinde yaralıdan sözetmesine rağmen, gerçek ölü sayısı- nın beş yüzün üzerinde olduğu ve binlerce de eği bulunduğu belirtili 


Danimarka Radyosu 


KEMAL 


ToN 
KOPENHAG'DAN 
BİLDİRİ YOR 


Danimarka 
K. Maraş'taki şöyle verdi: 

"Bütün olaylar sol yanlısı iki öğretmenin faşistler tarafından öldürülmesinden sonra yapılan cenaze törenine gelen 
15 bin kişiye silahlı faşist 
gruplarca ateş açılması, içlerinden birçok kişinin öldürülmesi, halkın bir kısmının vilayete, bir kısmnn da evlerine çekilmesiyle başladı. Bundan sonra eşi görülmedik katliam yapıldı. Faşistler günahsız halkı evlerine girerek satırlarla doğradı, Bu olay Hitler'den sonraki en büyük faşist katliamlardan biridir. 
Olayı bilinçli bir şekilde Alevi Sunni çatışması olarak göstermek istediler. Oysa olay, Türkeş faşistlerinin eşi görülmemiş bir katliamıdır.” 


radyosu, olayları 


BERİNGSKE TİDENDE 


Öte yandan Danimarka'nın "Beringske Tiden- de" gazetesi de K. Maraş" taki sokak çatışmasında 
93 kişinin öldürüldüğünü 
yazdı. Gazete daha sonra şöyle*devam etti: Türkiye'nin birçok şehrinde öğrenciler, bu olayı protesto ettiler. Olay, Alevi-Sunni çatışması olarak yansıtıldı." 

Ulay Paris basınında da geniş yankılar buldu. 


Fransız basını nm | 


ÇİĞDEM 
PARİS'TEN 


BİLDİRİYOR * 


LE MONDE 

26 Aralık tarihli Le 
Monde gazetesinde yayınlanan Türkiye'deki çatışmalar adlı başyazı- da Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırılar ele alındı. 

Türkiye'nin kendi kaderinin efendisi olmasını engellemek için mezhep ayrılıklarını şiddetle sömüren yabancı casusluk örgütlerinin ve yerli gizli “örgütlerin avı haline geldiği belirtildi. 

Yazıda yılbaşından beri tüm ülkede 800-1000 kişinin öldüğü vurgulanarak ülke bir iç savaşın eşiğinde midir? Çatışanlar kimlerdir? diye soruluyor. Türkiye'de halkın özellikle Doğu bölgelerin- de dini ve etnik açıdan son derece karışık bir durumda olduğu kaydedilerek mezhep ayrılıklarmın siyasi Çatışmaları kışkırtabildiği belirtiliyor. Makalede Kahramanmatâş olaylarının geçen yıldan beri Doğu 
ve Güneydoğu'nun 6 
ilinde meydana gelen olaylara benzediği söyle- 


niyor. 
İki ilerici öğretmenin katledilmesinden sonra 


aşırı sağcı militanların cenaze törenini engellediği kaydediliyor ve bunların 
23 Aralıkta resmi binalara ve partilerin il binalarına saldırdıkları bildiriliyor. 

24 Aralıkta da 1000 
kadar sağcı militanın dini sloganlar atarak yangınlar çıkardığı vilayeti ve yüzlerce yaralıyı katletmek için hastaneyi ele geçirmek istedikleri vurgulanıyor, 

Makalede Demirel'in Kahramanmaraş, olaylarından sonra hükümetin istifasını istediği, oysa Demirel'in anarşinin ancak hiç olmazsa ideoloik olarak sorumluluğunu taşıyanlarla ittifak yaparak geçen Ocak ayına kadar iktidarda kalabildiği belirtiliyor. 

Demirel'in bugün hiç bir ağırlığı olmadığı, iktidara gelebilmek için çatışmâaları sömürmek zorunda olduğu belirtiliyor. 
Demirel'in tehlikeli dostluklara girişen ilk ılımlı devlet adamı olmadığı kaydediliyor. Türkeş'in ve MHP'nin bozkurtlarının aşırı sağcı komandolar olduğu belirtilen yazıda, olayların Ec&Wit" in tam da Hik aldirma ülkelerinden önemli ölçüde ekonomik yardım aldığı bir sırada ağırlaştığı söyleniyor. 

LİBERATİON 

26 Aralık 78 tarihli Liberation gazetesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayları "sağcıların çıkarttığı" olaylarda 100 kişi öldü" başlığı altında verdi. 

Gazete, Kahramanmaraş olaylarının aşırı sağcı militanların Türkeş'in faşist partisinin her zamanki sloganlarını atarak cenaze törenine saldırmalarıyla başladığını belirtti. Daha sonra bunların kadın, erkek, çoluk çocuk demeden katliama giriştiklerini ve şehirde terör saçtıklarını bildirdi. 

Tercüman gazetesinin 200, Aydınlık gazetesinin ise 500 kişinin öldü- günü açıkladığını belirten gazete, Devrimci Gençlik Birliği Federasyonunun Kahramanmaraş olaylarını Türkeş'in partisinin ve Kontrgerillanın kışkırttığı şeklin- deki açıklamasına da yer verdi, 

Yazıda ayrıca Pazartesi günü bazı üniversiteler- de MHP'nin kapatılması için gösteriler yapıldığı da belirtildi. 


İsviçre basını” 


GÜNSELİ 
ÖZDEMİR 


LOZANDAN 
— BİLDİRİYOR 


THURGANER 
ZEİTUNG 

İsviçre'de yayınlanan 'Thurganer Zeitung gazetesi K.Maraş olaylarıyla ilgili darak şu yorumu yayınladı: 

“Türkiye'de bugünkü ortam her şeyden önce aşırı sağcı fanatik Türkeş'in Milliyetçi Hareke tinin hesabına yazılmalıdır. Türkeş'in ideolojisi faşisttir. Milliyetçi Hare ket'in lideri taraftarlarını Hitler ve Mussolini örneğine göre örgütlümeye çalışmaktadır. Türkeş, eğitim kamplarında yetiştirilen savaşçılar- dan duşan birçok terörist askeri örgüt kurmayı başarmıştır. Tür keş'in silahlı komandoları zaman zaman komünisüere ve onlara yakın olanlara karşı terör eylemlerine girişmektedirler. Türkeş -terörizmi iki amaçlı bir siyasi silah olarak kullanmaktadır. 
Bir yandan Türk burju- 


vazısinin ve köylülerin bir kısmının sempatisini kazanmak için, öte yandan Ecevit Hükümetinin otoritesini saf dışı bırakmak için. Türkeş ciddi kriz durumlarında kendini alternatif ` olarak göster mektedir." 
DER BUND 

Der Bund gazetesinin yorumu ise şöyle: 

“Son olarak ilan edilen sıkıyönetim en azın- 
dan coğrafi olarak 1971 
ve 1973 yıları arasında hüküm siren sıkyönetime göre daha kapsamlıdır. O zamanlar yalnız 
11 ilde sıkıyönetim ilan 
edilmişti. Sıkıyönetimin özel maddeleri askerleri sokağa çıkma Yasağı koymakla ve kimliklerini göstermeyen kişileri tevkif etmekle yetkili kimaktadır. Olaylar aşırı sağcıların sol eğilimli iki öğretmenin cenaze törenine saldırmaları üzerine baş'adı. Silahlı aşırı sağcılar sol eğilimli kişilere ve Şii Müdamanlara ait yüzlerce evi ve işyerini ateşe verdiler. 
Sosyalist ve komünist grupların bürolarını tahrip ettiler." a 

DERNER NAF'İLTİN 

“Ecevit bugüne kadar Türkiye'deki teröre karşı verdiği mücaddede başarılı olamadı. Muhafazakar siyaset adamı Süleyman Demire, Radikal İslamiyetçi (o Necmettin Erbakan ve bozkurtlar adındaki komando birliklerinin miiter şefi Türkeş, Ecevit Hükümetini desteklemeyi reddetmektedirer. Özellikle bozkurtlar işledikleri cinayetlerle iç savaşa benzer bir durum yaratma- ya ve bu arada kuvvet dengesini kendi taraflarına çevirmeye çalışmaktadırlar." 


İNGİLİZ FİNANCİAL TİMES 

Türkiye'de  sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin bir yorum yayınlayan İngiliz Financial Times gazetesi de Türkeş'i hedef aldı. Gazete- de şöyle denildi: 

“Sıkıyönetim komutanları, son sıkıyönetim sırasında büyük acılara neden olan sol'a yönelik bir büyücü avı yerine, şiddet olaylarından suçlu olanların ensesine yapışacaklardır. Bu olduğu takdirde aşırı sağcı Milliyetçi Hareket Partisinin lideri Alpaslan Türkeş, ektiği rüzgardan fırtına biçebilecektir." 

Gazete, Batının Türkiye'nin ekonomik s0- runları karşısında az şey yaptığına da dikkat çekerek, "Teorik olarak Ecevit, orduya izleyeceği politikayı dikte ettirecek ve yapması gerekeni yapacaktır" diyor. Gazetenin yorumu şoyle son buluyor: "Sorun sıkıyönetim uygulamasının teoriye uygun olarak gitmesidir.” 


Ziraat Bankası, Maraş'ta zarara uğrayanların borçlarını erteledi 


ANKARA (ANKA) 

Ziraat Bankası Maraş" 

ta zarara uğrayanların borçlarını erteledi. 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Turgut Erdem, dün bir açıklama yaparak, Kahramanmaraş olaylarında zarara uğrayan, dükkanları yakılan müşterilerinin vadesi ge- 


len ticaret senetlerinin tümünün Oo ertelendiğini bildirdi. 


Erden, ayrıca, civar ilçelerden de zarar gören çiftçilerin ödeme süresi gelmiş kredilerinin ertelendiğini belirtti 


İbrahim Çiftçi” yi nereye sakladınız? 


Doğan Yurdakul 


MHP'nin çeşitli "fraksiyon "lardan bir yığın 


günlük gazetesi var. 


Sabahleyin bütün bu gazetelerin Ankara baskılarını teker teker inceliyoruz. Gözlerimiz, bulamayacağımızı çok iyi bildiğimiz bir haberi 


boş yere arıyor. 


Yok. Hiç birinde tek satırla olsun yok, 

Savcı Doğan Öz cinayetinin ve Bahçelievler katliamının sanıklarının tutuklandığı haberi hiç birinde tek satırla bile yok. 

Olan şeyler mâlum. Hepsi sözleşmiş gibi sıkıyönetim ilan edilen illerin yetersiz olduğun- 


dan, K.Maraş olaylarını 


"“Maocu Aydınlıkç ıla- 


rm yarattığından” seçmişler manşetlerini. 
Bir de hepsi sözleşmişler gibi, Savcı Doğan Öz'ü öldürdüğünü itiraf eden İbrahim Çiftçi'yi 


bir tarafa saklamışlar. 


Şimdi MHP'li gazeteler bu haberi vermeme- ye bir mazeret bulabilirler. Belki de, "Efendim bizim teknik imkanlarımız sınırlı. Baskıya erken giriyoruz. Bu haber akşam saat 10.30 civarında geldi. Baskıya yetiştiremedik “ dediler. 


Peki ya Tercüman'a ne diyelim? Onun da mı teknik olanakları sınırlı? Türkiye'nin en büyük gazetelerinden biri olma iddiasındaki Tercüman'a ne olmuş da İbrahim Çiftçi haberini yetiştirememiş? Vazgeçtik öteki gazeteler gibi birinci sayfada vermesinden, 16 sayfalık gazetenin hiç bir köşesinde İbrahim Çiftçi'den bir haber yok, Sanki böyle bir olay olmamış ya da yaztişleri bu haberi vermeye değer görmemiş! 


İbrahim Çi 


çi adındaki MHP'li komando 


savcılığa verdiği ifadede Doğan Öz'ü öldürdüğünü itiraf ediyor, Hüseyin Kocabas ve Hüseyin Demirel'in kendilerini tehdit ettiklerini, "Biz seni hapiste besleriz. Nasıl olsa 1981'de af çıkacak" 


dediklerini söylüyor. 


Aynı gün akşam Ömer Yavuz Hacı Ömeroğlu, Kadir Timur, Adile Şahiner adlı MHP'li komandolar da Bahçelievler katliamınm sanıkları 


olarak tutuklanıyorlar. 


MHP'li gzetderde de Tercüman'da da çıt yok. 
Bu haberi böykce vermezler, veremezler. 


Onlar şimdi MHP'nin veya ÜGD'nin falan birinin bir açıklama, bir yalanlama yapmasını bekliyorlar, 


"Ya, 


POL—DER'li 


polisler” bir ülkücüye 


işkence yaptı, Doğan Öz'ün katili olduğunu 


söyletti"' diyecekler, 


Ya, "İbrahim Çiftçi'nin bizle ilgisi yoktur, aslında kendine ülkücü süsü vermiş bir solcudur” 


diyecekler. 


Ya, “İbrahim Çiftçi piyes provası yapıyordu, o arada yanlışlıkla Doğan Öz'ü vurdu" diye bir 


bahane bulacaklar. 


Ya da "Bu, MHP'ye karşı bir provokasyondur, zaten o adam deliydi o adamda projete tipte epileptiform vardı" diyecekler. 

Bunlardan birini, ya da yeni uydurulmuş bi başkasını açıklayacaklar ki, MHP'li basın da Tercüman da bu olaya yer versin. 

Belki açıklamayı yine Sadi Somuncuoğlu yapar. Çünkü provokasyon dendi mi, onun ihtisas sahasına girer. Hani Niğde Valisinin, "Ne zaman Niğde'ye gelse, burada olaylar çıkıyor" dediği, devlet bakanlığı sırasında Balgat katliamı sanığı Ethem Kıskıs'ı özel kalemine alan 


Sadi Somuncuoğlu. 


Provokasyon bulmakta onun üstüne yoktur, Ne demiştir Sağmalcılar'dan 14 komando 


kaçtığı zaman? 


—Bu bir provokasyondur, kaçanlar adi 


suçludur! 


Son yakaladığı provokasyon ise, Maraş'ta. 
Maraş olaylarını "Maocu Aydınlıkçılar"'yaratmış: Bunu sıkıyönetim görüşmesi sırasında mecliste söylüyor. O sabah (MHP yanlıları hariç) bütün gazetelerdeki fotoğraflarda MHP'- nin Maraş'ta suçüstü yakalandığını gören milletvekili ve senatörlerin gözlerinin içine baka 


baka. 


İbrahim Çiftçiyi nasılsa unutmuş olan Tercüman gazetesi de bunu koskoca puntolarla veriyor: “Maraş olaylarını Aydınlıkçılar yarat- 


miş!" 


Kim bilir, Tercüman bu haberi belki de Moskova radyosundan almıştır. Çünkü Moskova Radyosu da dün h aberi böyle veriyordu. 

İşin bu tarafı, iftira ve yalan tarafı elbette, malıkemder önünde verilecek. Gazetemize bu iftirayı yönel tenler, iddialarını mahkene önünde ispatlamaya davet edilecekler. 

Bizim sorduğumuz soru şu: 


"Maraş katliamını 


saptıralım diye. telaşa 


düşmüşken, İbrahim Çiftçi'yi nereye sakladı- 


nız?” 


Gizli örgüt üyesi olduğu iddiası ile 


~. arananlardan, 


ikisi daha teslim oldu 


İSTANBUL (ÖZEL) İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 
Aralıkta açıklanan 21 
kişilik arananlar Jistesin- de isimleri olan Hacı Ahmet Kızıler ve Cemal Şener dün İstanbul Cumhuriyet Savcılığına teslim oldular. 


Istanbul Adliyesi- ne avukatı ile gelen ve Toplum Suçları Savcılığına teslim olan Hacı Ahmet Kızıler, "ismi- nin listeye nasıl karıştığını anlayamadığını söyleyerek'' durumun kısa 


zamanda gün ışığına çık- 


masını İsi'yorum "dedi. 


Hacı Ahmet Kızıler hakkında savcılıkta herhangi bir dosya ve soruşturma bulunmadığı için Emniyet Müdürlügüne gönderildi. 


Öte yandan dün Toplum Suçları Savcılığına teslim olan Cemal Şener de yaptığı açıklamada hakkında yapılan suçlamalar kabul etmediği- * ni bildirdi. 

Cemal Şener, Siyasi Şube eski Ekipler Amiri Uğur Gür'ün yaralanması olayına karıştığı iddiası ile Nöbetçi Sulhceza mahkemesi tarafından tutuklandı. 


Olayla 


AYDINLIK'ın bir süre ön- 


ler, oturuma katılanların şahsında akılları sıra saldırmaya çalışıyorlar. İGD'nin çıkardığı "İYG" dergisi 70. sayısında şunları yazıyor: 

"Cüneyt o Arcayürekleri, Hüsamettin Çelebileri 'halkın safında' gösteren Perinçek, "emperyalizme karşı tutum' dan 'Sovyet sosyal-emperyaliz- mi'ni kastettiğini bir alttaki paragrafta vurguluyor," 

TSİP yanlısı "Kitle" dergisi de 240. sayısında, aynı konuda şunları yazıyor: 

“Maocu Aydınlık gazetesi, birtakım büyük burjuva gazetelerin önde gelen temsilcileri ile 'anarşi' konusunda bir açık oturum düzenledi. 

“Bu oturum bütünüyle burjuvazinin çıkarlarına uyuyordu. 


gülünç 


"Yürüyüş" , 193. sayısı- da Çeşitli milliyetlerden ve mezhepten bütün halkın, iki süper devlete karşı birliğinin en kararlı taraftarı olan devrimcileri "bölücü" olarak göstermeye çalışmaktadır. "Yürüyüş" aslında Sovyet sosyalemperyalistleri hesabma yaptığı bölücülüğü gizlemeye çalı-Şıyor, 

Faşistlerin ve Kontrgerillanın giriştiği mezhep çatışmalarını devrimcilerin üzerine yıkmaya çalışan “Yürüyüş” 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X 


AYDINLIK 


YAYINLAR! 


Cağaloğlu-İs 


DOĞU 


Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek 


"ANARŞİ” konulu açık olurum (6D'lileri rahatsız etti 


ce düzenlediği "Anarşi" konulu açık oturuma revizyonist- 


STRATEJİ ve TAKTIK 


Lenin Stalin Dimitrov 


x 


AYDINLIK No:4 - İSTANBUL 


ln m m m m m YA VİNİL p| m m m m m mm S- 


Mao Zedung 


Kültür Sanat ve Edebiyat 
Uzerine 


Genel Dağıtım: 
Hamam Sokak No'4, (#nbul 


Çünkü herşeyden önce 'anarşi" edebiyatı yapanlar AP, MHP ve 


diğer gerici partilerdir." 


"Kitle" daha sonra, oturumda söylenenlerden epey rahatsız olmalı ki, Doğu Perinçek'in 


sözlerine saldırıyor: 


"Açık oturum gösterdi ki, konuşmacıların hepsi de, onlara faşist diyenlerden çok daha ileri bir mevzidedirler' diyor Maocu parti başkanı. Böylece hiç perva duymadan sözkonusu açık oturumda konuşan birtakım karşı -devrimcileri savu- 


nuyor..." 


Bu arada "Devrimci Halkın Yolu" 55. sayısında, revizyo- 


nistlerin yardımına şöyle yazıyor: 


koşarak 


“Perinçek, Türkiye'de ABD ile rekabet eden Sovyet sosyal- 


emperyalistlerini kaynağı dir." 


"Yürüyüş”ün tahrifata dayanan 


iddiaları 


gerçekleri tahrif ederek, şunları yazıyor: 

“Son zamanlarda aralarına 'ilerici" bir köşe yazarının da katıldığı koro, Mehmet Çetin olayını Pazarcık için planlanan yeni oyunlara alet etmektedir. Bu olay siyasal propaganda için çarpıtılmaktadır. 
Ama Maocular artık Pazarcık köylerinde birkaç genç dışında taban bulamamaktadırlar. 
Köylülerin Maoculara karşı tepkisi hergün biraz daha pekişmekte dir." 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sek. 


Bu derlemede 
1927 - 1965 yılları 
arasmda, Mao Zedung'un sanat ve edebiyat üzerine yazdığı 17 makale yer almaktadır. Makalelergden bir kısmı Türkiye'de ilk defa yayınlanmak tad 


X 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


PERİNÇEK 


-Turancılığa ve Irkçılığa Karşı Mücadele- 
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'anarşi'nin olarak göstermekte» 


Yeniden çıkışını 


İ.BİLEN” 


"Devrimci 


şunları yazıyor: 
Yk 


len'in 


“GENÇ ARKADAŞ”: 
Umut askeri darbede 


Türkeş'in 


de kutladığı "Genç Arkadaş" 


dergisi , 


umutlarını bir askeri 


darbeye bağladıklarını itiraf edi- 


yor; 
“1978'lerde düzenin yaşadığı 


iktisadi buhran, demokratik rejim içerisinde çözülmeyecek kadar ağırlaşmıştır." 

"Ülkücü Hareket'in önündeki 


KASTRO'DAN 
SAĞLANAN DESTEK 


İGD yanlısı “Liseli Gençlik" emperyalizmin saflı dergisinin 7. sayısında, Havana alan her türden gerici sol maske-Festivali izlenimleri anlatılıyor. lileri lanetleyerek, Çinli Maocu Moncada Kışlası baskınının yıl. liderlerin gerici politikasını mahdönümü nedeniyle yaptığı ko.*Kum ederek, dünya devrimci sünuşmanın sonunda da Kastro şun- recinde başta Sovyetler Birliği 


arı söylemiş: 


“Fidel oportünizme çatıp, sonra konuşmasını tamamladı" 


Sovyet eğitim sisteminde 


12,5 lira 


Şereflikoçhisar İlçesi Hükümet Veteriner Hekimliği 


1— 48. 700.-- TL. keşif bedeli hizmet otosunun onarım işi kapalı zarf usulü 


eksiltmeye konmuştur. 


2— Eksiltme 15,1. 1979 günü saat 15.00'de Şereflikoçhisar İlçesi Hükü- 


met Veteriner Hekimliğinde yapılacaktır. À 3— Geçici teminatı 3652.--TL. sıdır. 


4— Şartname ve keşif evrakları Hükümet Veteriner Hekimliğinde görülebi- 


lir 


ri şarttır. 


6— Postalı gecikmeler kabul edilmez. 


Keyfiyet İlan Olunur. 


“NEV'İ 


(Basın: 30315—1771) 


b Eksiltmeye gireceklerin geçici teminat makbuzlarına 1978 yılına ait Ticaret odası belgesini ve bu işi yapacaklarına dair ehliyet belgesinin teklif mekí tupları ile birlikte eksiltme günü saat 14.00'e kadar Komisyonumuza vermele- 


NEVŞEHİR KIZ ÖĞRETMEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


isa 


-Üniversiteye giriş 


Yankı dergisinin 405. 
sayısında , Sovyet eğitim sis- 


temi hakkında şunları yazı- 


yor: 


“Sovyet eğitim sisteminin bu katıldığı yarışmanın. 
rekabetin insafsız bir hal almasmı, işin içine rüşvete kadar çeşitli etkilerin ve dedikoduların girmesini doğuruyordu. feorik olarak kimsenin Mos«ova Devlet Üniversitesi Rektörü'ne, Yüksek Eğitim Bakanı'na ve kabul sisteminin diğer üst kademe yetkililerine müracaat etme 


Derleniş" 
dergisi, 15. sayısında İ.Bİlen'in. Şefik Hüsnü ye saldırısına karşı çıkarak, "Çetin Savaş” kitabı hakkında 


Bilen, Şefik Hüsnü Yü bir de "Bölücülük" le suçluyor. Ve buna kendince örnek de veriyor. 
Verdiği örnek Bilen'in siyasi kişiliğini göstermesi bakımından ilginçtir. Şimdi bıraktığımız yerden Bi- 
" Çetin Savaş" ını okumaya devam edelim de görelim Şefik Hüsnü nasıl "Bölücülük yapmış. (Laz İsmail yalan ve demagoji- 


Hamam sok, No:4 Cağaloğiv İstanbul AYDINLIK. 


"= PARTİ, 
GÜNIŞIĞI 
 NARDALI 


gani bozarslan 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam «ok. No:4 


IN KİTABI 


den oluşan kitabının adını "Çetin Savaş" koymuş. 
Bu ad teslim edelim ki, gerek kitabın içeriğine gerekse Laz İsmail'in ihanetlerle dolu yaşantısına çok , uygun düşmüş. Çünkü geçmiş mücadelenin yiğit önderlerine pervasızca kara çalabilmek, kerdi yaptığı tüm ihanetleri gizleyebilmek; böylece 55 yıllık mücadele tarihini tepesi üstüne çevirip, tüm bu namussuzlukları da SBKP dahil yığınla sosyalist parti ve ülkeye yutturabilmek kolay bir iş değil. Doğrusu "Çetin" bir “Savaş") 


birinci mesele, ıç savaş tehlikesi- nin ortadan kalkması için mücadeledir, Otoriter rejim modellerinin uzun vadede çözüm olmadığı 12 Mart denemesinde de anlaşılmıştır. Ancak milli bağımsızlığımızın ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğu gür.umüz- de, şimdilik başka çıkış yolu bulunmadığı da anlaşılmaktadır" 


saflarında yer 


olmak üzere sosyalist sistemin belirleyici rolünü vurguladıktan 


t 


imkanı yoktu. Ama oğlu için başarılı bir kulis faaliyeti sürdürmüş bir Sovyet meslek kadını bir Amerikalı gazeteciye şunları söyledi? 
"Yüksek Eğitim Bakanı'nın özel kalemini bu girişler sırasında bir görseniz. Kozmonatlar, aktristler, gazeteciler, resmi şahsiyetler... Herkes çocuğu için bir çare aramaktadır." Bir taksi şoförü ise kendi çocuğunun değil ama generallerin çocukları- nın istedikleri fakülteye girebildiğini söyleyebilmektedir." 


MAO ZEDUNG 


SEÇME 
ESERLER 


YAYINLARI 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


AYDINLIK 


YAYINI ARI 


17. Ad. 


MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE EKSİLTME MİKTARI BEDELİ TEMİNATI TARİHİ SAATİ USULÜ Etek-Jile Lacivert 205 Ad. 125.665.00 17.109.00 9.1.1979 10.00 Kapalı zarf Orlon Kazakbalıkçı Y yaka (Gri) 205 Ad. 20:500.00 17.109.00 9.1.1979 10.30 çi Ayakkabı-EpaSiyah 205 Ad. 71.750.00 9.1.1979 11.00 i Pardesü 10.200.00 9.1.1979 


11.30 k 


LENİN. STALİN. MAO. DİMİTROV Türkiye Üzerine 
15 lira 


B 
J.V. STALIN 
Milli Demokratik Devrim 
15 lira 
m 
J.V. STALİN 


misyonunda yapılacaktır. 


Yukarıda yazılı okulumuz ihtiyaçları ayrı ayrı olmak üzere eksiltmeye konmuştur, Eksiltmeye yukarıda yazılı tarih ve saatlerde Nevşehir Kız Öğretmen lisesinde toplanacek satınalma ko- 


İstekliler her gün mesai saatleri dahilinde ihale dosyalarını okulumuzda görebilirler, Eksillmeye gireceklerin 1978 yılına ait Ticaret Sicil Belgeleriyle geçici teminat makbuzlarının, teklif mektuplarıyla birlikte satınalma komisyonuna bir seat evvel vermeleri şarttır, Postada vah, gecikmeler kabul edilmez. 


Proletarya Devrimi Çağında MİLLİ MESELE 
10 ira 


. 
MAO ZEDUNG 

Seçme Eserler | (Tükendi) 30 iira 

Seçme Eserler || (Tukendi) 35 ira 

Seçme Eserler IIl (Tükendi) 20 lra 

Seçme Eserler IV 40 ira 

Seçme Lserler V IÇikıyor) 


(Basın: 30191—1770) 


Futboi Federasyonu 


için çalışmalar yapıyor 


eDoping kontrolu, Futbol 


sahada anormal davranışlarda bulunan futbolculara uygulanacak 


e Federasyon, doping tespit çalışmaları için bir kurul oluşturacak 


ANKARA 
Federasyonu sahalarda hırçın hareketleri görülen futbolcuların doping kontrolünden geçirilmesi için çalışmalar yapılmasını kararlaştırdı. 

Yetkililer, bazı futbolcuların sâkin olmasına rağmen Sahada anormal davranışlar içine girmesi- nin nedenlerini araştırmak amaciyla bu yola başvurmayı düşündüklerini açıkladılar. 

Yönetmeliği yürürlük- te olan ancak, bazı nedenlerle uygulama olanağı bulunmayan doping kontorülünün yapılmasına çalışılacağı ifade ediiyor. 


izmir Kapalı Salon Futbol Turnuvası 
4 Ocakta başlıyor 


İZMİR(AA) 

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 1. 
İzmir Salon Futbol Turnuvası protokolü Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıda imzalandı. 

Turnuvaya Altay, Göztepe, Altınordu, İzmirspor, Karşiyaka ve Manisaspor kulüpleri katılacaklar. 

4 Ocak 1979 günü akşami Alatürk Spor salonundaki açılış, Filizspor bayan futbol takımının kendi arasında yapacağı gösteri ile başlayacak. İkinci maçta Göztepe ile Altınordu karşı karşıya gelecek. 

Turnuva boyunca her 


kulubün enaz üç profes- “ 


yonel futbolcuyu oynatma zorunluluğu belirtilmiş, karşılaşma bilet fiyatları 25 lira olarak saptanmıştır. Hasilatın 


yüzde 10'nun eski Milli atletlerden Fahir Özgü- den'e verileceği belirtilen 


Orta Dereceli Okullar Voleybol final 

karşılaşmaları devam ediyor 


Atatürk K. Lisesinin 


turnuvanın tek devreli fikstürü şöyle düzenlendi. 
4.1.1979 Çarşamba: Filizspor - Gösteri Maçı, Göztepe - Altınordu. 
6.1,1979 Cumartesi, Karşıyaka - İzmirspor, Manisaspor - Altay 7.1.1979 Pazar, Karşıyaka - Altınordu, Göztepe - Altay 
13.1.1979 Cumartesi, Manisaspor - İzmirspor, Göztepe - Karşıyaka 14.1.1979 Pazar, Manisaspor - Altinordu, Altay - mitspor 
20.1.1979 Cumartesi, Karşıyaka - Manisaspor, Altay - Altıhordu 21.1.1979 Pazar, Gözte pe - İzmirspor, Karşıyaka - Altay 
24.1.1979 Çarşamba, Izmirspor - Altınordu, Manisaspor - Göztepe Karşılaşmalar sonunda ilk üç dereceyi alacak takımlara kupa, diğer derecelerdeki takımlara ise TSYD İzmir Şubesince şilt verileceği belirtildi. 


Galatasaray Lisesini 3-0 yendiği 


karşılaşmada Galatasaraylı oyuncunun bir bloğu. 


Galatasaray Lisesi voley bolcuları toplu halde. 
İSTANBUL(ÖZEL) 


Okul Spor Yurtları Voleybol final maçlarına Pazartesi günü Halk Eğitim Spor Tesislerinde devam edildi. Alınan sonuçlar ve takım kadroları şöyledir. 

ATATÜRK K. LİSE- 
Si: 3 GALATASARAY:0 ATATÜRK K.L.: Yeşim, Nur, Renan, Feride, Bahar, İnci, Leyla, Selmin. 
GALATASARAY L.: Serim, Bürbuhi, Banu, Evren, Tülin Ayşen, Gül- 


nur, Semin, Beyza. 
Setler: 15/6, 
15/9 


15/4, 


ÜSKÜDAR AMERİ- 
KAN KIZ LİSESİ: 3 
N.DAME D.SİON: 1 
ÜSK. AMERİKAN KIZ LİSESİ: Fortin, Nadya, Bengü, Ani, Repeta, Bengü, Cemile. 
N.DAME.SİON: Filiz, Emel, Efkin, Nur, Ayfer, Neren, Sibel. 

Setler: 15/13, 
15/7, 15/11 


7/15, 


Runa göre, saha içinde aşırı davranışları görülen futbolcular maçın bitiminde uzmanlarca doping Kontrolünden geçirilecek ve daha sonra yasal işlemlere başvurulacak. 

. Futbol Federasyonu doping çalışmaları için önümüzdeki günlerde bir kurul olusturacak. 


Üniversite, 
Akademi ve 
Y.Okullar 
Güreş Birincilikleri 5-8 Ocak tarihlerinde 
Denizli ve Çorum'da yapılacak 


ANKARA(AA) 


Üniversite, o Akademi | ve Yüksek Okullar serbest ve Greko-Romen Güreş birincilikleri 5-8 Ocak tarihleri arasında Denizli ve Çorum'da yapılacak. 


Denizli grubunda 16, Çorum grubunda 18 takimın katılacağı Güreş Birinciliklerinde şampiyon olan güreşçiler, 23-24 Mart tarihlerinde Bolu" da yapılacak Türkiye Güreş Birinciliklerine katimaya hak kazanacaklar. 


İki bölgedeki Grup Btrinciliklerinde 5-6 Ocakta Greko-Romen, 7-8 Ocak tarihlerinde ise, serbest stilde güreşler yapılacaktır. 


Futbol Antrnörleri Derneği aidatları 
3000 liraya çıkardı 


ANKARA (TIIA) 
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Yönelim Kurulu son toplantısında aidatların artırılmasını kararlaşlırdı. Bu arada gelen öneriler üzerine Birinci Türkiye Ligin- de Teknik Direktör olarak görev yapanların derneğe 3 bin lira bağışla bulunması kararlaştırıldı. 

Futbol Antrenör leri Derneğinin güçlenmesi amacıyla alnan karar gereğince I. Lig'te anirenörlük yapanlar 2 bin, yardime: anirenörler ile Amalör Genç ve okul 
çalışlırıcıları ise 1000 
lira ödeyecekler. 


Milli Futbol doping kontrolu yapılması Takımımız Avrupa 


Uluslar Kupasında 


ANKARA(AA) 

Milli Futbol Takımı 
1979 yılı içinde beşi Avrupa Uluslar Kupasında, ikisi de özel olmak üzere yedi maç yapması kararlaştınldı. 

Futbol Federasyonun- dan alınan bilgiye göre, Milli Takımımımz ilk özel maçını 28 Şubat tarihinde Cezayir'le oynayacak. Bu maçın rövanşı ise 24 Ekim'de Cezayir de yapacak. 

Avrupa Uluslar Kupa- 


5 maç yapacak 


sinaki ilk maçını Galle ile oynayan Milli Takımımızın 1979 yılı içinde grubunda yapacağı diğer kaşılaşmaların programı şöyle: 

Türkiye -Malta (18 Martta İzmir'de) , 

Türkiye - B.Almanya 
(1 Nisanda İzmir'de) 

Malta - Türkiye (28 Ekimde) 

Türkiye - Galler Kasım da) 

B.Almanya - Türkiye 
(22 Aralıkta) 


(21 


VOLEYBOL LİGİNDE > ERTELENEN MAÇLARIN OYNAMA TARİHİ BELİRLENDİ 


Deplasmanlı Türkiye 


Voleybol 


ANKARA(AA) 
liginin Birinci 


devresinde ertelenen dört maçın yapılacağı tarihler 


bel iHendi. 


Yapılan açıklamaya göre, Muhafızgücü İstanbul Al- 


tunizade Spor Salonunda 2 Ocak günü 


İETT ile 3 


Ocak günü de Vinylex ile oynayacak. 

Ertelenen diğer iki maç ise Bursa'da yapılacak. 
Oyak takımı 2 Ocak günü Eczacıbaşı ile 3 Ocak günü de Vinylex ile oynanacak. Bursa'daki maçların baş- 


lama saati 15.00'dir. 


(B) LİGİ KARŞILAŞMALARINDAN 
7 TAKIM ÇIKARTILDI 


ANKARA (TA) 

Futbol tarafından düzenlenen (B) ligi karşılaşmaların- dan 7 takım çıkartıldı. 

Böylelikle sezon başından bu yana ligden çıkartılan takım sayısı 12'ye yükseldi. 

Alınan bilgiye göre daha önce Konya İd. Yur. 
du. Sakaryaspor, Trabzonspor, Sebat Gençlik ve İskenderunspor Futbal Federasyonuna birer yazı göndererek maçlara katılmayacaklarıni bildirdiler. 

Öte yandan son olarak Yeşilova, Samsunpor ve Malatyaspor takımları da ligden çekildiklerini bildirdiler. Bu arada Diyarbakırspor, Elazığspor, Urfaspor,'un bulunduğu gruptaki maçlar oynanmadığı için bu takımlar ligden çıkarıldılar. 


ie Sl 
$, 


Bu sonuçla birlikte 51 


Federasyonu pe takımla başlayan (B) li- 


zinde 40 takım kaldı. 


Kısa/Kısa/ 


Türkiye-Bulgaristan Bisiklet Milli Takımları- nın ortak kamplarının ilki 5 Ocakta Alanya İncekum tesislerinde başlayacak. Yapılan anlaşmaya göre kamp 25 Ocak'a kadar sürecek. 

Alanya'daki kampa Konya bölgesinden 11 bisikletçi çağrıldı. 

Erol Küçük bakırcı, Yusuf Ecevit, Hasan Can, Tevfik Erdoğdu, Sadi Ebesek, Nurettin Kirpiksiz, Mahmuk Kayak, Muzaffer Baş, Mehmet Büyükarı, Mustafa Çe lik ve Mehmel Aydın. 


Sa 


ad 


Antalya Gazipaşa Lisesi, bölge yarışmalarında başarılı sonuçlar alıyor 


ANTALYA 
İSMET ÖZÇELİK 

Antalya Gazipaşa Lisesi Antalya'la yapılan Îl Birinciliğincen sonra Aydın Bölge koşusunda da birinci oldu 

Yarışmalardan sonra Gazipaşa Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Halis Demirci Gazipaşa'nın yöresel olarak spora karşı büyük ilgi duyduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı. 

Gençlerimiz sporu, özel olarak atletizmi üretim içerisinde öğreniyorlar. Tarlaya giderken öğreniyor, Sığır sürerken 


Öğreniyör. davara giderken öğreniyorlar, 


Yalnız bir noktaya değinmek istiyorum. Biz bu yarışlara (o hazırlanırken hiç bir-olanajğımız yoktu. 
Öğrencilerimizin hepsi üretime katılıyor ve çok uzak köylerden geliyorlar. Maddi durumları da çok zayıf Büyük çoğunluğu çalışmalara aç aç katılıyor. Beslenmeleri çok zayıf Bu şartlarda dahi aldığı:nız birincilik oldukça önemlidir 


Bir & 2 daha de-Binmek istiyorum Büyük kentlerde yarışlara iki 


takım katılıyor. Örneğin Ankara bölge yarışmasın- da birinci ve ikinci olan takımlar iki ayrı bölgede yarışa katılıyorlar. Bizim gibi bölgelerden ancak birer takım katılıyor. Böyle durumlar bölgeler arası dostluğu’ olumsuz yönde etkiliyor. 

Okullarımızdaki en büyük sorun maddi yetersizliktir. Spor bakanlığı okullara maddi yardım yapmalıdır. 

Aldığımız bir başarıda diğer öğretmen arkadaşların Mustafa Demirci, Süleyman Kocak ve Nevin Koçak'ında payları büyüktür." 


28 Aralık 1978 


İ — DİYARBAKIR,TRABZON, ANTAKYA VE TARSUS'TA DÖRT KiŞi ÖLDÜRÜLDÜ 


4 
$ i 


«yağmuruna 


HABER MERKE7İ 


Diyarbakır'da önceki gün Mardinkapı karakolu yanında duran bir taksinin içinde yaralı bir kişi bulundu. Adının Mehmet Sümbül olduğu bildirilen kişi hastaneye kaldırılırken yolda öldü. 

Yetkililer Mehmet Sümbül'ün asıl mesleği- nin öğretmenlik olduğunu belirterek öldürülme nedeninin araştırıldığını acıkladılar. 

TRABZON'DA 
| Trabzon Maraş Caddesi üzerinde kurşun tutulan iki öğrencişlen biri olay yerinde öldü, diğeri ağır yaralandı. 

Maraş Caddesinde 
KTü ye giden Yer Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü öğrencisi Kemal Kup ile Jeoloji “bölümü öğrencisi Vedat Aslankaya bir öğrenci tarafından kurşun yağmuruna tutuldular. Öğrenciler- den Kemal Kup olay yerinde öldü. Vedat Aslankaya ağır yaralı olarak Trabzon Numune Hastanesine kaldırıldı. 

Yetkililer, hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun ciddi olduğunu ve olayla ilgili bir öğrencinin gözaltına alındığını'bildirdiler. 

ANTAKYA'DA 

Antakya'da dün sabah Eğitim Enstitüsü öğrencileri arasında çıkan çatışmada bir kız öğrenci öldürüldü, iki öğrencide yaralandı. 

Dün sabah Eğitim Enstitüsüne giden iki öğrenci grubu, Ürgen ala nında silah, taş ve sopalarla çatıştılar. Güvenlik kuvvetlerinin havaya ateş etmek suretiyle bastırtığı çatışmada Süha Öğüt adlı kız öğrenci tabanca kur- şunları ile ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kurtarlamayarak öldü. 
iyii sırasında Ahmet 


i Bilgili ve Sabahattin No- 


t adlı iki öğrencide taş ve sopalarla yaralandılar. 
Olayın kentte duyulması üzetife'işyerleriMa- 


18,30 HABERLER 


19.30 ANADOLU'YA: 
TV 


gölünün 


20.30 HABERLER: 
21.10 BEŞ DAKİKA: 


Ayhan Karapars. 
21.15 7. SOKAK: 


başlamıştır. 
han Şener) 


23.30 HABERLER 


TRT] 


05.00 Açılış Program ve Kisa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

07.00 Kısa Habe! ter 07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.02 Dost Elinden 09.40 Gel Oyna Gul Oyna 10.01 Arkası Yarın 11.05 Okul Radyosu 12.10 öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 
14.32 Türküier ve Oyun 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 09.00 Ülaylarin | çinden 10.30 Adsız Kahramanlar 11.20 Türküler Gecidi 11.40 Sılaya Dönüş 


ları söylüyor. 


13.00 HABERLER 
13.30 Olayların İçinden 14.00 Türküler 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah İçin 

10.00 Türk yorumcuları 11.00 öğleye Doğru 16.00 Müzik Dünyasından 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın-Yayın A $ adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 
18.33 SİNBAT'IN MACERALARI 

Çizgi dizi filmin Sinbat ve Prenses adlı 16. 
lümü yayınlanacak. Bu bölümde Sin8at büyülü lambanın gücünü kullanarak Şalad kentinde kendine bir saray yaptırır. 

19.00 FLÜT ÖĞRENİYORUM: 


TV Çocuk Yayınları Şubesince hazırlanan program dizisinin yeni bir bölümü yayınlanacak. 


Eğitim Yayınları programda, Bursa'nın Gölyazı köyünde Gölyazı balık ve istakozunu değerlendirmek ve geçimlerini sağlamak için köy halkının birleşerek kurduğu Gölyazı Köyü Balıkçılık Kooperatifinin çalışma ve Sorunları ele alınacak. Yapım-Yönetim: Filiz Ozankaya, Halil Eroğlu 


Dizi programın Hava Kirliliği adlı bölümü yayınlanacak. Yapım: Yavuz Torakçıoğlu, Yönetim: 


Sürekli filmin bugün yayınlanacak 2. bölümünde Jay, Rhoda'nın yardımıyla moda mağazasın- da tezgahtar olarak çalışmaya ve işi öğrenmeye 22.00 TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ (Or- 


22,30 HABER-PROGRAM: 


12.00 Hafif Müzik Sanatçı- 


12.20 Meslekici ve Okulları 


pandı've hastane çevre sinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kentin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. 

TARSUS'TA 

Tarsus'ta şöförlük yapan Tahsin Karpuzoğlu taksisine binen iki kişi tarafından beş kurşunla öldürüldü. 

Önceki gece iki kişi Tahsin Karpuzoğlu'nur. 
taksisine yolcu olarak bindiler. Taksi bir sire sonra mezarlık yakınında terk edilmiş olarak bulundu. Minderlerin kanlı oluşu nedeniyle çevrede yapılan aramada, Tahsin Karpuzoğu Dolaplı - Kurtmusa yolunda başına sıkılan beş kurşunla öldürülmüş olarak bulundu 


İSTANBUL'DA 
Eminönü - Çetigelköy seferini yapân şehir hatları vapurunda bildiri dagıttıkları ileri sürülen ikisi Ikız, altı: öğrenci gözaltına alındı. 


Yetkililer, gözaltına alınan altı kişinin üzerinde bildiri bulun- 


madığını açıkladılar. 

CHP Gençlik Kolu Başkanı Mustafa Sarıgül, dün saat 17.30'da Nişantaşı'nda faşistlerin saldırısına uğradı. Sarıgül, saldırganların elinden Milli Eğitim Müdürlüğüne sıgınarak kurtuldu. 

GAZİANTEP'TE 

Gaziantep'te Kahramanmaraş olaylarını protesto amacıyla önceki akşam korsan yürüyüş yapan bir grup polisle çatıştı. o Çatışmada polis Ali Sevimli tabanca kurşunuyla yaralandı. Olayla İlgili olarak 50 öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi. 

ESKİŞEHİR'DE 

Eskişehir Atatürk Lisesinin bahçe kısmında bulunan ve öğrencilerin kaldığı pansiyona patlayıcı madde atıldı. 

Önceki gece patlayıcı madde pansiyonda bulunan öğrenciler arasında panik yarattı w 


atılan 


Şubesince hazırlanan 


Havları 
15.01 Sislerle Birlikte 17.00 Kısa Haberler 

17.02 Akşama Doğru 18.01 Çocuk Bahçaesi 20.15 Koy Dağarcığı 20.50 Din ve Ahlak Konuş ması 

21.02 Radyo Tiyatrosu 22.40 Şarkılar 

23.00 HABERLER 

23.40 Şarkılar 

00.40 Kücük Konser 00.55 Kısa Haberler 

01.00 Program ve Kapanış 


16.20 Arkası Yarın 

16.40 Türk Halk Müzigin- den Seçmeler 

18.30 Aile 

19.00 HABERLER 

19,45 Solistlerden Seçmeler 

20.30 Olayların İ çinden 22.30 Türküler Geçidi 23.00 Solistler Geçidi 23.30 HABERLER 

23.55 Program ve Kapanış 


14.00 Sizler İÇin 

18.00 Dünden Bugüne Oda Müzigi 

22.30 Caz Dünyası 

23.00 Gecenin Getirdikleri 24.00G ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


KARAMAN'DA 

, Karaman Lisesinde bir süre önce çıkan olaylarda ilgili olarak haklarında gıyabi tutuklama kararı verilen Halit Çelik ve Abdurrahman Tekin adlı öğrenciler polise teslim oldular. Haklarında tutuklama kararı olan öğrenciler cezaevine gönderildiler 


K.Maraş katliamıyla ilgili olarak 
14 kişi tutuklandı 


Kahramanmaraş olayları ile ilgili olarak tutuklananların sayısı 74'ü buldu. Tutukluların isimleri şöyle: 

Mehmet  Kellecioğlu, Süleyman Yalçın, Mehmet Uslu, İbrahim Aslan- türk, Cafer Topal, İbrahim Hedirli, Eyüp Çam, Fahri Tosyalı, Hamza Işık, Nuri Aktokan, Tayyar Yayar, Şakir Katılmış, Hüseyin Enhas, Hüseyin Gökçek, Sıkkık Kocamaz, Derviş Kalkan, Mustafa Yüksel, Mehmet Ali Kuzhan, Metin Kıcal, Mustafa Torun. Hüseyin Dikeç, Murtaza Teke, Hüseyin Kil, Salih Tarak, Remzi İncegül, Mehmet Bozkurt, Osman Kenger, Necati Gül, Recep Koyuncu, Muhittin Yeler, Ali Karaçalı, Ekrem Çolak, Şeref Gürocak, Recep Elbistanlı, Mehmet Kuzhan, Metin Kırmacı, Mehmet Kardeş, Mehmet Bodur, Şahir Mercimek, Doğan Bak, Durdu Mehmet Köşker, Ahmet Yeniçolak, Mustafa Karadana, Ahmet Aytemis, Halit Büyükçapar, Mehmet Ünlügedik, Ali Rıza Derinkuyu, Mustafa Darso- 


kak, Mehmet Yalçın f Fahri Gürünlü, Remzi Düzcan, Nazım Kara, 


Fahri aydıngönül, Hasan Gül, Mustafa Aksu, Halil Aslan, Salman Yurdagül, Ali Paksoy, Selman Altıntaş, Mustafa Aslan, 


Mehmet. * Yurdagül; ? Ali * 


Demir, Celal Oğuz, Cuma Ayyıldız, Ahmet Gök, Arif Polat, Emrullah Tezer, Durdu Karakış, Ramazan Ceviz, Mustafa Bozkurt, Ali Küçükgöz, Mustafa Bozdemir, Milcan Kaya, Osman Akça, S 


Yeni... 


Baş tarafı 1. Sayfada memek amacıyla alındığı belirtildi. 

Sıkıyönetim Mahkemelerine atandığı belirtilen 54 askeri hakim, savcı ve adli müşavirin atanmalarına ilişkin kararnamenin bugünkü resmi gazetede yayınlanması bekleniyor, Atanan hakim, savcı ve adli müşavirler asıl görev yerleri ile ilişkileri geçerli olmak kaydıyla görev yapacaklar. 


BAZI SIKIYÖNETİM KOMUTANLARI DERNEKLERİ 
KAPATTI 
GÖSTERİLERİ 
YASAKLADI 

Erzurum, Kars ve Erzincan, Sivas Sıkıyönetim Komutanlıkları yayınladıkları 2 
numaralı bildirilerle bölgelerindeki bütün derneklerin faaliyötlerini durdurdular, gösteri ve toplantıları yasakladılar. 


Grev ve lokavtları da izne bağlayan Sıkıyönetim Komutanları bildiri, pankart, el ilanı, afiş, resim ve benzeri propaganda araçlarını basmayı, çoğaltmayı, 


ve dağıtmayı, da yasakladılar. Ayrıca bu illerde duvar, cadde, bina, trafik işaretleri ve direkler gibi halkın görebileceği yerlere yazı yazmak ve asmak da yasaklandı. 
Sıkıyönetim bildirilerinde her türlü silah, cephane, bomba ve patlayıcı maddenin bulundurulmasının ve naklinin yasaklandığını da belirtildi. 
ECEVİT - EVREN GÖRÜŞMESİ 


Öte yandan, Başbakan Ecevit, Genelkurmay Başkanı Evren'i kabul ederek, ikibucuk saat süren bir görüşme yaptı. 
Ecevit - Evren görüşmesi - nin, sıkıyönetim uygulamalarındaki yöntem konusunda olduğu bildirildi. 


MERKEZ BURO: 
İSTANBUL 


S.AYDOĞAN BUYUKÖZDEN 


Müessese Müdürü: OQ GÜRHAN ERTUR Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 


Baskı: Is. GUNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Cağaloğlu 


Yazı İşleri Tel: 26-5244 


İdare Tel: 26 5437 


Nuruosmaniye Cad, 3/3 


Baştarafı 1. Sayfada 


man gazetesi de MHP'nin devrimcilere yönelen iftiralarına geniş şekilde yer verdi. z 
TERTİBİN VE 
KATLİAMIN SORUMLUSUNUN MHP OLDUĞUNU 
HÜKÜMET 
K.MARA Ş'TAKİ CHP YÖNETİCİLERİ VE 
BASIN ORTAYA 
KOYDU 
K.Maraş'ta yüzlerce yurttaşımızın öldürülmesiyle sonuçlanan tertip ve katliamın sorumlusunun MHP olduğunu, Başbakan Ecevit, bazı bakanlar, K.Maraş'taki CHP yöneticileri ve basın bugüne kadar yaptıkları 


açıklamalar, haber ve resimlerle ortaya koydular. 
ECEVİT: "KATLIAMI KENDİLERİNE MİLLİYETÇİ 

DİYENLER YAPTI" 

Başbakan Bülent Ecevit 24 Aralık 1978 günü düzenlediği basın toplantısında ve 26 Aralık 1978 
günü CHP Ortak Grubunda yaptığı konuşmalarda şunları söyledi: 

"Uzun yilardır kurdukları hayali gerçekleştirme noktasına gelmiş, bir başka türlü devlet oluşturmak üzere devleti de geçirmiş insanları, o mevkilerinden indirerek iktidara gedik. Bunun acısı, hırsı elbette yüreklerine çöktü. 

“Sonunda hükümeti ve rejimi yıkabilmek için düşünebildikleri ve yıllardır hazılaya geldikleri, tarihin (derinliklerinden gelen külleri deşerek, çıkardıkları bir alana yöneldiler. O da Türkiye'deki mezhep ayrılıklarıdır. 

"Nihayet K.Maraş'ta soykırımı oldu, katliam oldu. Bağırdıkları sloganlardan anlıyoruz, kendilerini milliyetçi gibi göstermeye kalkışanlar bunu yapmaya kalkıştılar. 

"Kendi milletinin insanına böylesine kıyanlar milliyetçi olamazlar. 

"Bir yandan ülkeye bu kış 'komünizm geliyor haberleri yayılırken. Bir yandan da Endonezya tipi ayaklanmalar, soykırımlar açıktan açığa kışkırtıldı, Son günlerde toplumun bütün kesimleri yine açıktan direnişe 


ve ayaklanmaya kışkır.. 


‘nld. Bütün bu kışkırtma ve tertiplerin sonuçları K.Maraş'ımızda maalesef görülüyor." 
UĞUR VE ÖYMEN: “OLAYIN MHP'LİLERİN TERTİBİYLE BAŞLADIĞINA DAİR DELİLLER VAR" 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur ve CHP Grup Başkan Vekili Altan Öymen de, tertibin başlangıç noktası olan Çiçek Sinemasına bomba atılması olayının MHP'liler tarafından yapıldığına dair ellerinde delil olduğunu açıkladılar. Bilindiği gibi MHP'liler Çiçek Sinemasında patlayan ve bazı seyircilerin yaralanmasına yola- 


çan bombanın, salona devrimciler tarafından yerleştiril diğini iddia 


etmişlerdi Bomba olayının sorumlusu olarak da Demirciler köyünden üç köylü gözaltına alınmıştı. 

Milli Eğitim Bakanı Necedet Uğur 26 Aralık 
1978 günü CHP Ortak 
Grubunda yaptığı konuşmada Çiçek Sinemasına .. bomba koyanların MHP'liler olduğunun bazı telefon konuşmalarından çıkarılan sonuçlarla anlaşıldığını söyledi. 

CHP Grup Başkan vekili Altan Öymen de, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında şunları belirtti: 

"Sinemadan çıkanlanniddialarına göre, bu bomba solcu bir kişi tarafından konmustur. Ancak bombanın sağcı bir militan tarafından konduğu yolunda elimizde azı deliller var." 

CHP K.MARAŞ 
İL BAŞKANI: 
"TAHRİP EDİLMEYEN İŞYERLERİNİN DUVARINDA 

MHP YAZISI VARDI" 

CHP K.Maraş İl Başkanı Mehmet Parlakyiğit olayların bir tertip oldugunu açıklarken şöyle dedi: 

"Kahramanmaraş olayları bir tertiptir. Çünkü tahrip edilmeyen işyerlerinin duvarlarına MHP yazısı, sloganları ve 
3 hilal çizilmiş bulunuyor, Bu bir nevi 'Buraları 

tahrip etmeyin' anlamın-” da bir işarettir. özellikle CHP'li ve Alevi vatandaşlara ait işyerleri ve konutlar tahrip edildi.” 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BUROSU: 857.Sok. Salihağa İş Hanı No: 509, Konak, 

ADANA BÜROSU; Atatürk Cad. 113. Sok. 
„Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17 493, 


- le o Aydınlıkçılar 


e aleme mm mn 


MHP suçunu gizleme telaşında... 


CHP K.MARAŞ 
İL YÖNFTİCİSİ 

CHP Kahramanmaraş 
İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Engizek de olaylar hakkında şu bilgiyi verdi : 

"MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş liderliğinde Ankara'dan gelen 50 kişilik militan grup saldırıları Organize etti. Yüzleri kapalı bu organizatörlerin olayda büyük etkinliği olduğu herkesçe bilinmektedir." 

ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMEN "BİZİ 
MHP'LİLER VURDU" 

MHP'lilerin katliama girişmesinden önce öldürülen iki öğretmenden biri olan Mustafa Yüzba- 


şoğlu, ölmeden önce kendisini ve diğer öğretmen Hacı Çolak'ı MHP'lilerin vurduğunu açıkladı. Yüzbaşıoğlu son sözlerinde şunları belirtti : 


"Bu komployu hazırlayanlar okulda öğrenimi engelleyen Mekerrem Sevim, Ömer Kayış ve Hamdi Kor adlı MHP'li komandolardır. 

MHP'NİN TELAŞI 

Gerçeklerin yetkili ağızlardan ve basın yayın organlarının aktardıkları bilgilerle tartışmasız “ortaya çıkması üzerine, MHP'liler kamuoyunu yanıltmak için bazı iftiralara sarılmaya giriştiler. 

MHP Milletvekili Sadi Somuncuoğlu Meclis'teki sıkıyönetim tartışmaları sırasında yaptığı konuşmada 

"Nurhak Dağları'nda başlayan kır gerillası eğitiminin şehir gerillasına dönüşmesi sonucu, olayların Maocu Aydınlık Grubu tarafından çıkarıldığını ' söyledi. 

K. Maraş'ta incelemeler yapan ve aralarında M. Yusuf Özbaş'ın da bulunduğu MHP milletvekillerinden oluşan heyet de şu iddiaları ortaya attı: 

"Hareketin uygulayıcıları Maocu Aydınlık grubudur.. Aynı grubun buradaki temsicileri ise füli hazırlığını ve silah teminini yapmıştır. Nitekim bunların önderi Mehmet Taşkesen, hadiselerin başlatıcısı ve , uygulayıcısı olmuştur.” 

TERCÜMAN GAZETESİ 

MHP'yi kurtarma operasyonuna canla başla ka“ tılan Tercüman gazetesi dünkü sayısında, Aydınlıkçıları suçlayan MHP açıklamalarına geniş yer verdi. Bu gazetenin savcı yardımcısı Doğan Öz'ün katili MHP'li İbrahim Çiftçi'nin o tutuklandığı haberini tek satırla vermemesi de dikkat çekti. 

Tercüman gazetesinde MHP'nin devrimcilere yönelttiği şu iftiralar yer aldı: 

"Kahramanmaraş 'taki kanlı olayların baş tertipçisi bu bölgedeki sol fraksiyonların en kuvvetlisi olan Aydınlıkçılardır. Tabii gaflet uykusundaki hükümet de başyardımcısıdır. 

“Gelişip büyüyen komünist hareketler 12 
„Mart'ta hezimete uğramıştır. Bu ihtilalci grup teorilerinin iflas ettiğini görünce taktik değiştirdiler. Fikir ve propaganda taktikleri isyanı körükleyici nitelikte yön değiştirerek (artık sempatizan değil partizan) kazanmaya başladılar. 
Karl Marks'ın (Komünist ihtilalin gerçekleşmesi için kitlelerin hızla proleterleşmesi lazımdır) emri doğrultusunda iş başına getirdikleri hükümetle, milletimizi açlığa sefalete, buhrana sürüklemişlerdir. 

"K. Maraş'ta «çeşitli fraksiyonların en kuvvetlisi olan Aydınlıkçılar, olayların müsebbibi ve bas tertipcisidir." 

HERGÜN GAZETESİ 

MHP'nin yayın organı Hergün gazetesi de dünkü sayısında yayınladığı "ÜGD Maraş Olaylarının İçyüzünü Anlattı" başlıklı haberinde, gazetemizi ve devrimcileri katliamın sorumlusu olarak gö meye çalıştı. Hergi yayınında şu görüşler ileri sürüldü: 

“Bu bölgelerde bütün komünist fraksiyonlar kendi tabirleri ile "halk savaşının hazırlıklarına başladılar. Bunlar arasında KAVA'olar, APO' cular, TİKKO'cular, ACİLCİLER, TKP'ller ve AYDINLIK 'cılar dikkati çekiyordu. Özelliksehir 


ALMANYA 
Hohenstaufen 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merkezinde, kaza ve köylerinde yoğun çalışmalar yapıyorlardı. Mao'yu Şefik Hüsnü'yü anma toplantıları için Maraş ve köyleri seçiliyordu. Aydınlık'ın bölgede tansiyonu yüksek tutan yayınlar yapması uzağı görebilenlere muhtemel tertipleri düşündürüyordu" Gazetemizin K. Maraş taki tertiplere dikkat çeken ve sahte solcuların bölgedeki kışkırtmalarını teşhir eden yayınlarından uzun uzun alıntılar yapan Hergün gazetesi daha sonra şunları yazıyor: “Aydınlık'ın bu yayınları hem tansiyonu yükseltmeye ve gerginliğin sürdürülmesinde etki- li oluyor, hem de kendilerince ilerde meydana gelecek olaylardan sonra temize çıkmalarına gerekçe teşkil ediyordu. 
"30 Ekim tarihli Aydınlık'ta OTİKP KahrTamanmaraş İl Teşkilatinin açılışına DİSK Bölge Başkanı (Kahraman maraş katliamının tertipçisi ve baş tahrikçisi) Mehmet Taşkesen, 
bazı CHE hierin ve 200 
vatandaşın katıldığı haberi veriliyordu. Açılış toplantısında o konuşan İl Başkanı Avukat Haydar Güngör "Kahramanmaraş halkı slaha sarılarak Fransız emperya- 


listlerine Kahramanmaraş topraklarından dışarı attı. Kahramanma- 


raş halkının bu bağımsızlık geleneği önümüzdeki günlerde devam edecektir. 


"22 Aralık Cuma günü başlayan Kahramanmaraş katliamı daha iki ay öncesinden böylece haber veriliyordu. 

"19 Aralık Salı günü "Güneş Ne Zaman Doğacak' filminin oynandığı Çiçek Sinaması'nda halkın üzerine bomba atıldı. 
8 kişi ağır yaralandı. 
Bombayı atan komünist, halk tarafından yakalanarak, güvenlik kuvvetlerine teslim edildi. Daha sonra bukişinin Aydınlık grubundan olduğu tespit edildi 

Gazete daha sonra iki solcu öğretmenin siyasi olmayan bir nedenle öldürülmesinden sonra katliamın komünistler tarafından başlatıldığını yazıyor ve "azı gâzetelerin iddialarının tam aksine halkın hiç bir karşı hareketi olmamıştır" diyor. 

Tercüman ve Son Havadis gazeteleri gibi Dogan Öz'ün MHP'li katilinin tutuklanması haberini tek satırla dahi vermeyen Hergün'ün yazısı- nın son bölümünde katliamla ilgili bazı itiraflar dayer alıyor. Gazete MHP'nin olaylardaki rolünü şu sözlerle üstü kapalı biçimde ifade ediyor: 


"Komünizmin bölücü faaliyetine silahlı saldırılarına karşı devletin mevcut gücü milletimizi koruyamadığı için, karşısında nefsi müdafa hareketleri de kendiliğinden oluşmuştur. Bu hayatın en tabii kanunudur. Dev letin meşru gücü kendini göstermediği için milletimiz kendi kendisini müdafa etmiş, ancak bu kendiliğinden ve kontrolsüz bir oluşma şeklinde meydana gelmiştir." 


SAHTE TKP; 
“OLAYLARDA 
MAOCULARIN 
ROLÜ VAR" 


Merkezi Doğu Almanya'da bulunan sahte TKP'nin Genel Sekreteri İ.Bilen "Bizim Raiyo"da yaptığı konuşmada K. 
Maraş olay larında"'Maocularında rolü vardır diyerek tıpkı MHP gibi devrimcileri suçladı. İ.Bilen konuşmasında ısrarla "Ulusal Demokratik Cephe" (UDC) üzerinde durdu ve bu cephe için şartların daha da olgunlaştığını, UDC'nin kurulmaması halinde böyle kat “liamların devam edeceğini öne sürdü. 
ÖZAYDINLI'NIN SÖZLERİ 


İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı önceki gün TBMM'de yaplığı ke nuşmada K.Maraş olaylarının solcuların tertipleri sonucu büyüdüğünü öne sürdü. Olayları MHP'lilerin göstermek istedikleri şekilde anlatan Özaydınlı, Başbakan Bülent Ece vit ve diğer CHP yöneticilerinin açıklamalarının aksine MHP'nin rolünü gizlemeye çalıştı. Nitekim MHP'nin milletvekilleri Meclisteki konuşmalarında İçişleri Bakanı' nın sözlerini kendilerine dayanak yapmaya çalış tılar. Jçişleri Bakanının K.Maraş'taki olaylarda rolü olan Jandarma Aly Komutanını'nın ve MHP Milletvekillerinin istihbarat ve değerlendirme erine kulak verdiği görülmektedir. 


MHP'NİN SUÇU KAMUOYUNUN 
GÖZÜÖNÜNDE 


Bütün bu gelişmeler MHP'nin karanlık emedle- 


* “rini gerçekleştirmek'ama- 


cıyla giriştiği katliamın sorumluluğunu üzerinden atma telaşının ifadesidir. 
Türkeş son olaylarda halkın daha geniş kesimlerinin nefretini üzerine toplamıştır ve devrimcilere yönelttiği iftiralar bir "savunma saldırısı''n- dan başka bir şey değildir. Suçlu, resmi açıklamalaria K.Maraş'ta onbinlerce halkın yaşadığı ve açıkladığı gerçeklerle, gazetelerin haber ve fotoğraflarıyla gün ışığına çıkmıştır. O da MHP'dir. 


Sıkıyönetim ile ilgili oylamaya 
90 parlamenter katılmadı 


ANKARA (THA) Hükümetin 13 ilde sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararının oylandığı, TBMM önceki günkü Birleşik Toplantısında oylamaya katılmayan 90 parlamenterin 28'i CHP'li. 

Sıkıyönetim ile ilgili oylamaya, AP'den 33, 
CHP'den 28, MSP'den 11 
MHP'den 4, Milli Birlik Grubundan 10, Kontenjan Grubundan 2 üye ile 
2 bağımsız milletvekili 
katılmamıştı. 

Kontenjan Senatörü Metin Toker'in çekimser ve Mardin bağımsız Milletvekili Nurettin Yılmaz" ın red oyu verdiği oylamada, bazı parlamenterlér, Mecliste bulundukları halde oylamaya katılmadılar.. Mesliste bulunmasına rağmen oylamaya katılmayan parlamenterler arasında, Halil Tunç, CHP'den Selahattin Cizrelioğlu, Kemal Anadol, Necati Cebe, İbrahim Akdoğan, Niyazi ünsal ve İskan Azizoğlu da bulunmaktadır. 

Oylamaya katılmayan diğer CHP'li parlamenterlerin adları şöyle: Hayri Öner, İbrahim Öztürk, Ali Cüceoğlu, İbrahim Erdem, Mehmet Feyvat, Rıza Akgün, Mehmet Ali Pestilci, İsmail Hakkı öztorun, Ahmet Hamdi Çelebi, Hayri Elçioğlu, Galip Kaya, Hasan Celalettin Ezman, Halil. Akgül, Eşref ‘Cengiz, Hüseyin Doğan, Orhan Sezal, Oğuz Söğütlü, Turgut Artac, Kenan Akman Metin Musaoğlu, Barbaros Turgut Boztepe, Alaettin Şahin ve Ali Kurt. 


OYLAMADA 
BULUNMAYAN 
AP'LİLER 


Oylamada hazır bulunmayan AP'li parlamenterler de şunlardır: 

"Kasım Küfrevi, Metin Taş, Mehmet Erdem, SafaYalçuk Sakıp Hatunoğ - lu, Tekin Arıburun, Akın Özdemir, Adnan Karaküçük, Ragıp Üner, Ergun Özkan, Tahsin Türkay, Mehmet Özutku, Sebati Ataman, İsmet Sezgin, Hüsnü Yılmaz, Ahmet Çakmak, Abdullatif Ensarıoğlu, Mustafa Bulut, Ismet Angi, Mehmet Özkaya, Sabahattin Adalı, Sait Resa, Ali Ak, Adil Demir, Aysel Uğural, Halit Evliya, Mehmet Serefoğlu, Kemal Doğan, Zeki Çeliker, Mehmet Celal Bucak, Ömer Barutçu," 

Oylamaya MSP'den de şu parlamenterler katılmadılar: "Lütfü doğan, Oğuzhan Asiltürk, Muhyittin Mutlu, Yaşar Göçmen, Süleyman Arif Emre, Hasan Seyithanoğlu, Şener Battal, Recai Kutan, Fehim Adak, Abdulkadir Kaya." 

Milli Birlik grubundan katılmayan senatörler de şunlardır ; 

"Fahri özdilek, Vehbi Ersu, Suphi Gürsoytrak, Kadri Kaplan, Sami Küçük, Sezai Okan, Şükran Özkaya, Cevdet Sunay, Ahmet Yıldız ve Muzaffer Yurdakuler." 
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Bir faşist... 
Baş tarafı 1. Sayfada 


"Biz İsadiyanlı mahallesinde otururuz. Komşularımızın evine girip içerdekileri öldürdüler. Sonra da ateşe verdiler. Biz perde arkasından bakıyorduk. Kiracılarla bir salonda toplanıp sıranın bize gdmesini bekliyorduk. Bu arada telefonla valiyi aradık, görüşemedik. Garnizon komutanlığı ve vilayete telefon ederek evlerin etrafını sardıklarını anlattık. 
"Kapıları kapatıp oturun' diyerek bizi ölüme mahkum ettiler, ... 

"Daha sonra 150-200 kişilik bir grup eve saldırdı. Ellerinde av tüfekleri, uzun menzilli silah, sopa, gaz ve benzin vardı. 
Bizim evi küçük bir kız gösterdi. Balkona bomba attılar, camlar kırıldı. 
Babam bombayı patlamadan dışarı attı. Bunun üzerine kurşun yağmuruna tuttular. Babamla birlikte evden çıktık. Diğerderine ne oldu, bilmiyorum. Olay sırasında etrafta ne polis ne de jandarma vardı. İtfaiyeye telefon ettik. Yanan evleri söndürmeye bir itfaiye geldi. Saldırganlar geri çevirdiler itfaiye erlerine kurşun yağdırarak. 

Hükümetin tutumunu beğenmiy oruz. Halkın birleşip mücadele etmesi gerekir, bunu istiyorum." 

EVİMİ BASTILAR , 

OĞLUMU 
ÖLDÜRDÜLER 

Maraş olaylarında yaralanıp Adana Numune Hastanesinde tedavi altına alınan Leyla Ünver saldırıyı şöyle anlattı: 

"Tekke mahallesinde otururuz. Ellerinde silah ve sopalar bulunan saldırganlar evimizi bastılar. 
Eskiden Tekke denirdi, şimdi adı Yenimahalle. 
Evimizi bastılar. Oğlumu yaraladılar. Kocamla birlikte tedavi edilsin diye sağlık ocağına götürdük. 
Yolda tekrar yolumuzu kestiler, Gene mi siz de yip tekrar saldırdılar. Oğlumu öldürdüler. Beni silahla yaraladılar. Sopalarla vurdular. Kocama ne oldu bilmiyorum. 
Evde bir sürü insan vardı. 
Onlara ne oldu bilmiyorum. Evde misafirlerimize ne oldu bilmiyorum. Bize zaman ortalıkta ne polis, ve jandarma vardı -Oğlumuzu öldürdüler. Jandarma polis hiç bir şey yapmiyor." 

TÖB-DER ÜYESİ 

ÖMER BABACAN 

"Olayların başladığından haberim yoktu. 
Biz Maraş'tan uzaklaştik. Kırlıoğlu köyünden saldırdılar. Ellerinden kurtulduk, tekrar yakaladilar. 50-60 kişinin saldırısina uğradım. Başlarında Ülkücü bir öğretmen vardı. Ve bu ülkücü öğretmen, ilerici öğretmenleri, dövülmesi, öldürülmesi göreken insanları tek tek göstererek saldırıy ordu. 

“TöÖB-DER'li olduğum için saldırdılar bana da. 
Önce kurşunladılar, Yaralayıp düşürünce sonra dövdüler. Daha sonra jandarma geldi. Saldır ganların hepsinin yüzü açıktı. fakat hiç birisi yakalanamadı. 


CHP'liler... 


Baştarafı 1. Sayfada 


daha doğru olduğuna karar verdiler. Kahramanmaraş'taki CHP'liler İçişleri Bakanının tutumunu değiştirmesi için imza toplamaya başladılar. 
Pazarcık İlçesindeki CHP'liler de imza toplayatak Özaydınlı'nın tutumunu protesto ediy orlar. 


Talabani olayları için, Mecliste komisyon 


kuruldu 


ANKARA (ÖZEL) Talabani'nin Doğu illerinde yarattığı olaylarla ilgili olarak Başbakan Ecevit, İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkında meclis araştırmasına gerek olup olmadığını incelemek üzere bir TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazetede dün yayınlandı. Karar Başbakan ve İçişleri Bakanının "Yabancı iki aşiret tarafından Doğu illerimizde meydana getirilen olayları önlemede görevlerini ihmal ve kötüye kullandıkları" iddiası üzerine alındı. 


"ABONE ÜCRETL 
Yurt içi 


90TL. (1 Aylık 270TL.. (3 Aylık 540TL. (6 Aylık 
1080 TL. (1 Yıllık 


cını duydu. 


etmeyelim”, 


de görülmüş? 


sarılıp Başbakanı 


mu sürdürülürse "bize 


kere." 


Alamazsın tezkere... 


Başbakan Ecevit, olaylar süresince yaptığı konuşmalarda, MHP'nin olaylarda saldırgan tutumunu açıkladı ve bu tutumun "milliyetçilikle" bir ilgisi olmadığını belirtti. 

Biz gazete olarak halka karşı girişilen bu saldırıyı en başından itibaren saat saat izledik. 
Bütün meslektaşlarımızı gelişmelerden haberdar #tmekle kalmadık, hükümete de CHP'ye de aktardık. Olayların Cuma gününden beri devam ettiğini, dunımun son derece vahim olduğunu Sayın Özaydınlı, Cumartesi günkü bir toplantısı sırasında Başbakan Bülent Ecevit konuşurken bizden öğrendi. Önce “hükümetimizin askeri, güvenlik kuvvetleri orada" diye geçiştirdi. Ama sonra verdiğimiz bilgileri bizzat Maraş'tan kontrol ettirdikten sonra atlayıp oraya gitme ihtiya- 


Maraş'tayken düzenlediği basın toplantısında Anadolu Ajansı sayın Özaydınlı'ya soruyor: 

- Burada konuştuğumuz her yurttaş, saldırı- nın tek yönlü bir Katliam olduğunu söylüyor. Siz çatışma gibi kelimeler kullanıyorsunuz? " 

Özaydınlı'nın cevabı: “Efendim, halkı tahrik 


Saldırganı tepsit etmenin tahrik olduğu nere- 


Evet, Sayın Özaydınlı, siz böyle bir tutum alınca, MHP, Millet Meclisinde sizin sözlerinize suçlayabiliyor . 

Siz bu "'dengeci” politikayı benimseyince, katiller kendilerini gizleyip başkalarına saldırma olanağı ve cesaretini buluyor. Zaten bizi bu acı günlere getiren bu politika, değil midir? 

Adana yöresinde anlatılan bir halk hikayesi vardır : İki adam halkı son derece rahatsız eden sivrisineklere karşı savaş açarlar ve silahlarını kuşanıp yörede “mıhi'" diye adlandırılan sivrisinek avına çıkarlar. Sivrisinek bu, kurşundan etkilenir mi? Atarlar atarlar, vuramazlar. Sonunda köye dönerken bir sivrisinek birisinin alnıma konar. Bunun üzerine diğeri, “aman Mehmet kımıldama" der ve tüfeğini doğrultup çeker tetiği. Sinek de, Mehmet de sizlere ömür. 
Sizinki perişan, köye döner, Köyde kalanlar sorar: "Ne oldu? " diye . Cevap verir mıhdan, bir bizden gitti." 

Sayın Özaydınlı'nın da durumu bu. "Mıh" ı öldürmek için bizi, yani halkı hedef almak. 

Zalimi bırakıp mazlumu hedef alma tutu- 


ler" diye saldırıya uğrayan suçlanırsa insanın aklına eski bir özdeyiş geliyor : "Bu kafayla gidersen askere, zof alırsın tez- 


Baştarafı I. Sayfada * 


, 


: "Bir 


yan tutuyor demesin- 


OZAYDINLI:"Elimizde bomba olaylarıyla ilgili belgeler var, hesabını soracağız” 


ANKARA(ÖZEL) 
TBMM'nin dünkü toplantısında konuşan İçişleri Bakanı İrfan özaydınlı "Elimizde Maraş'ta 


saldırdıkları,—“olayların çıkma nedenle- 


rinden biri olan sinema- 
“ya atılan bomba ile ilgili önemli belgeler var. 
Zamanı geldiğinde bunları açıklayacağız, suçlulardan hesabını soracağız" dedi. 

İçişleri Bakanı İrfan özaydınlı önceki gün TBMM ortak toplantısında Maraş olaylarıyla ilgili konuşmasının ardından katliama ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı. 

Millet Meclisinin dünkü oturumunda gündem dışı söz alan AP Kayseri Milletvekili Kemal Doğan, Maraş olaylarına değinerek olayların esas olarak sinemaya bomba atılmasında! doğduğunu, başka bir neden bulunmadığını, yapılan tahrikler nedeniyle olayların bu boyutlara uluştığını söyledi. 

CHP İstanbul Milletvekili Muammer Aksoy'un 


bu sözlere itirazı üzerine AP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine kürsü- e gelen içişleri Bakanı rfan Özaydınlı Maraş' ta komşunu omşuya gidemez e i A belirterek şöyle dedi: “AP'i, CHP'li, MSP' 

li parlamenterler hep bir aradaydık. Olayların büyüklüğünü görerek şehrin dışına kaçmak isteyen siz değil miydiniz? Olayların köküne mutlaka ineceğiz. Zamanı geldiğinde elimizde bulunan belgeleri açıklayacağız. Bomba olaylarından sorumlu ve ondan sonra meydana ge-- len olaylardan sorumlu olanlardan hesap soraca- 

Ci 

İçişleri Bakanının konuşmasında belirttiği belgelerin bomba olayı öncesinde yapılmış telefon konuşmaları ve bomba olayıyla ilgili olarak yakalanan kişinin kimliğiyle ilgili olduğu ve bombayı atan kişinin MHP ile ilişkili olduğu öğrenildi. 


AP lilerin DGM “lerle ilgili önergesi 


ANKARA (ÖZEL) 

Millet Meclisi Genel 

Kurulunda dün, AP'lilerin verdiği DGM'lerin 

yeniden kurulmasıyla ilyi yasa tasarısı reddedil- 
1. 


AP adma önerge üzerine konuşan o İsmail Hakkı Köylüoğlu şunları söyledi: 

"Ya Anayasayı kaldıracağız ya DGM'leri kuracağız. Kuralım mahkemeleri, kimse bir daha anarşi çıkarmaya cesaret etmesin. Zamanında DGM'leri kursaydık bu noktaya gelmezdik,"' 

Önergenin aleyhinde konuşan Muammer Aksoy ise DGM'lerin kurulmasının Anayasaya ve demokrasiye uygun olmadığını belirterek, “"DGM'leri kurmak bu Anayasanın ruhuna ihanettir. 12 Marttan sonra DGM'lerolağanüstü koşullarda kurulmuştur. 
Meşru değildir." dedi. 

AP milletvekili Bahri Dağdaş ise DGM'lerin kurulmasına karşı çıkanların vebal altında olacaklarmiiddia etti. Önergenin aleyhinde konuşan CHP Ankara milletvekili Altan Öymen, Maraş olaylarını çıkaranların mazur gösterilmek istendiğini,bu koşullarda 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reddedildi 


Anayasa Komisyonunun gündemindeki o DGM'leri meclis gündemine getirmenin istismardan başka birşey olmadığını. belirtti 


Daha sonra önergenin meclis gündemine alınıp alınmaması oya sunuldu, reddedildi. 


MHI 'LİLER, CHP'LİLERİN 
ÜZERİNE 
YÜRÜYEREK 
KÜFRETTİLER 

Meclis gündeminde bulunan kanlı 1 Mayıs olayları ile ilgili genel görüşme önergesinin görüşülmesi sırasında CHP ve MHP milletvekilleri arasında kavga çıktı. AP milletvekili Namık Kemal Aykut 1 Mayıs olayları aleyhinde o konuşurken MHP İstanbul milletvekili Turhan Koçal'ın onu destekler nitelikte CHP sıralarına doğru laf atması üzerine, CHP Kocaeli 


milletvekili Kenan Abbas'ın buna karşılık verdiği görüldü, Bunun üze- 


rine MHP'li üyeler CHP' liern üzerine yürüyerek küfür ettiler, 

———— 


KAYIP: Fatura defterimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Diş Tabibi 

M. Alp Hamuroğlu 


———---—-— 


| (Santimi) 250 lira 
Santimi) 300 lira Santimi) 100 lira 
30 lira 
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(Kelimesi) | 5 lira 


Mehmet Ataberk ve Nuri Çolakoğlu'nun Çin'de yaptıkları gezi izlenimlerinin 2. bölümü 


İ 


Daçay'ın 


yaratılmasına önderlik eden 


yoksul köylü 


© üretimin paylaşılması, çalışmaya göre 

verilen puanlarla hesaplanarak yapılıyor 

© Küçük tarlalar 

için geliştirilen özel 

traktör 


` Ceng Yungaguey bugün 


Cin Basbakan yardımcısı 


© Sağlık açısından mutfak ve yatak odası ayrı yerlere inşaedilmiş @ Altından ısıtılan kangın üstünde yatılıyor.Kang hem bütün evi 


Çocuk bakımıyla uğraşan Başbakan yardımcısının eşi 


[© 15 kadar küçük ço- 


cuk, kapının önünde el çırpıyor. Kızların kahkülleri gözlerinin içine girmiş. Erkeklerin saçları 
kısa kesilmiş. Yaşları 36 
arasında. Ağızlarında bir türkü. Çocuksu sesleriyle bağırış çağırış söylüyorlar: 

"Hoşgeldiniz hocalar, Gene gelin, bekle- a PE 

Bizi selamlıyorlar. Öğretmenleri de el sallıyor. 
Biz de el çırparak selamlarına karşılık veriyoruz ve Daçay'ın evlerinin arasında gezmeye devam ediyoruz. 

Daçay'ın evleri bir garip. Uzaktan bakınca üç kat, yakından ise tek katlı, Evler bayıra kurulmuş. 
Bir kısmı batıya, bir kısmı doğuya bakıyor. Birinci kat batıyı ikinci kat doğuya. Üçüncü kat ise en aşağıda, sel sularının akması için tünel ve aynı zamanda yazın kurağına karşı bir mahzen. 

Geniş bir avlu, iki tarafında evler dizilmiş. Bir kapı, bir pencere, bir kapi bir pencere... Evlerin kapısında el örmesi hasırlar sallanıyor. 


Komüncünün evinde 


Cia Çun-so, "Bu evlerin yazın kapısına hasır asıyoruz. Havalandırmayı sağlıyor. Kışın ise hasırların yerine kapıları takıyoruz" diyor. 

Cia, bunları söylerken hemen önünde durduğumuz evin kapısındaki hasırı kaldırıyor, bizi içeri 


buyur ediyor. 
Geniş bir oda. Tavanı 
kemerli, Sağ tarafta 3 


metreye 4 metre gibi geniş bir yükselti var. Bu, Çinlilerin ünlü yatağı kang" 

Tuğla ve betondan ya- 


ısıtan soba, hem de kışın üşünmeden yatılan bir yatak 


Çinin ve bütün proletaryanın büyük öğretmeni Mao Zedung, 1964 yılında Çeng Yung -guev'i kabul etmişti 


pılmış kang'ın altı boş. 
Kış aylarında bu boşluk- ta ateş yakılıyor. Böylece hem odayı ısıtan bir soba görevi görüyor kang, hem de üstünde yatanlar, hava ne kadar soğuk olursa olsun ısınıyor, 

Gündüzleri kang'ın üstüne hasır seriliyor, Gece olduğunda köşedeki döşekler yayılıyor kang'ın üzerine. 


Kapının karşısındaki 


duvarda bir kapı daha Burası da evin kileri. Kış lık erzak burada depolanıyor. 

Kiler kapısının iki ya nında tabureler. Gerekli bazı ev eşyaları. Kang'ın karşısındaki duvarda ise bir uzun alçak dolap Dolabın üstünde kitaplar. 
Resimler. Resimlerin bazısı çerçeveli, Aile resimleri. Dolabın üzerinde duruyor. Bir de duvara 


asılı olanlar var. Mao Zedung ile Cu De'nin Çu En-lay'ı 1960'ta Moskova'dan dönüşünde Pekin Havaalanında gösteren bir resim. Hua Guo-feng'i 
11. Kongrede konuşurken gösteren bir başka resim, bir dergiden kesilmiş, çerçevelenip duvara asılmış 

Sıradan bir komüncünün evi, 

Çalışmaya tarlaya gi- 


Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı ve Çin Komünıst Partisi Siyasi Büro Üyesi Çeng Yung -guey Doçay'da en fazla çalışan fedakar bir yoksul köylüdür. 


derken kapısını açık bırakmış. Büyük bir güvenlik içinde, Hırsızlık yok Bu nedenle de kapılarda kilit filan yok 


Mutfak , tuvalet ayrı yerde 


"Mutfak, tuvalet nere de?" 

"Mutfak karşıda” di yor Cia. Avlunun karşısını gösteriyor. Avlunun öte yanında tıpkı evler gibi mutfaklar dizilmiş yanyana. 

Sağlık nedeniyle Çin'de mutfaklar yatılan yerden mümkün olduğu kadar uzağa inşa ediliyor. Duman ve yemek kokularından insanları korumak için. 

Avludan çocuklar geçiyor. İkili gruplar halinde, omuzlarında uzun sopalar. Sopaların ortasında birer kova sallanıyor. Kovadan sıcak bir buhar yükseliyor 

Cia, "“Tarladakilere sıcak su götürüyorlar" diyor. Çinde herkes sıcak su içiyor. Çok eski bir gelenek. Sağlık nedenleriyle başlamış her- 


halde. Çin'de soğuk su bulmak oldukça güç. 
Büyük Oteller dışında 


soğuk su içme geleneği yok. Ama her yerde sıcak su bulmak mümkün. 

Başlarında öğretmenleriyle sıcak su taşıyan küçük kızların boyunlarında kırmızı eşarplar. 
Genç Öncüler örgütü üyeleri. Boş zamanların- da halka yardımcı oluyorlar. Çeşitli hizmetler görüyorlar. 


Bir Başbakan yardımcısının eşi 


Az öteden bebek sesleri geliyor. Bu da Daçay'da çalışanların çocuklarına bakım için kurulmuş yuvalardan biri. 
Kapının önünde yaşlıca bir hanım, çocuklara ba- 


kıyor 

Bizi tanıştırıyorlar: “Tıngjimen Tuerçi Guanmingbao..." Bu kadarını anlıyoruz. "Yoldaşlar Türkiye'den Aydınlık gazetesin- 


Gülümsüyor, "Ni hao" diyor. "Merhaba, nasılsınız?" 


Selamlıyoruz. Elini sıkıyoruz. 
Yaşlı hanımın kuca- 


ğında bir bebek. Bizi görünce çok sevginiyor, Gülümsüyor. Bize Daçay'ı gezdiren üretim tugayı parti komitesi üyesi, Komünist Gençlik Birliği Başkanı Cia Çun-o'nun birbuçuk yaşındaki kızı. 
Sevinci esas olarak annesini görmekten. 

Cia çocuğuna doğru uzanırken, çevirmenimiz Gao kulağımıza karşımızdaki hanımın kim olduğunu fısıldıyor: "Sung Yu-ling, Çeng Yungguey ïn eşi," 

Çeng Yungguey, Daçay Parti Komitesinin eski sekreteri. Şimdi Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı. 

Çeng Yung-guey'in ailesi hālâ Daçay'da yaşı yor. Kendisi ise çoğu zaman Pekin'de devlet ve parti işleriyle uğraşıyor 

"Ama ne zaman fırsat bulsa, mutlaka çıkar gelir. Özellikle de hasat zamanı. Hemen ceketini çıkardığı gibi soluğu tarla- da alır. Gece gündüz demeden çalışır. Hepimize örnek olur o çalışmasıyla" diyorlar. 

Çeng Yung-guey, 20 
yıl toprak ağaları tarafından sömürülmüş bir yoksul köylü. Devrimin kazançlarının korunmasına, devrimci kadroların halktan kopmamasına bütün diğer Çin liderleri gibi büyük önem veriyor ve bunu bizzat kendi hayat pratiğiyle ortaya koyuyor 


Ne ararsan bulunan bir mağaza 


Komünün merkezi bir yerinde büyük bir mağaza var, Kollektife ait. Bir 


Şansi eyaleti ve DAÇAY tarım Bölgesinin Parti Sekreteri Kuo Feng -Lien (Soldaki genç yaşın da milyonların önderi i 


kenarda giyecekler, kumaşlar. Bir kenarda ëğrenciler için kitap, defter, kalem ve diğer okul malzemesi. Bir başka köşede ev eşyaları, kapka - cak. Yiyecekler, içecekler bir başka bölümde 

Komünde yaşayanlar bütün ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar 

"Gelir nasıl paylaşılır yor?" 

“Biz toplumda eşitliği sağlama yolunda bir adım daha attık, Çin'deki komünler biliyorsunuz, üretim tugaylarına ve üretim ekiplerine ayrılıyor Genellikle gelirin paylaşı- 


mında üretim ekipleri esas ahnır. Her üretim ekibinin üyesi, yaptığı çalışmaya göre 


belli bir puan alır, Tarla- da çalışmak belli bir miktarda puandır, Kanal kazmak, ağaç dikmek, hayvan bakmak... Bütün bunların puanı farklıdır. 
Bir yıl içinde bir kişinin bütün yaptığı işlerden ötürü aldığı puanlar toplanır. Herkesin tek tek 


Daçay'da "kaplan başı" tepesi su kanalları kazıldı. 


haline geldi Kuo Feng 


puanı hesaplanır. Toplam puan bulunur. Yapılan üretimin değeri hesaplanır, Toplam puana bölünür. Böylece her puan için ne verileceği hesaplanır. Sonra da bu rakam bir kişinin aldığı puanla çarpılır. Diyelim ki, bir puan 100 gram buğday olsun ve bir kişi o yıl içinde çalışmasının karşılığı olarak 5000 puan toplasın. O zaman bu kişi 500 kilo buğday kazanmış olur. Bunun istediği kadarını tahıl olarak alır, Geri kalanının da parasını alir. Bu parayla da diğer ihtiyaçlarını karşılar. 

Bir üretim tugayı (bu aslında bizdeki köy gibi bir şey oluyor) içinde yer alan üretim ekipleri farklı miktarlarda üretim- de bulunur, Bu nedenle de üretim ekiplerinin üyeleri arasında az da olsa bir gelir farkı olur. Ama biz hesap birimi olarak tugayı alıyoruz. Bu nedenle de burada yaşayan 
500 kişi arasında daha 


1 lien ülkede örnek olarak gösterilen Daçay 
tarım hareketinin önderi ve "Demir kızlarmüfrezesi 'nin kurucusudur. 


büyük bir gelir eşitliği gerçekleştiriy oruz. 

Daçay 'ın açtığı bu yolu, diğer birçok üretim ekibi de izledi. Bir süre sonra komünler hesap birimi olacak. Böylece tugaylar arasındaki fark da azalacak. Bunu daha üst düzeylerin hesap birimi olarak alınması izleyecek ve ülke içinde daha iyi bir eşitlik sağlanacak." 

Cia, bu kısa açıklamasyla Çin'deki halk komünlerinde paylaşım mesdesini bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. 


Küçük tarlalar için küçük traktör 


Üretim araçlarının kimin olduğunu soruyoruz. Bunların hemen hepsi tugaya ait. Tugay her yıl üretiminin belli bir bölümünü yeni üretim araçları almaya ayırıyor. 
Arta kalan komüncüler arasında paylaşılıy or. 

Bu arada Daçay'ın teraslanmış küçük küçük 


çorak araziyi verimli topraklar haline getirmek için havuzlar ve 


tarlalarında mekanize tarımı gerçekleştirmek için küçük bir traktör modeli geliştirilmiş. 

Komünün bağlı olduğu Siyang ilçesindeki fabrikada geliştirilen bu küçük traktörler paletli, Yani tekerlekleri tank 
gibi, Bu nedenle de 25 
derecelik eğimli yokuşları kolayca tırmanabil iy or. 

Bu traktörün geliştiril* mesiyle tarımda makinalaşma çok artmış. Bugün Daçay'daki tarlaların yüzde 80'i bu traktörle ekiliyor. Aynca bu traktöre eklenen bazı parçalarla traktör biçer döver görevini de yapabiliyor. 

Şimdi Çin'deki birçok fabrika Daçay için geliştirilen bu traktörden üretiyor. Böylece Çin'in dört bir yanında boy atan Daçay tipi tarım işletmelerinde makinalaşma yayılabiliyor. 

Dacay bu alanda da Çin tarımına önderik etmiş 


ilham kaynağı 


Bu harikalar diyarında iki gün geçirdik. Her köşesine girip çıktık. Sos yalizmin bir zamanların en çok ezilen, sömürülen, horlanan halkına neler getirdiğini kendi gözlerimizle gördük. 

Bir zamanlar toprak ağaları tarafından sömürülen köylülerin bugün kendi geleceklerinin efendisi olduklarında ne kadar yaratıcı, ne kadar Çalışkan olabileceklerine tanık olduk. 

Bütün bu süre boyunca bizimle beraber olan, bizi gezdiren Cia'ya bu üretim tugayını terk etmeden önce başarılarının sırrını sorduk: 

"Daçay'ın bugüne kadar kazandığı başarılar, Marksizm -Leninizm-Mao Zedung Düşüncesinin ışığında, Parti Merkez Komitesinin ilhamı ve bütün ülkemiz halkının ilgisinin sonucudur. Aynı zamanda kazandığımız başarılar dünya halklarının da desteğinin sonucudur. Örneğin bugün sizlerin, Asya'- nın ta öbür ucundan kalkıp buraya kadar gelmeniz, bizler için hem manevi, hem de siyasi olarak büyük bir ilham kaynağı ve büyük bir itici güç oluyor. Arkamızda sizlerin desteğini hissedince sorumlulu klarımızı daha iyi anlıyor ve işimize daha fazla sarılıyoruz." 


12 milyon satan gazete 


